
Het verhaal van Robin Hood 

De verhalen over Robin Hood vertellen over een lastpak die lang geleden in Engeland leefde. Hij stond er om 
bekend dat hij veel aan de armen gaf en dat hij heel goed met pijl en boog kon schieten. Het is niet bekend of hij 
werkelijk heeft geleefd. Over hem wordt verteld dat hij stal van rijke en gierige mensen en dat hij dat niet voor 
zichzelf hield maar aan de armen gaf. Net als de dienaar in het Evangelie is hij niet helemaal eerlijk, maar hij 
kan op meer sympathie rekenen dan de dienaar want hij handelt niet uit eigenbelang. 

Wat vind jij? Kun je van de rijke mensen spullen stelen voor de armen? 
Waarom wel, of waarom niet?  

Denk daarna na wat je van jouw eigen spullen zou kunnen weggeven. Teken deze in de zak achter op de rug van 
Robin Hood. Daarna kun je de kleurplaat inkleuren. 

 


