
 
 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging - Invitation 

Trails of Hope - 80 years of freedom 

Raalte, the Netherlands 

 

 

Nederlands 

  

(for English, please scroll down) 

  

Op vrijdag 20 juni 2025 nodigen wij u van harte uit voor de opening van de internationale 
tentoonstelling Trails of Hope. The Odyssey of Freedom. Deze indrukwekkende expositie 
vertelt het verhaal van Poolse soldaten en burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog en hun 
strijd voor vrijheid. Eerder te zien in Londen, New York en Johannesburg, en nu in Raalte 



om het belang van vrijheid en solidariteit te onderstrepen. 
  

We staan stil bij de rol van de OSS (Office of Strategic Services) en het verzet, samen met 
de tentoonstelling False Hope and Lasting Thanks van Arnhem Postal History. We 
herdenken de crash van de Poolse Wellington Z8339 nabij Raalte van 20 juni 1942, 
waarbij vier vliegers omkwamen. Deze vier Poolse vliegers liggen, samen met 23 andere 
geallieerde vliegers, begraven op de begraafplaats van Raalte. We herdenken alle 47 
geallieerde vliegers die in de omgeving sneuvelden. 
Bijzondere sprekers en deelnemers uit Nederland, Polen, België en de Verenigde Staten, 
waaronder vertegenwoordigers van de OSS Society, Arnhem Postal History, de Poolse 
delegatie en nabestaanden van veteranen en verzetsdeelnemers, staan samen met ons 
stil bij verzet, internationale solidariteit en de offers van onze bevrijders. 

 

 

Herdenking en Tentoonstellingsopening  Vrijdag 20 juni 2025 | Pauluskerk, Raalte   

Samenvatting Programma: 
Ochtendprogramma (aanvang 10:30): 

• Lezingen en herdenkingen met: Frank van Riet (historicus), Paula Doyle (OSS 
Society), Tim Gale (Arnhem Postal History), Barbara Jansen (over David Lutraan), 
Wim Hoogeland (over de Wellington Z8339, die op 20 juni 1942 neerstortte bij 
Raalte).  

• Aansluitend vertrekken we naar de begraafplaats van Raalte. 

  

Herdenkingsceremonie op de begraafplaats (aanvang 12:15) gevolgd door lunch in de 
Pauluskerk 
  

Middagprogramma (aanvang 14:00): 

  

• Filmvertoning: Fighting for Poland, Dying for Others door filmmaker Bart Verstockt 

• Introductie van de tentoonstelling Trails of Hope door een vertegenwoordiger van 
IPN 

• Officiële opening met diverse sprekers, waaronder familieleden van veteranen en 
verzetsdeelnemers 

• Informele opening en napraten 

 
 



Georganiseerd door Stichting Raalte voor Vrijheid in samenwerking met het Poolse 
Institute of National Remembrance (IPN) 

 

 

Locatie: 
Vrijdag 20 juni 2025 
Pauluskerk (voorheen H. Pauluskerk) Westdorpstraat 122 Raalte, Nederland 

Route op Google Maps 
 
Aanvangstijden: 
10:30 Aanvang ochtendprogramma  (inloop vanaf 10:00) 

12:15 Herdenking begraafplaats gevolgd door lunch in Pauluskerk 
14:00 Start middagprogramma (inloop vanaf 13:30) 
16:00 Einde programma en napraten 

 
Wij nodigen u van harte uit om samen met ons de nalatenschap van hen die voor onze 
vrijheid vochten te eren en stil te staan bij de blijvende betekenis van hun offers. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de herdenkingsdag aanwezig te zijn. I.v.m. de 
lunch graag vooraf aanmelden via info@raaltevoorvrijheid.nl of onderstaande button.  

  

Namens Stichting Raalte voor Vrijheid 
Rob Aa & Peter Krans 

 

Aanmelden 

 

 

https://webversion.net/1B1B83A3F7194DE175329D80F0EEF58E49215D7011D7FAFC26D2232B38D7FD1CAEF0BA1F8F2B91F8F660E1B35490CBF5B50F6C7E8AF22AB4A6D2300A59CEE947/show.aspx
mailto:info@raaltevoorvrijheid.nl
https://webversion.net/1B1B83A3F7194DE175329D80F0EEF58E49215D7011D7FAFC26D2232B38D7FD1CD9CB96590DED6537679194ECFB30C66B45ECADC7226B709D9781CFB1099079FA/show.aspx


 

 

 

 

English 

  

 
  

On 20 June 2025, we cordially invite you to the opening of the international exhibition 
Trails of Hope. The Odyssey of Freedom.  
  

This impressive exhibition tells the story of Polish soldiers and civilians during World War 
II and their fight for freedom. Previously on display in London, New York and 
Johannesburg, and now in Raalte to highlight the importance of freedom and solidarity. 
  

We reflect on the role of the OSS (Office of Strategic Services) and the resistance, along 
with Arnhem Postal History's False Hope and Lasting Thanks exhibition. We 
commemorate the crash of the Polish Wellington Z8339 near Raalte on June 20, 1942, in 
which four airmen lost their lives. These four Polish airmen are buried, along with 23 
other Allied airmen, at Raalte Cemetery. We remember all 47 Allied airmen who fell in the 
area. 
  

Special speakers and participants from the Netherlands, Poland, Belgium and the 
United States, including representatives of the OSS Society, Arnhem Postal History, the 



Polish delegation and relatives of veterans and resistance participants, join us in 
reflecting on resistance, international solidarity and the sacrifices of our liberators. 

 

 

 
Commemoration and Exhibition Opening   Friday 20 June 2025 |  Pauluskerk, Raalte 

Summary Programme: 

Morning programme (start 10:30): 

 

• Lectures and remembrances with: Frank van Riet (historian), Paula Doyle (OSS 
Society), Tim Gale (Arnhem Postal History), Barbara Jansen (on David Lutraan), 
Wim Hoogeland (on the Wellington Z8339, which crashed near Raalte on 20 June 
1942) 

• Afterwards, we leave for the Raalte cemetery 

 

Commemoration ceremony at the cemetery (start 12:15) followed by lunch at 
Pauluskerk 

Afternoon programme (start 14:00): 

 

• Film screening: Fighting for Poland, Dying for Others by filmmaker Bart Verstockt 

• Introduction of the Trails of Hope exhibition by a representative of IPN 

• Official opening with various speakers, including family members of veterans and 
resistance 

• Informal opening and discussion 

 

Organised by Raalte Foundation for Freedom in cooperation with the Polish Institute of 
National Remembrance (IPN). 

 

 

Location: 
Friday 20 June 2025 



Pauluskerk (formerly St. Paul’s Church) Westdorpstraat 122 Raalte, Netherlands 
Get directions on Google Maps 
 
Start times: 
10:30 Start of morning programme (walk-in from 10:00) 
12:15 Commemoration cemetery followed by lunch in Pauluskerk 
14:00 Start afternoon programme (walk-in from 13:30) 
16:00 End of programme and discussion 

  

We cordially invite you to join us in honouring the legacy of those who fought for our 
freedom and to reflect on the lasting significance of their sacrifices. 
 
Everyone is warmly invited to attend the Memorial Day. Due to the lunch, please 
register in advance via info@raaltevoorvrijheid.nl or the button below. 

  

On behalf of Stichting Raalte voor Vrijheid 
Rob Aa & Peter Krans 

 

Register your attendance 

 

 

 

 

https://webversion.net/1B1B83A3F7194DE175329D80F0EEF58E49215D7011D7FAFC26D2232B38D7FD1CAEF0BA1F8F2B91F8F660E1B35490CBF5B50F6C7E8AF22AB4A6D2300A59CEE947/show.aspx
mailto:info@raaltevoorvrijheid.nl
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Stichting Raalte voor Vrijheid / Raalte Foundation for Freedom 
info@raaltevoorvijheid.nl 
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