
 

 

UNIEKE BOERENPELGRIMSTOCHT  

Het boerenland is de plek waar ons 

dagelijks eten vandaan komt. Met haar 

tradities, natuurlijke ritmen en 

boerenwaarden voedt het ons ook op 

een andere manier. 

Geïnspireerd door deze boerenwaarden 

is de boerenpelgrimstocht ontstaan.       

Een boerenpelgrimstocht die open staat 

voor alle mensen, die van boer én natuur 

houden. De tocht voert je langs 

boerenwaarden en geeft ruimte voor 

bezinning en verbinding, om op verhaal 

te komen bij een Boer en Mens. 

 

Dit keer hoor je enkele nieuwe verhalen 

van aangrenzende boeren.  En is er die 

‘kleurrijke’ gast die je meeneemt in zijn 
hartstocht voor boeren.  

De boerenpelgrimstocht (9 km) is op  

25 mei 2024, vertrek om 9.30 uur. 

Vertrek en eindpunt: De Oarns Hoeve, 

Eekteweg 1, 7448 PN Haarle. 
 

Voor de wandeltocht is het belangrijk dat 

je goed ter been bent. Zorg voor stevige 

waterdichte wandelschoenen en een 

lange broek! 

 

 
Opgave vóór 30 april 2024 

Kosten: € 20,-  incl. boerenpannenkoek. 

De tocht heeft een maximaal aantal 

deelnemers, dus geef je snel op, via 

betaling, bij www.boerenmens.nl  
Dit initiatief is een samenwerking tussen KIP en 

Boer en Mens                                                                   

 
 

 

  

 

http://www.boerenmens.nl/

