
Dank U wel! 
Ik heb twee ogen 
als diamanten zo kostbaar. 
Een mond om te fluiten. 

Gezondheid die niet te betalen is.  

Dank U voor zoveel: 
de zon aan de hemel 
(vlinders die fladderen), 
het huis waar ik woon, 
mijn armen en en mijn benen, 
een tafel met genoeg eten, 
mensen om van te houden. 

Dank U wel! 

 

Een stukje hemel: 
Ik denk dat 
de vlinder bidt 
wanneer ze fladdert in de lucht 

Ik denk dat het gebed 
van de vlinder 
gewoon doordanst, 
omhoog naar God. 



 

 

Kom Heilige Geest 
met uw vuur en met uw kracht 
maak mij sterk, dag en nacht 
geef mij vrede, maak mij trouw 
Waai tot hier en kom heel gauw! 

 
 
 



Vlammetje 

 
Lieve hemel, ik weet het niet meer, 
wat is Pinksteren ook alweer? 
 

Met Pasen was Jezus opgestaan ... 
daarna is hij naar de hemel gegaan ... 
 

Dat is toch mooi? Het verhaal is rond: 
Hij ergens boven, en wij op de grond? 
 
Nu hoor ik over het Pinksterfeest, 

ik hoor over vuur en storm en geest... 
 
Ik snap het: zo blijft Jezus erbij! 

Hij is het vuur dat ik voel in MIJ! 
 
© MdJ 

 
 

Zoals de Zon 
 
Blijf niet droef en somber praten. 

Jezus heeft ons niet verlaten. 
 
Blijf niet naar de hemel staren 

waarheen hij is opgevaren. 
 
Zoals de zon rijst in het oosten, 
zo komt Hij ons troosten! 

 
Zoals de wind het vuur laat laaien 
komt Hij in ons waaien! 

 
Zoals de zon de tuin laat bloeien 
zal Hij in ons gloeien! 
 

Vertrouw, geloof het maar. 
Pinksteren is echt waar. 


