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Je kiest ervoor. 
In mensenland wil Je wonen, 
bij ons zijn, ons lief hebben, 
Je aan ons toevertrouwen 
in goede en kwade dagen.

Je hoort bij ons. 
Wij horen bij Jou, 
in goede en kwade dagen. 
Wij vertrouwen ons toe aan Jou, 
op ons gelaat de trekken van jouw liefde, 
zoals Jij: in mensenland willen wij wonen. 
We verlangen te kiezen.

“Leef!” … zo roep je ons op 
“Geloof niet in de dood … 
niet die van jezelf, 
niet die van je medemens, 
niet die van de wonderbare wereld, 
schepping”. 
Wij verlangen jouw verlangen … te leven.
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Vanuit het pastorale team

Wat is waarheid?
‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de 
waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toege-
daan, luistert naar wat Ik zeg’ (Johannes 18, 36). Deze 
onverschrokken woorden spreekt Jezus als hij door Pilatus 
wordt verhoord. De prefect van Judea antwoordt daarop 
met de vraag: ‘Wat is waarheid?’ Maar van Jezus krijgt hij 
geen antwoord.

Hoe moeten we Pilatus’ vraag begrijpen? Volgens som-
migen getuigt hij van spot of scepsis: Pilatus zou niet echt 
geïnteresseerd zijn geweest in een antwoord. Anderen 
zeggen van wel, maar dan alleen om juridische redenen: 
Pilatus moet de vraag wel stellen, omdat waarheidsvinding 
het doel is van een verhoor. Weer anderen suggereren dat 
Pilatus met zijn vraag aansluit bij de Grieks-Romeinse filo-
sofische traditie. Koptische en Ethiopische christenen ver-
eren hem zelfs als een heilige, omdat hij Jezus onschuldig 
achtte en Hem daarom wilde vrijlaten.

Hoe het ook zij, door te zwijgen lijkt Jezus een filosofi-
sche of juridische discussie te willen vermijden. Hij is dan 
ook niet zomaar een wijsheidsleraar, waarvan er voor en 
na Hem zo vele rondliepen. Waarheid is voor Hem geen 
abstract begrip, waarheid heeft voor Hem te maken met 
iets heel basaals: waarop kun je je als mens verlaten? 
Door te benadrukken dat Hij geboren en naar de wereld 
gekomen is om van de waarheid te getuigen, maakt Jezus 
duidelijk dat Hij zelf die waarheid belichaamt. Waarheid 
is geen onpersoonlijk beginsel, maar heeft betrekking op 
een persoonlijke God op wie je in de wisselvalligheden 
van je bestaan kunt bouwen. Dat is Jezus’ boodschap in 
een notendop.

Met die ware God kom je in contact via Mij, zegt Jezus: 
‘Wie Mij ziet, ziet de Vader. De woorden die Ik jullie zeg, 
spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend 
in Mij, zijn werk verricht.’ (Johannes 14, 9-10). Op grond 
van zijn hechte band met de ware God durft Jezus zichzelf 
‘de weg, de waarheid en het leven’ te noemen (Johannes 
14, 6). De filosoof Hegel schrijft dat de weg naar de waar-
heid tot de waarheid zelf behoort. Als je met Jezus in con-
tact komt, bevind je je dus al op weg naar de ware God. En 
al gaande word je innerlijk vrij, zo houdt Jezus zijn vrienden 
voor: ‘Wanneer jullie bij mijn woord blijven, zijn jullie werke-
lijk mijn leerlingen. Jullie zullen de waarheid kennen, en de 
waarheid zal jullie vrij maken.’ (Johannes 8, 30) 
Vrij zijn, dat betekent ten volle leven. Waarheid en leven 
liggen dus in elkaars verlengde. De schijn ophouden is 
geen leven, het is onvrijheid. Want zo sluit je jezelf af voor 
anderen en voor God. Maar verlaat je je op Jezus, dan leer 
je de ware God kennen. Dan word je een vrij mens en zul 
je ten volle leven. Eeuwig leven noemt Jezus dat in het 
Johannesevangelie. Het is leven dat niet kapot te krijgen 
is, zelfs niet door de dood.

Wat is waarheid? De vraag van Pilatus is vandaag de 
dag urgenter dan ooit. Sinds de eerste ambtstermijn van 

Donald Trump als president van de Verenigde Staten, 
spreekt men wel van ‘post-truth politics’ wanneer politici 
en beleidsmakers zich manifesteren als de firma Leugen 
& Bedrog. Waarheid is voor zulke lieden een gepasseerd 
station. Liever baseren ze zich op ‘alternatieve feiten’, 
zoals Trumps toenmalige adviseur Kellyanne Conway het 
uitdrukte. En nu je met AI-software zogeheten ‘deepfake’ 
kunt creëren (nepinformatie en namaakvideo’s), wordt het 
voor ons allemaal steeds moeilijker om vast te stellen wat 
waar is en wat schijn. Het is daarom de vraag of het haal-
baar is: leven in waarheid. God alleen is ten volle waar, en 
omdat God grotendeels een mysterie voor ons blijft kan 
niemand voor zichzelf de volle waarheid claimen.

Tegelijk kan God de schijn niet ophouden, Hij kan niet 
anders dan zichzelf geven. Jezus drukt zijn vrienden op 
het hart: ‘Ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb 
van Hem die Mij gezonden heeft, en Hij is betrouwbaar.’ 
(Johannes 8, 26) \maar voor ons mensen geldt dat niet. 
Anders dan God vallen we niet met onszelf samen. 
Daardoor zijn we nooit helemaal zuiver op de graat zijn. 
We kunnen onszelf en elkaar voor het lapje houden 
en we doen dat dan ook volop. Uit onderzoek van de 
Erasmus Universiteit blijkt dat we gemiddeld tweemaal 
per dag liegen. En omdat ook de Kerk en het christen-
dom grotendeels mensenwerk zijn, hebben ook zij niet 
het patent op de volle waarheid. Daarom vraagt waarheid 
om bescheidenheid. We mogen er niet mee schermen, we 
mogen elkaar en anderen er niet mee om de oren slaan. 
Nooit ofte nimmer mag waarheidsliefde ontaarden in 
waarheidsfanatisme.

Over God kunnen we niet beschikken, over de waarheid 
dus ook niet. Maar met ons verlangen ernaar komen we 
toch een heel eind. Daar hebben we een mooi woord voor: 
waarachtigheid. Eigenlijk is dat een beetje een gek woord: 
‘waar-achtigheid’ klinkt alsof het lijkt op waarheid, maar 
het niet is. Niets is minder waar, zegt de filosoof Cornelis 
Verhoeven: ‘Wat waarachtig en echt is, lijkt niet alleen 
een beetje op de waarheid, zoals de katachtigen allemaal 
op katten lijken, maar het is de hoogst gewaardeerde en 
minst betwijfelde benadering van de waarheid zelf en een 
waarachtig streven daarnaar.’ Kortom, waarachtig ben 
je als je verlangt en streeft naar waarheid, al bereik je die 
nooit ten volle. Sta je zo in het leven, dan ben je betrouw-
baar. Je bent iemand op wie anderen kunnen bouwen. Zo 
lijkt een waarachtig mens toch een beetje op God.

De Kerk, de politiek en de samenleving, ja wij allemaal 
worden door Jezus aangesproken op ons verlangen en 
ons streven naar waarheid. Geen schijn verkiezen boven 
werkelijkheid, maar waarachtig en bevrijdend spreken en 
handelen. En daardoor innerlijk vrij worden en ten volle 
leven, in plaats van halfslachtig. Laten we bidden om 
Geestkracht om op die uitnodiging te kunnen ingaan.

pastor Victor Bulthuis
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Van de bestuurstafel

Er is in de afgelopen periode weer van alles en nog wat 
gepasseerd. Zo hebben we op zaterdagmorgen 29 maart 
afscheid genomen van ‘onze’ Jolande Profijt, die na 
vele jaren voor de R.-K. Kerk in Raalte werkzaam te zijn 
geweest, met vervroegd pensioen is gegaan. Ze wil meer 
tijd besteden aan haar kinderen en kleinkinderen en dat 
gunnen we haar natuurlijk van harte. Het was een gezelli-
ge samenkomst waarin Jolande door de aanwezigen lof is 
toegezwaaid en dank gezegd. Jolande van haar kant heeft 
de mensen met wie zij zo lang nauw heeft samengewerkt 
met een prachtig gedicht in het Sallands bedankt voor 
hun collegialiteit en vriendschap. Op woensdagmorgen 26 
maart had zij na de Eucharistieviering in het parochiecen-
trum al afscheid genomen van vele parochianen in Raalte. 
Daarover meer in het artikel van John Vaessen onder 
‘Raalte’. Naar een opvolg(st)er wordt nog gezocht. (zie de 
tekst op blz. 4) We hopen dat wij de vacature snel kunnen 
invullen. Het is een hartstikke leuke functie!

Op dinsdag 11 maart in De Schalm te Mariënheem heb-
ben de leden van het locatie-overleg van de geloofsge-
meenschappen, het pastoraal team en parochiebestuur 
(het zgn. Breed Locatie Overleg - BLO) indringend met 
elkaar van gedachten gewisseld over de beleidsevalu-
atie, de conclusies en alle aanbevelingen. In de vorige 
Korenschoof is uitgebreid op het in januari gepresen-
teerde evaluatierapport ingegaan. Jullie treffen hierna een 
korte impressie van de gedachtewisseling op 11 maart 
aan. Op 14 mei wordt het gesprek in het BLO voortgezet.

We zijn samen in de Werkgroep Klokken Haarle druk 
doende in een poging om de drie luidklokken van de St. 
Sebastianuskerk voor Haarle te behouden. Dat hebben we 
eerder afgesproken. Onder ‘Haarle’ treffen jullie een artikel 
van de werkgroep aan over de stand van zaken van dit 
moment.

Een onderwerp van totaal andere orde zijn de begraaf-
plaatsen. Er is in de parochie sinds 2010 een officiële 
Kerkelijke Instelling voor R.-K. Begraafplaatsen Parochie 
Heilig Kruis (KI) actief waarvan het bestuur wordt gevormd 
door vertegenwoordigers van de diverse kerkhoven. Een 
afvaardiging van het parochiebestuur heeft op 2 april een 
plezierig (kennismakings-) gesprek gehad met het bestuur 
van de KI. Er zijn in onze parochie gelukkig talloze vrijwil-
ligers die onze begraafplaatsen prachtig onderhouden. 
Graag wil ik deze keer de schijnwerpers vol op deze paro-
chianen plaatsen. Wat fijn dat zij de laatste rustplaats van 
onze gestorven dierbaren door het hele jaar heen zo mooi 

verzorgen. Het zijn plaatsen waar het groen mooi gedijt 
en door nabestaanden rust kan worden gevonden. We 
hebben afgesproken elkaar begin volgend jaar opnieuw te 
spreken.

Tijdens het BLO op 3 april in MFA De Belte te Nieuw-
Heeten hebben we over vooral pastorale zaken gespro-
ken. Er is uitgebreid ingegaan op de ‘missionaire’ paro-
chie en hoe wij in de geloofsgemeenschappen met elkaar 
een gastvrije parochie, een welkome kerk, kunnen zijn met 
diverse vormen van vieren, catechese en diaconie. Soms 
helemaal nieuw, soms ook voortbouwend op initiatieven 
die al eerder in de parochie zijn gestart. Mooi om te zien 
dat die initiatieven nieuwe mensen aantrekken en nieuwe 
energie geven. Er is die avond ook aandacht geweest voor 
de vele koren die onze parochie rijk is, hun organisten en 
dirigenten. Er hebben met ieder van de koren gesprekken 
plaatsgevonden over waar ze trots op zijn, hun wensen 
en zorgen. We hebben kennisgenomen van de opbrengst 
van de gesprekken en afgesproken dat in elke geloofs-
gemeenschap het locatie-overleg verdere afspraken met 
hun koor/koren zullen maken. Ook met de organisten en 
dirigenten zullen de gesprekken worden voortgezet. Wat 
geweldig dat nog zoveel parochianen bereid zijn om vie-
ringen, waar onder ook uitvaarten, met hun gezang op te 
luisteren. Vaak al vele, vele jaren en soms nog maar heel 
kort ... in het kinderkoor. We kunnen niet zonder hen! En 
bij al die uiteenlopende vrijwilligers hoort ook onze waar-
dering. Het BLO heeft ingestemd met het instellen van 
een onderscheiding die dit jaar tijdens de Dag van het 
Heilig Kruis op 14 september in Heeten voor het eerst aan 
onze vrijwilligers zal worden uitgereikt. In de volgende 
Korenschoof zal uitgebreid op deze nieuwe onderschei-
ding worden ingegaan.

Wij zijn op weg naar Pasen. Ik heb in Raalte op een vrij-
dagmiddag om 15.00 uur biddend de Kruisweg meegelo-
pen (elke vrijdagmiddag in de vastenperiode). Altijd weer 
een indrukwekkende ervaring. Ik realiseerde mij eens 
temeer dat waar onze parochie Heilig Kruis heet, dat Kruis 
op Goede Vrijdag essentieel is. Zonder dat Kruis immers 
geen Verrijzenis op Eerste Paasdag. Ik wens jullie allemaal 
een inspirerende Goede Week toe die via het Laatste 
Avondmaal en het Heilig Kruis uiteindelijk leidt tot onze 
verlossing in de Verrijzenis van onze vriend en leidsman, 
Jezus Christus. Zalig Pasen!

Ton Strien  
vice-voorzitter parochiebestuur

Vanuit het pastorale team

Pastoraal bezoek
Als u een gesprek wilt rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, dan kunt ons dit laten weten. Dit kan via 
ons parochiesecretariaat secretariaat@parochieheiligkruis.nl / 0572-351366 / Kerkstraat 8 in Raalte. Zij zorgen er dan 
voor, dat een van de pastores contact met u zal opnemen.
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Van de bestuurstafel

Evaluatie beleidsplan

Gedachtewisseling over de evaluatie 11 maart
Na de presentatie van het evaluatierapport, begin dit jaar 
in Heeten, is er op veel plaatsen in de parochie over van 
gedachten gewisseld (het rapport is op 16 januari op de 
website van de parochie geplaatst (www.parochieheilig-
kruis.nl). Op dinsdag 11 maart is het zover …! Zo’n 30 
parochianen van het Breed Locatie Overleg (BLO) ver-
zamelen zich in De Schalm te Mariënheem. De geloofs-
gemeenschappen, werkgroepen, het pastoraal team en 
parochiebestuur hebben er in de afgelopen weken eerst 
in eigen kring over gesproken. Nu worden hun indrukken 
en opvattingen met elkaar gewisseld. De gespreksleiding 
is in handen gegeven van dr. Jorien Copier die de evalu-
atie heeft uitgevoerd. Alle groepen hebben uitgesproken 
wat ze er van vinden. Algemeen wordt waardering uit-
gesproken over het rapport en de manier waarop het tot 
stand is gekomen. Over hoe het nu verder moet, is men 
afwisselend kritisch en voorzichtig optimistisch. “Laten 
we nu vooral aan het werk gaan”. Er is die avond ver-
der een toelichting gegeven op de ingezonden brief van 
een afvaardiging uit ‘de negen geloofsgemeenschap-
pen in de parochie Heilig Kruis’ en de inbreng van de 
Werkgroep Gezinszondag en de tienergroep Rock Solid. 

De bijdragen worden nog gebundeld. Zodra die bundel 
gereed is, zal die op de website van de parochie worden 
gezet. 
Na de pauze is aan diverse tafels gesproken over wat 
iedereen heeft gehoord. Er zijn naar elkaar toe verduide-
lijkende vragen gesteld en er is verteld wat hem of haar 
is opgevallen. Duidelijk is dat iedereen met elkaar verder 
wil, maar nadrukkelijk wel op een andere manier dan 
tot dusver! Hoe? Dat moet in woorden, maar vooral in 
daden duidelijk worden. Er wordt, aan de hand van alles 
wat op 11 maart is ingebracht, gewerkt aan voorstellen 
die op 14 mei door het BLO worden besproken. Zowel 
voor de korte termijn (concrete acties en maatregelen die 
al op korte termijn kunnen worden uitgevoerd) als voor 
de langere termijn (op welke manier wordt bijvoorbeeld 
het nieuwe beleidsplan 2030 samengesteld en hoe wor-
den daar belangstellende parochianen bij ingeschakeld).

In de vorige Korenschoof hebben jullie gelezen dat de 
evaluatie vooral betrekking heeft op het doen en laten 
van het pastoraal team en parochiebestuur vanaf 2020. 
Er is sinds de presentatie regelmatig gevraagd hoe pas-

Vacature secretaresse
De parochie Heilig Kruis is 
op zoek naar een secretaresse (m/v) voor 20 uur per 
week. De parochie Heilig Kruis omvat de geloofsge-
meenschappen Broekland, Haarle, Heeten, Luttenberg, 
Mariënheem, Nieuw-Heeten en Raalte. Het secretariaat 
is gevestigd in de pastorie van Raalte, Kerkstraat 8.

Profiel  
Wij zoeken een betrokken en sociaal persoon. Je werkt 
zelfstandig en houdt van afwisseling, bent enthousiast 
en accuraat. Je werkt graag met anderen samen en bent 
flexibel ingesteld. Je bent ICT-vaardig en je kunt werken 
met sociale media. 

Werkzaamheden
• voeren van correspondentie waaronder beantwoorden 

van mailverkeer
• bijhouden van de kerkelijke ledenadministratie
• maken van verslagen
• contact onderhouden met tal van parochianen,  

vrijwilligers, leden pastoraal team
• dossiervorming
• overige voorkomende werkzaamheden

Werktijden en salariëring  
De werktijden worden in goed overleg vastgesteld. De 
salariëring vindt plaats volgens de richtlijnen van het bis-
dom in functiegroep 3-4 vanaf € 3000,00 tot maximaal 
€ 3600,00 op basis van 38 uur per week, afhankelijk van 
expertise en ervaring. 
Als je interesse hebt in deze leuke functie, stuur dan een 
brief en je CV vóór 22 april naar mevr. A.S. Wanders-
Koerhuis bestuurssecretaris@parochieheiligkruis.nl. 

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 
in de Rooms-Katholieke Kerk heeft een 
nieuwe website op rkmeldpunt.nl (dit was 
meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl). De vernieuw-
de website wil mensen die grensoverschrijdend gedrag 
hebben ervaren in de R.K. Kerk op een laagdrempelige 
manier uitnodigen om zich te melden. Dat kan telefo-

nisch. Ook kan er een formulier worden ingevuld op de 
website.

Betsie Wanders-Koerhuis 
Secretaris parochie Heilig Kruis
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Evaluatie beleidsplan

Omzien naar elkaar

Verslag “Wandel voor een ander” in Broekland
“In het teken van de werken van 
barmhartigheid “ Langs plekken 
van hoop. 
Vasten is stilstaan bij onze overvloed. 
Er breekt een tijd aan van bekering, 
van loslaten en wegtrekken. 
Er is bezinning nodig om stappen te 
zetten naar anderen toe. 
Solidariteit, Rechtvaardigheid, 
Broederlijk delen.

Woensdagmorgen 12 maart ging de 
wandeling vanuit onze Marcellinus 
locatie. Rond de klok van 9.00 uur 
druppelden zo’n 22 wandelaars bin-
nen in ons Marcellinus zaaltje waar 
ze, onder het genot van een kop kof-
fie, kennis konden maken met elkaar. 
Gevoed door mooie teksten/gebe-
den en het pelgrimslied, gingen wij 
pelgrims van hoop, als gelovigen op 
weg. Het grootste deel van onze tocht 
ging door het landgoed van de familie 
Blijdenstein “Het Neppelenbroek”. 

Hier waren verschillende mooie 
bezinningsmomenten onder andere 
bij de “Blokhut”. Hier werd een klein 
deel van het verhaal verteld van de 
11 jarige Nkosi Jhonson, een Zuid-
Afrikaanse kinderrechtenactivist, die 
internationaal bekend werd als een 
symbool van de strijd tegen aids. 
Helaas overleed hij op 12 jarige leef-
tijd. Voor zijn strijd voor kinderen 
met aids/hiv werd de Internationele 
Kindervredesprijs in 2005 aan Nkosi 
toegekend. Daarna luisterden we naar 
het lied Mr. Bleu van René Klein, ook 
hij overleed veel te jong op 30 jarige 
leeftijd aan aids.

Onze wandeling ging verder naar het 
grafmonument van de Blijdenstein’s. 
Hier werd stilgestaan bij een van 

de werken van barmhartigheid 
“De Naakten Kleden”. Kwetsbaarheid, 
hulpeloosheid, schaamte, onzeker-
heid. Als je eerlijk bent in je kwets-
baarheid “wie ben je echt, ligt dat 
vaak veel dieper en gevoeliger”. Zien 
we het kwetsbare van de mens? 
Verder wandelend, met de opdracht 
aan de wandelaars om onderweg met 
elkaar in gesprek te gaan wat boven-
staande werk van barmhartigheid met 
je doet en bij je oproept. Zo liepen 
we terug naar onze Marcellinuskerk, 
waar we luisterden naar de Litanie 
van Hoop en een Zegenwens als 
afsluiting van deze prachtige wandel 
ochtend. 
We dankten allen voor de komst, met 
de hoop elkaar de week erop weer te 
ontmoeten in Heeten.

De laatste Wandel voor een ander vindt plaats op woensdag 16 april om 9.00 uur  
vanuit Nieuw Heeten.

toraal team en parochiebestuur reageren op het kritische 
evaluatierapport. Daarom een (zeer) korte weergave van 
de reactie van pastoraal team en bestuur. Die reactie 
heeft het motto ‘Inkeer en Omkeer’ meegekregen. De 
tekst is te lang voor dit artikel, maar zal straks deel uit 
maken van de bundel. Het bestuur en team zijn begon-
nen met het uitspreken van het Mea Culpa, de excuses, 
voor het tekortschieten in de voorbije tijd. Er is in de 
parochie pijn geleden, overigens ook door leden van 
het pastoraal team en bestuur, maar zij realiseren zich 
terdege dat zij eerst- en eindverantwoordelijk zijn voor 
het beleid en de pastorale zorg in de parochie. Vandaar 
dat zij de hand in eigen boezem steken. Er zijn daarnaast 
ook persoonlijke verhoudingen vertroebeld. Dat is diep-
treurig. Team en bestuur hopen dat in die relaties verzoe-
ning kan plaatsvinden, maar dat is vooral aan de betrok-
kenen zelf, één op één. Mogelijk kan dit een moment 
van Omkeer zijn … een nieuwe kans om aan herstel van 
vertrouwen in elkaar te werken. 
Vervolgens hebben team en bestuur uitgesproken dat 
zij blij zijn met de aanbevelingen in het rapport en dat 
zij die ter harte nemen. Zij hebben in hun bijdrage sug-
gesties gedaan hoe al die aanbevelingen uit te werken. 
Het bestuur moet verder worden versterkt. Uitgangspunt 
van het bestuurlijk en pastoraal handelen is transparantie 
in communicatie, nauw contact met de geloofsgemeen-
schappen, zorgvuldigheid in besluitvorming en tenslotte 
ook verantwoording.  

Tijdens de evaluatie is door het bestuur een pas op de 
plaats gemaakt bij de sluiting en vervreemding van kerk-
gebouwen. Die pas op de plaats blijft gehandhaafd. In 
de komende tijd zullen gesprekken met de locatie-over-
leggen worden gevoerd over de vitaliteit van de geloofs-
gemeenschappen, onderhoudsplannen van gebouwen, 
de financiën etc. om aan de hand daarvan met elkaar 
de toekomst te bepalen. In Broekland, waar inmiddels 
de Laatste Viering heeft plaatsgevonden, loopt al enige 
tijd het gezamenlijke traject met het locatie-overleg 
en Stichting Leefbaar Broekland. Daarnaast zullen in 
Nieuw-Heeten, waar ook de Laatste Viering is gehou-
den, de gesprekken die vorig jaar on hold zijn gezet weer 
worden opgepakt, samen met het locatie-overleg. De 
werkgroep in Nieuw-Heeten heeft daar vorig najaar al op 
aangedrongen.

Bestuur en team zullen de aanbevelingen uitwerken en 
op 14 mei voorstellen ter bespreking geven in het BLO. 
Jullie worden vanzelfsprekend over de uitkomst van die 
bespreking te zijner tijd in de Korenschoof geïnformeerd. 
Eén ding is wel duidelijk ... er is overal in de parochie nog 
veel te doen .

Ton Strien  
vice-voorzitter parochiebestuur
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Hongerdoek 2025
Samen dromen - Liefde zij daad 
De hongerdoek Samen dromen - Liefde zij daad, geschil-
derd door de in Erfurt (Duitsland) wonende kunstenares 
Konstanze Trommer, is de 25ste hongerdoek die ver-
schijnt. Het fenomeen hongerdoek, in de nieuwe invulling 
zoals door Misereor Duitsland en in navolging daarvan 
door Vastenactie Nederland vorm gegeven, beleeft daar-
mee zijn 50-jarig jubileum. Vastenactie werkt aan soci-
aaleconomische verbetering voor mensen aan de marge, 
aan gerechtigheid voor mens en milieu. 
Ik haal een paar aspecten aan over de betekenis van 
deze hongerdoek. Wilt u meer weten, kijk dan op de 
website van Vastenactie: www.vastenactie.nl.

Wie een eerste blik werpt op de hongerdoek, krijgt de 
indruk van een vredig tafereel van gelukkige kinderen, 
omringd door enkele zachtmoedige dieren. Die schijn 
bedriegt zeer. Enkelen van de kinderen moeten hard 
werken om water te halen, om een broertje of zusje te 
dragen of om huishoudelijke klussen te doen. En ook de 
situatie roept vele vragen op. Zijn de kinderen geïsoleerd 
van hun ouders en andere mensen? Kunnen ze van het 
eiland af? Is de helikopter een bedreiging of brengt die 
juist hulp? Weet alleen de helikopterbemanning dat deze 
kinderen op die geïsoleerde plek verblijven? Biedt de 
tent, die niet verankerd lijkt, wel voldoende beschutting 
tegen regen en ontij? 
De groep van dertien kinderen vormt een bonte menge-
ling van kinderen uit alle windstreken van deze wereld. 
De kunstenares heeft gebruik gemaakt van foto’s uit het 
archief van Misereor, de Duitse zusterorganisatie van 

Vastenactie. Acht van de afgebeelde kinderen komen 
uit Brazilië, Nigeria, Afghanistan en India. De vijf uit het 
Westen afkomstige kinderen zijn deels kleinkinderen van 
de kunstenares, die de hongerdoek geschilderd heeft. 
Het meisje dat vooraan in de rubberboot zit, draagt een 
zwemband om haar arm, met daarop de tekst ‘oma’. 
Ieder kind op de hongerdoek is altijd iemands kind, altijd 
iemands kleinkind. De kinderen herinneren ons eraan dat 
we een intergenerationele verantwoordelijkheid hebben: 
laten we onze kinderen en kleinkinderen een leefbare 
wereld na?

De meditatie bij deze hongerdoek eindigt met een 
zegen: 
Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden,  
halve waarheden en oppervlakkige relaties 
zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaar-
digheid,  
onderdrukking en de uitbuiting van mensen 
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en 
vrede.

Moge God ons zegenen met tranen die we plengen  
voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

Moge God ons zegenen met onbehagen over de klimaat-
verandering en de exploitatie van de aarde 
Zodat we streven naar duurzaamheid en leven in 
eenvoud.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid 
dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze 
wereld. 
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het 
onmogelijk is.

Omzien naar elkaar

Voor wie een scheiding heeft meegemaakt …
Namens de kerken van Klein Salland en de parochies H. 
Lebuinus en H. Kruis deden we een oproep aan mensen, 
die een partner door overlijden moesten missen. De aan-
hef ‘Als je je partner moet missen’ riep bij sommigen de 
vraag op: Kunnen wij, die een partner door echtscheiding 
moeten missen, ook deelnemen? 
Dat is een goede vraag. Daarom willen we u uitnodigen te 
reageren als u iemand bent die daar behoefte aan heeft 
en dan zijn wij van harte bereid een groep op te richten en 
een nieuwe reeks ochtenden te organiseren. We denken 
aan een vergelijkbare opzet met gesprek rondom verdie-
ping (hoe ga je verder na een echtscheiding, wat doet dat 

met je geloofsleven), een bezinningsmoment in de kerk en 
een afsluiting met een eenvoudige maaltijd. 
Laat het ons weten als u hier interesse voor hebt.

Hartelijke groet, 
Dorien Koetsier, kerkelijk werker PG Wijhe en namens 
Klein Salland  
dorien.koetsier@pgwijhe.nl - telefoon 06-24120655 
Lonneke Gunnink, pastoraal werker parochies H. Kruis en 
H. Lebuinus  
lonneke.gunnink@parochieheiligkruis.nl - telefoon 
038-4527475
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Vieringen in de parochie Heilig Kruis

zaterdag 12 en zondag 13 april Palmzondag 
Kruisverheffing za 09.30 V. Bulthuis eucharistie Priesterzaterdag met rozenkrans  
     bidden, biechtgelegenheid
     en aanbidding
Kruisverheffing za 19.00 M. Brinkhuis gebed/kringviering In Between
Luttenberg zo 09.00 F. de Graaf communie herenkoor 
Mariënheem zo 09.00 R. Cornelissen eucharistie 
Haarle zo 10.00 werkgroepleden Palmpasenstok maken en  
    daarna optocht 
Kruisverheffing zo 10.30 R. Cornelissen eucharistie met gemengd koor  
    kindernevendienst

donderdag 17 april Witte Donderdag 
Heeten do 19.00 J. Verweij eucharistie gemengd koor 
Kruisverheffing do 19.00 R. Cornelissen en F. de Graaf eucharistie gemengd koor 
    na de viering aanbidding van  
    het H. Sacrament en om 22.00 uur  
    afsluiting met een Taizéviering 

vrijdag 18 april Goede Vrijdag 
Kruisverheffing vr 09.00 R. Cornelissen Kruisweg  
Heeten vr 15.00 J. Verweij Kruisweg  gemengd koor 
Kruisverheffing vr 15.00 R. Cornelissen en F. de Graaf Plechtigheden GV herenkoor 
Luttenberg vr 15.00 werkgroepleden Kruisweg  Vespertied
Mariënheem vr 15.00 werkgroepleden Kruisweg  
Haarle vr 15.00 werkgroepleden Kruisweg  
Plaskerk, Raalte vr 19.00 R. Cornelissen en ds. Slaar oecumene 
Holten vr 19.30 L. Gunnink-v.d. Berg oecumene 

zaterdag 19 april Paaswake 
Heeten za 21.00 J. Verweij eucharistie gemengd koor 
Kruisverheffing za 21.00 R. Cornelissen en F. de Graaf eucharistie In Between 

zondag 20 april Paaszondag 
Luttenberg zo 09.00 V. Bulthuis eucharistie Vespertied
Mariënheem zo 09.00 L. Gunnink-v.d. Berg communie 
Kruisverheffing zo 10.30 Kardinaal Eijk en F. de Graaf eucharistie met gemengd koor 
    kindernevendienst

maandag 21 april  2e Paasdag 
Haarle ma 09.00 werkgroepleden gebed 
Kruisverheffing ma 10.30 R. Cornelissen eucharistie herenkoor 

zaterdag 26 en zondag 27 april  2e zondag van Pasen 
geen viering in verband met Koningsdag 
Heeten zo 09.00 J. Verweij eucharistie 
Mariënheem zo 09.00 M. Brinkhuis communie 
Luttenberg zo 09.30 werkgroepleden communie herenkoor 
Kruisverheffing zo 10.30 J. Verweij eucharistie gemengd koor

zaterdag 3 en zondag 4 mei 3e zondag van Pasen 
Kruisverheffing za 17.00 R. Cornelissen eucharistie samenzang 
Heeten zo 09.00 V. Bulthuis en F. de Graaf eucharistie gemengd koor 
Mariënheem zo 09.00 werkgroepleden communie 
Luttenberg zo 09.30 werkgroepleden communie herenkoor 
Kruisverheffing zo 10.30 V. Bulthuis en F. de Graaf eucharistie herenkoor 

zaterdag 10 en zondag 11 mei 4e zondag van Pasen 
Kruisverheffing za 09.30 J. Verweij eucharistie Priesterzaterdag met rozenkrans  
     bidden, biechtgelegenheid en   
     aanbidding
Heeten za 19.00 werkgroepleden gebed Feder
Kruisverheffing za 19.00 L. Gunnink-v.d. Berg gebed/kringviering In Between
Luttenberg za 19.00 werkgroepleden communie herenkoor 
Nieuw Heeten za 19.00 M. Brinkhuis gebed/Mariaviering 
Mariënheem zo 09.00 J. Verweij eucharistie 
Kruisverheffing zo 10.30 J. Verweij eucharistie gemengd koor 
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Vieringen in de parochie Heilig Kruis

zaterdag 17 en zondag 18 mei 5e zondag van Pasen 
Kruisverheffing za 17.00 V. Bulthuis eucharistie samenzang 
Heeten za 19.00 V. Bulthuis eucharistie/pres. EHC gemengd koor 
Luttenberg zo 09.00 M. Brinkhuis communie Vespertied 
Mariënheem zo 09.00 werkgroepleden communie 
Heeten/Nieuw Heeten zo 10.00 L. Gunnink-v.d. Berg Boerderijviering zie info blz. 9
Kruisverheffing zo 10.30 V. Bulthuis en M. Brinkhuis gezinszondag/ EHC Kinderkoor 

zaterdag 24 en zondag 25 mei 6e zondag van Pasen 
Kruisverheffing za 19.00 V. Bulthuis eucharistie/Thema In Between 
Luttenberg za 19.00 werkgroepleden communie herenkoor 
Broekland zo 09.00 M. Brinkhuis gebed/Mariaviering In Between
Mariënheem zo 09.00 L. Gunnink-v.d. Berg communie 
Kruisverheffing zo 10.30 J. Verweij eucharistie   gemengd koor 

woensdag 28 en donderdag 29 mei Hemelvaart 
Heeten wo 19.00 J. Verweij eucharistie 
Luttenberg, Grot wo 19.00 V. Bulthuis eucharistie/Grotviering alle koren 
Mariënheem do 06.30 R. Cornelissen eucharistie 
Kruisverheffing do 10.30 V. Bulthuis en M. Brinkhuis eucharistie herenkoor 

zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 7e zondag van Pasen 
Kruisverheffing za 17.00 R. Cornelissen en M. Brinkhuis Marialof Projectkoor 
Heeten zo 09.00 V. Bulthuis eucharistie gemengd koor 
Mariënheem zo 09.00 werkgroepleden communie 
Luttenberg zo 09.30 werkgroepleden communie herenkoor
Haarle, Tent zo 10.00 M. Brinkhuis communie 
Kruisverheffing zo 10.30 V. Bulthuis eucharistie herenkoor

zaterdag 7 en zondag 8 juni Pinksteren
Kruisverheffing za 17.00 Kardinaal Eijk en M. Brinkhuis Vormselviering Projectkoor 
Heeten za 19.00 J. Verweij eucharistie gemengd koor 
Luttenberg za 19.00 L. Gunnink-v.d. Berg communie herenkoor
Mariënheem zo 09.00 L. Gunnink-v.d. Berg communie 
Kruisverheffing zo 10.30 R. Cornelissen eucharistie gemengd koor 

maandag 9 juni 2e Pinksterdag 
Haarle ma 09.00 werkgroepleden gebed 
Kruisverheffing ma 10.30 J. Verweij eucharistie herenkoor

zaterdag 14 en zondag 15 juni H. Drie-eenheid  
Kruisverheffing za 09.30 V. Bulthuis eucharistie Priesterzaterdag met  
     rozenkrans bidden, 
     biechtgelegenheid 
     en aanbidding 
Kruisverheffing za 19.00 M. Brinkhuis gebed/kringviering In Between
Luttenberg za 19.00 V. Bulthuis eucharistie Vespertied
Mariënheem zo 09.00 werkgroepleden communie 
Kruisverheffing zo 10.30 J. Verweij eucharistie/Gezinszondag  kinderkoor 
Heeten zo 11.00 V. Bulthuis eucharistie/ EHC kinderkoor 

zaterdag 21 en zondag 22 juni Sacramentsdag 
Kruisverheffing za 17.00 V. Bulthuis eucharistie samenzang 
Heeten zo 09.00 L. Gunnink-v.d. Berg communie gemengd koor 
Mariënheem  zo 09.00 werkgroepleden communie 
Luttenberg zo 09.30 werkgroepleden communie Vespertied
Kruisverheffing zo 10.30 J. Verweij eucharistie 
Buitenviering zo 15.30 werkgroepleden gebed meer info zie blz. 9 

zaterdag 28 en zondag 29 juni HH. Petrus en Paulus 
Kruisverheffing za 19.00 M. Brinkhuis gebed/Themaviering In Between 
Mariënheem zo 09.00 R. Cornelissen en M. Brinkhuis eucharistie 
Luttenberg zo 09.30 werkgroepleden  communie herenkoor
Kruisverheffing zo 10.30 R. Cornelissen en M. Brinkhuis eucharistie gemengd koor
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Boerderijviering 18 mei
Op 18 mei wordt om 10.00 uur 
de boerderijviering “De kracht 
van verbinding” gevierd. Deze 
viering wordt gehouden bij Erve 
Hunneman, Cellenweg 3 te 
Nieuw Heeten. De voorganger 
is Lonneke Gunnink en muzi-
kale ondersteuning door de 
band Vera. Als het kan graag 
op de fiets komen en je eigen 
drinkbeker meenemen.

Bijzondere vieringen

Lourdes grot viering 28 mei 
Een bijzondere plek in Luttenberg 
is de Lourdes grot aan het proces-
siepad en uitkijkend op het ker-
kenlandje. Veel mensen staan er 

even stil om een groet aan Maria 
te brengen en een kaarsje aan te 
steken. In 1915 is de grot gebouwd 
en staat er nu al 110 jaar, maar nog 

steeds met dezelfde intentie, en 
die intentie is bij iedereen anders 
en dat is maar goed ook. Je kan er 
alles overdenken wat je ten diepste 
bezighoudt, je kan Maria om kracht 
en voorspraak vragen. Maar je kunt 
ook gewoon genieten van de stilte 
en de prachtige omgeving. Het mag 
en kan allemaal. Vele processies en 
vieringen zijn er al bij de grot gehou-
den, en zo ook dit jaar weer.

Op woensdag 28 mei om 19.00 uur 
de dag voor Hemelvaart is er de tra-
ditionele Grot viering. Dit jaar is het 
een eucharistieviering, voorgegaan 
door pastor V. Bulthuis met zang 
van vele koorleden onder leiding van 
Herma Jalink. 
U bent van harte welkom.

Taizéviering 22 juni 
Op zondagavond 22 juni wordt er in de Plaskerk in Raalte 
weer een Taizéviering gehouden. Deze Taizéviering wordt 
georganiseerd door de Raad van Kerken Raalte e.o. In 
deze viering staan we stil bij de verandering van de sei-
zoenen. Van de lente gaan we over in de zomer. De viering 
zal om 19.00 uur starten en nadien is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie 
en thee.

Samen vieren en zingen in de natuur 22 juni
Ook dit jaar gaan we weer samen vieren en bidden in 
de natuur rond de langste dag van het jaar en wel op 
zondag 22 juni.   
De locatie is evenals vorig jaar: Hof van Eigen-
aardigheden aan de Krieghuisweg 7A. Aanvang 
15.30 uur en na afloop is er koffie en thee.

Taizéviering 17 april
Op Witte Donderdag 17 april zal er in de basiliek van de 
H. Kruisverheffing een Taizéviering zijn. Het thema van 
de viering is: ‘Waak met mij”. Jezus waakt samen met 
zijn leerlingen na de maaltijd in de tuin van Getsemane. 
Jezus weet wat er gaat komen. Hij is bang. Hij weet 
dat zijn lijden eraan komt. Hij vraagt zijn Vader om deze 
beker aan hem voorbij te laten gaan. We zullen een 
uurtje met Jezus samen waken en stilstaan bij het lijden 
wat hij zal moeten doorstaan in de komende dagen. 
Dit is ook wat Jezus vroeg aan zijn leerlingen. Deze 
Taizéviering start om 22.00 uur. 
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Maria Moeder van de hoop

Door Hans de Jong voor  
katholiekleven.nl.
 
In 2025 viert de Katholieke Kerk het 
Heilig Jaar “Pelgrims van hoop”. 
In zijn bul voor dit jaar noemt paus 
Franciscus Maria “Moeder van 
de hoop”. Zuster drs. Hildegard 
Koetsveld is benedictines van 
de Onze Lieve Vrouwe Abdij in 
Oosterhout. Zij vertelt over de grote 
betekenis van Maria in een podcast 
op katholiekleven.nl.

God wordt mens in Jezus door het 
ja-woord van Maria. God bewoonde 
Maria geheel en al. Hij straalde door 
haar heen. Hoop maakt iemand 
mooi. Het Heilig Jaar roept ons op 
pelgrims van hoop te worden. We 
zullen er mooier van worden, zegt 
zuster Hildegard.

Hemelse moeder 
In onze beleving is Maria vooral 
een voorbeeld van deugdzaam-
heid, geloof en overgave. Voor veel 
mensen is ze de hemelse moeder 
bij wie je schuilen kunt en troost 
kunt vinden. In het eerste millennium 

van de kerkgeschiedenis ligt vooral 
de nadruk op dat wat er met haar 
lichaam gebeurd was. God heeft 
aan Maria grote dingen gedaan. De 
kerkvader Augustinus roept uit: “Wie 
zou deze nieuwe nieuwheid kunnen 
begrijpen, zo ongewoon, zo enig in 
de wereld, dat een maagd zwanger 
werd, dat een maagd baarde en toch 
maagd bleef.”

God wordt mens in en door Maria 
De Vroege Kerk jubelt het uit als 
het gaat om Maria en de mens-
wording van God in en door haar. 
Wat is er lichamelijker dan dit: het 
Woord is vlees geworden. God is 
mens geworden. Hij, de Eeuwige, 
Onzienlijke, heeft het menselijk 
lichaam aangenomen en geheiligd. 
Al het geschapene, de lucht, de zon, 
de aarde, het voedsel, al het mate-
riële heeft Hij in zich opgenomen, 
opdat wij helemaal, naar ziel en 
lichaam opgenomen kunnen worden 
in de relatie met God. 
Maria verwijst naar dit lichamelijke 
aspect van de menswording van 
God. God wordt mens, opdat de 
mens “vergoddelijkt” zal worden. 
Nu Christus zich verenigd heeft met 
ons tot in het lichaam toe en dus 
ook tot in de dood toe, kunnen wij 
met Christus verenigd worden in 
zijn verrijzenis tot eeuwig leven, ook 
tot in ons lichaam toe. Dat heeft 
Maria mogelijk gemaakt door haar 
ja-woord.

De hele schepping 
Meestal wordt dit alles gezien als 

een gebeuren tussen God en mens. 
Maar niet alleen de mens, heel de 
schepping wordt teruggebracht in de 
reddende relatie met God. Wij staan 
niet boven of buiten de ons omrin-
gende wereld. Wij maken er deel van 
uit. Wel laat Maria de unieke plaats 
zien die de mens in de schepping 
inneemt. Alleen de mens is in staat 
tot een vrij ja of nee tegen God. 
In haar “ja” neemt Maria heel de 
schepping mee. Dat heeft gevolgen 
voor onze blik op de schepping. 
Mensen handelen vaak als heerser 
van de schepping en menen dat de 
waarde van de mens ligt in zijn den-
ken, redeneren en zijn bewustzijn. 
We degraderen het lichaam tot een 
vervangbaar instrument. Ons geloof 
ziet dat anders. Via het lichaam 
hebben we contact met elkaar en 
we ervaren de wereld door onze 
zintuigen.

Eucharistie 
Deze nadruk op lichamelijkheid 
tekent ook onze visie op de sacra-
menten. Doordat Maria aan haar 
Zoon het menselijk lichaam gaf, kon 
Jezus tijdens het laatste Avondmaal 
het brood nemen en zeggen: dit is 
mijn lichaam, neemt en eet, doet dit 
tot mijn gedachtenis. We vieren dan 
ook nooit eucharistie zonder Maria.

Meer weten? Luister de podcast! Via de link is ook de volledige tekst van zuster Hildegard Koetsveld osb beschik-
baar via https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/luister-de-podcasts-voor-het-jubeljaar.

Jubeljaar 2025
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Parochie brede activiteiten

Vanuit het pastorale team

Culturen vinden elkaar aan de eettafel in Raalte
Zo’n zeventig mensen kwamen 
maandagavond 17 maart bijeen in 
het Annahuis in Raalte om samen de 
maaltijd te gebruiken. De Sallandse 
Eettafel en Raalte Vast verzorgden 
samen een avond die in het teken 
stond van ramadan, vasten en ook 
van samen gezellig eten met mensen 
uit verschillende culturen. 
Het initiatief was mede bedacht, 
omdat de vastenperiode van de 
katholieken en de ramadan voor een 

groot deel samenvallen. De beden-
kers hiervan zijn Refik Köse, Harrie 
Kiekebosch en Agnes Heethaar. 

Er waren ook enkele sprekers, waar-
onder: Burgemeester Rob Zuidema, 
diaken Marc Brinkhuis (parochie 
Heilig Kruis), dominee Richard Slaar 
(de Plaskerk Raalte) en Ahmed Kaya 
(Raalter moskee Medine). De maal-
tijd begon om klokslag 18.49 uur, 
het moment waarop de zon officieel 
onderging en de mensen die over-
dag hadden gevast, ook mochten 
gaan eten. 

Pasen, feest van licht en hoop
Volgens de heilige Augustinus (bis-
schop en kerkleraar) is de paaswake 
de moeder van alle heilige nacht-
waken. Zij is de belangrijkste en 
meest bijzondere kerkelijke viering 
van het jaar. In de liturgie van de 
paaswake vieren we immers de kern 
van ons christelijk geloof: Jezus die 
gestorven is aan een kruis, is niet in 
de dood gebleven, maar hij is door 
God tot nieuw leven opgewekt. De 
liturgie van de paaswake brengt die 
overgang van dood naar leven op 
verschillende manieren tot uitdruk-
king. Zij doet dat onder meer met 
het spel tussen licht en donker. Zo 
wordt uitdrukkelijk de band gelegd 
met wat voorafging: na de herden-
king van Jezus’ dood op Goede 
Vrijdag volgde een Stille Zaterdag. 
De paaswake begint buiten de kerk. 
Daar brandt een vuur. Na een korte 
verwelkoming steekt de celebrant de 
paaskaars aan dat vuur aan en zegt 
dan: ‘Het licht van Christus’ verrijze-
nis moge uit ons hart en onze geest 
de duisternis verdrijven.’ De bran-
dende paaskaars als teken van de 
verrezen Heer Jezus Christus wordt 
dan binnengedragen en tot driemaal 
toe klinken de woorden ‘Licht van 
Christus’. De stilte van deze zater-
dag wordt zo doorbroken. Dat licht 
van Christus doorgegeven aan de 
aanwezigen en dan blijkt dat ene 
vlammetje van de paaskaars krach-
tig genoeg om de hele kerk met het 
Licht van de verrezen Christus te vul-

len. De paaskaars krijgt een centrale 
plaats bij het altaar en de lofzang van 
blijdschap en vreugde om het licht, 
om de verrijzenis van Christus klinkt: 
de Paasjubelzang. Daarin wordt 
heel expliciet de boodschap van 
Pasen verwoord, aan de hand van 
de beelden van duisternis en licht. 
En wij mogen juichen om zo’n grote 
Koning, om de overwinning. 

Hierna volgt een rustiger tweede 
deel, waarin de nadruk ligt op het 
waken. In een aantal lezingen wor-
den wij herinnerd aan wat God in 
de geschiedenis voor zijn volk heeft 
gedaan. We horen een deel van het 
Scheppingsverhaal, over de overwin-
ning van Gods Adem op de chaos 
en van Zijn licht op de duisternis. In 
het verhaal over de doortocht door 
de Rode Zee wordt verteld over de 
vuurzuil waarmee God de Israëlieten 
de weg toont naar de vrijheid. Bij de 
profeet Jesaja horen we dat God ons 
uitnodigt om bij Hem te komen drin-
ken. Hij die de Bron is van alle leven. 
Na deze lezingen volgt het Gloria, 
het Eer aan God en na dagen stilte 
luiden dan de klokken weer vreugde-
vol om de overwinning van Christus. 
Er wordt gelezen uit een brief van 
de apostel Paulus over het doopsel 
als inlijving in het paasmysterie van 
Christus. En na driemaal ‘Alleluia’ 
met een gedeelte van psalm 118 
wordt tenslotte de verrijzenis van de 
Heer verkondigd in het evangelie als 

hoogtepunt van de gehele dienst van 
het Woord.

Het derde deel van de paaswake 
bestaat uit de doopviering en de her-
nieuwing van de doopbeloften door 
alle aanwezigen. De kerkgangers 
zullen besprenkeld worden met het 
nieuwe doopwater, ter herinnering 
aan hun eigen doopsel. 
De paaswake besluit met de liturgie 
van de eucharistie zoals die ook 
op normale zondagen verloopt. Dit 
onderstreept meteen het paaskarak-
ter van elke zondag. In elke eucha-
ristie gedenken we het leven, lijden 
en sterven, maar bovenal het ver-
rijzen van Christus en dat wij daarin 
mogen delen.

Pasen is een feest van licht en hoop, 
juist in deze onzekere tijden.

Van harte wens ik u een Zalig Pasen 
Pastoor Ronald Cornelissen

Zaterdag 19 april is om 21.00 uur 
de paaswake in Raalte met pas-
toor Cornelissen en het koor In 
Between en in Heeten is ook om 
21.00 uur de paaswake met pas-
tor Verweij.

Iedereen is hierbij van harte uitge-
nodigd om een paaswake of een 
andere viering met Pasen mee te 
komen vieren. Welkom! 
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Gezinszondag 20 april  
op 1e Paasdag
De Gezinszondag van april 
valt samen met Pasen. Om 
10.30 uur is de viering in de 
kerk. Dit is een traditionele 
Paasviering, met daarnaast een 
Kindernevendienst. Alle kinderen 
zijn welkom om deel te nemen 
aan deze Kindernevendienst. De 
catechese voor de Eerste Heilige 
Communie en het Vormsel is 
tijdens de kindernevendienst. 
Dit keer is er na de viering geen 
gezamenlijke broodmaaltijd.

Palmpasen stokken maken
Kom je ook met ons je Palmpasen stok versieren? Dit is op zaterdag 12 april 
van 13.00 tot 15.00 uur in het parochiecentrum van de H. Kruisverheffing, 
tegenover de kerk. De vrijwillige bijdrage voor het maken van de 
Palmpasenstok is € 3,00 per kind. Wij zorgen voor de uitleg en de mate-
rialen. Het is een inloopbijeenkomst, dus kom wanneer het jou het beste 
uitkomt. Geef je op via een email naar gezinszondag@parochieheiligkruis.nl. 
Wil je daarbij je naam en leeftijd zetten? En of je wel/niet een stok van thuis 
mee neemt?

Kun je niet op 12 april je stok maken maar wil je wel mee doen? 
Je kunt ook je eigen stok thuis versieren. Mail daarvoor naar 
gezinszondag@parochieheiligkruis.nl en we spreken af hoe jij jouw pakketje 
kan krijgen. Je zorgt dan voor een eigen stok, haantje en Palmpasen takje. 
Als je nog een Palmpasen stok hebt van vorig jaar, maar dit jaar niet wilt 
komen, wil je dan de stok bij de H. Kruisverheffing afgeven? Dit kan in het 
portaal van de linker zij-ingang. 

Doop tijdens Pasen

Mijn naam is Atisha en ik ben 
19 jaar. Ik kom uit Wijhe, maar ik 
ben sinds ongeveer een jaar actief 
binnen parochie Heilig Kruis. Ik 
help bij de catechese voor de vor-
melingen en ben leidinggevende bij 
Rock Solid, een geloofsgroep voor 
tieners. Dit doe ik erg graag, en ik 
ben dankbaar voor mijn vrienden 
en vriendinnen die mij hierin heb-
ben meegenomen. Al noem ik mij 
pas anderhalf jaar een Christen, 
ik heb God in zo’n korte tijd al zo 
goed kunnen leren kennen en deze 
motivatie om meer van Hem te 
weten wordt alleen maar groter. 
Die motivatie vertaald zich ook 
naar de wens om mijzelf te laten 
dopen. Een ‘nieuw begin’ klinkt erg 
mooi, en ook verfrissend. Zoals 
mijn pastor het uitlegde: “Met de 
doop ontvang je het watermerk 
van ‘bij Christus horen’”. Dat wil ik 
graag; bij Christus horen. Ik hoop 
dat mijn doop niet alleen een nieuw 
begin is, maar ook een inspiratie 
om steeds verder te groeien in mijn 
geloof en mijn verbondenheid met 
Christus.

Doop

Gedoopt
Op zaterdag 22 maart is  
Jelthe Veldkamp in de 

H. Kruisverheffing gedoopt.

Huwelijk

Huwelijksviering
Op 4 juli 2025 treden Emiel 
Slotboom en Lilian Gerritsen in 
het huwelijk. Ze zijn parochia-
nen van onze parochie Heilig 
Kruis. Het huwelijk wordt in de 
Willibrorduskerk op de Boerhaar 
voltrokken. Pastor Gauthier de 
Bekker zal voorgaan in deze huwe-
lijksviering. We wensen Emiel en 
Lilian alle geluk en Gods rijkste 
zegen!



13Korenschoof – nr. 2 2025

Palmpasen viering

Tijdens de eucharistieviering in 
de H. Kruisverheffing op zondag 
13 april om 10.30 uur, organiseren 
we een kindernevendienst. De kin-
deren verzamelen achter in de kerk 
met hun Palmpasen stok. Samen 
met de voorgangers en misdie-
naars lopen we aan het begin van 
de viering naar voren om de viering 
te openen en de Palmpasen stok-
ken te laten zegenen. Dan luisteren 
we samen naar het verhaal van 
Palmpasen. Na het verhaal begint 
de kindernevendienst.

Na afloop van de viering lopen we 
(bij goed weer) met iedereen die 
wil een ronde met de ezel naar 
Swaenewoerd en weer terug naar 
de kerk.

Gezinszondag

Viering Eerste Communie en Vormsel
Op zondag 18 mei ontvangen de 
Communicanten van onze paro-
chie hun Eerste Heilige Communie 
in de viering van 10.30 uur. De 
Communicanten zijn: Dylan, Elze, Fay, 
Florian, Floris, Hidde, Kai, Liv, Nina, 
Nya, Olivia en Roos. 

De Vormelingen ontvangen het 
Vormsel van mgr. Eijk op 7 juni. De 
Vormelingen zijn: Aimée, Davin, Maria, 
Marsilla, Merle, Mijke en Pepijn. Deze 
viering is om 17.00 uur. We nodigen 
alle parochianen van harte uit om dit 
met ons mee te vieren.

Kinderkoor Eigenwijs zingt met Eerste Communieviering. Lijkt het 
je leuk om mee te zingen? Geef je dan op door te mailen naar 
gezinszondag@parochieheiligkruis.nl. We repeteren in Broekland: elke 

maandag vanaf 14.30 uur 
op de Gerardus Majella-
school. Kun je niet op de 
repetitie komen? Geen 
probleem! We hebben een 
app-groep, waarin we de 
liedjes delen die we gaan 
zingen. Je kunt dan thuis 
oefenen. Ook komt er een 
gezamenlijk oefenmoment 
in Raalte (de kerk of het 
parochiecentrum, meer 
informatie volgt). 

Vormelingendag 17 mei
Op zaterdag 17 mei is de jaarlijkse Vormelingendag van ons bisdom. Dit 
keer is de Vormelingendag in/rondom de Broederenkerk in Deventer. De 
Vormelingendag wil jongeren samenbrengen en te laten ervaren dat zij niet 
alleen zijn. Ook is deze dag bedoeld om jongeren te laten zien wat het 
geloof en de Kerk hen te bieden heeft. Er is een interactief programma 
met sport, spel en verdieping. Het programma is van 10.30 tot 16.15 uur. 
Voor de lunch wordt gezorgd (dieetwensen graag doorgeven).  
We willen vanuit de parochie Heilig Kruis graag met de Vormelingen van 
dit jaar én van vorig jaar naar de Vormelingendag in Deventer. We regelen 
het vervoer centraal.  
Meer informatie daarover volgt als duidelijk is hoeveel Vormelingen er 
mee gaan. Geef je op, geef uw zoon/dochter op door een mail te sturen 
naar gezinszondag@parochieheiligkruis.nl. Aanmelden kan tot en met 
vrijdag 2 mei.
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Rock Solid
De afgelopen weken heb-
ben wij weer een paar 
gezellige samenkom-
sten gehad. We hebben 
twee erg leuke LOL-
samenkomsten gehad. 
Eén daarvan was een 

spelletjesavond met Pictionary, 30 Seconds 
en andere uitbeeldspellen. De andere samen-
komst was een ‘Hide and Seek’-spel door het 
hele centrum van Raalte. Twee teams speelden 
tegen elkaar om de verstopten te vinden door 
middel van hints. Het was een uitdaging, maar 
de lekkernijen als beloning waren het waard!

Daarnaast hebben we ook twee betekenisvolle 
samenkomsten gehad waarin het geloof meer 
centraal stond. Wist jij dat er heel veel religie in 
games zit? Van religieuze muurschilderingen tot 
subtiele verwijzingen naar het geloof: het is veel 

meer dan je zou denken. Daarom hebben wij 
onze eigen gamewereld getekend om te kijken 
of wij zelf kleine hints naar het geloof (of andere 
thema’s) konden verwerken.

Tijdens de andere samenkomst stond de vas-
tentijd centraal. We hebben besproken wat de 
vastentijd eigenlijk inhoudt voor ons als gelovi-
gen en wat het voor ieder individu betekent. We 
testten ons uithoudingsvermogen met verschil-
lende spellen om te vergelijken hoe Jezus zich 
voelde tijdens zijn tijd in de woestijn. En omdat 
de vastentijd ook draait om aandacht schenken 
aan anderen, heeft iedereen iets meegenomen 
om te doneren aan de Voedselbank. Tot slot 
hebben we een leerzame speurtocht door de 
Kruisverheffing gedaan om de kerk beter te 
leren kennen! 
Vind jij dit leuk klinken en wil je een keertje 
komen kijken? Stuur dan een mailtje naar 
rocksolidraalte@gmail.com. Voor vragen of 
meer informatie kun je ook contact opnemen 
met Atisha Schouten: 06-83667057 of Carolien 
Booijink: 06-46510229.

ROCK
SOLID
Sluit je aan bij

Ben je tussen de 12 en 16 jaar en wil jij graag
deel worden van een tienerclub die het geloof

en gezelligheid combineert? Dan zit je bij 
Rock Solid goed!   

Wanneer? Elke zaterdag, om de twee weken (tijdens
de even week) komen wij bij elkaar.

Van 19:00 uur tot 21:00 uur.

In de pastorie van de Kruisverheffing.
Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte

Hoelaat?

Waar?

Wil je je aanmelden of gewoon een keertje
langskomen? Je bent van harte welkom! 
Je kunt een mail sturen naar
rocksolidraalte@gmail.com

Voor vragen en meer informatie kun je naast de mail ook contact
opnemen met:
Atisha Schouten 06 83667057
Carolien Booijink 06 46510229
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Liturgische kalender 
April 
Zondag 13   Palmzondag 
Donderdag 17  Witte Donderdag 
Vrijdag 18  Goede Vrijdag 
Zaterdag 19  Stille Zaterdag 
Zondag 20  Paaszondag – Verrijzenis van de Heer 
Maandag 21  Tweede Paasdag 
Zondag 27  Tweede Zondag van Pasen 
  (Beloken Pasen) 
Dinsdag 29  Heilige Catharina van Siena, maagd en   
  kerklerares, patrones van Europa

Mei  
Vrijdag 2  Heilige Athanasius, bisschop en 
  kerkleraar 
Zaterdag 3  Heilige Filippus en Jakobus, apostelen 
Zondag 4  Derde Zondag van Pasen 
Zondag 11  Vierde Zondag van Pasen 
Dinsdag 13  Heilige Maagd Maria van Fatima 
Woensdag 14  Heilige Mattias, apostel 
Zondag 18  Vijfde Zondag van Pasen 
Zondag 25  Zesde Zondag van Pasen 
Maandag 26  Heilige Filippus Neri, priester 
Donderdag 29  Hemelvaart 
Vrijdag 30 Jeanne dÁrc 
Zaterdag 31  Maria Bezoek

Juni  
Zondag 1  Zevende Zondag van Pasen 
Dinsdag 3  Heiligen Carolus Lwanga en gezellen,  
  Martelaren van Oeganda 

Donderdag 5  Heilige Bonifatius, bisschop, en gezellen, 
  martelaren 
Zondag 8  Hoogfeest van Pinksteren 
Maandag 9  Heilige Maria, Moeder van de Kerk 
Woensdag 11  Heilige Barnabas, apostel 
Donderdag 12 Onze Heer Jezus Christus,  
  eeuwige Hogepriester 
Vrijdag 13  Heilige Antonius van Padua,  
  priester en kerkleraar 
Zaterdag  14 Heilige Lidwina, maagd 
Zondag 15  Heilige Drie-Eenheid 
Zaterdag 21  Heilige Aloïsius Gonzaga, kloosterling 
Zondag 22  Sacramentsdag 
Dinsdag 24  Geboorte van de heilige  
  Johannes de Doper 
Vrijdag 27  H. Hart van Jezus 
Zaterdag 28  Onbevlekt Hart van Maria 
  Heilige Ireneus, bisschop en martelaar 
Zondag 29  Heiligen Petrus en Paulus, apostelen

Heilige van de maand: Jeanne d’Arc
Ze wordt wel de nationale heldin 
van Frankrijk genoemd. In elk Frans 
geschiedenisboek en trouwens ook 
in de Nederlandse geschiedenisboe-
ken wordt over haar verteld. In veel 
Franse kerken, vooral in Normandie, 
is wel een beeld van haar te vinden.

Waarom is zij zo belangrijk? Ze wordt 
geboren in 1412 in het kleine Noord-
Franse boerenplaatsje Domremy in 
de regio Lotharingen. Als eenvoudige 
boerendochter heeft ze al vanaf haar 
geboorte te maken met oorlog en 
oorlogsdreiging. De honderdjarige 
oorlog tussen Frankrijk en Engeland 
wordt uitgevochten. De Engelsen 
bezetten een groot deel van Noord- 
Frankrijk. De ouders van Jeanne zijn 
niet rijk maar hebben redelijk wat 
boerengrond in bezit. Jeanne helpt 
met ploegen en brengt dieren naar de 

weiden. Opmerkelijk is dat ze vaak 
naar de kerk gaat; meer dan veel 
anderen van haar leeftijd in die tijd. 
Jeanne d’Arc is nog maar dertien jaar 
als ze voor het eerst stemmen hoort. 
‘Jeanne, je kunt hier niet langer blij-
ven je moet weg. Ga, ga!’ ‘Jeanne je 
moet naar Frankrijk gaan. Het is aan 
jou om de belegering van Orleans 
op te heffen.’ ‘Knip je haren, Jeanne 
en hul je in mannenkledij. Wij zorgen 
voor soldaten. Maak je klaar om te 
vechten’!

Ze hoort deze stemmen in de tuin van 
haar vaders boerderij en de stemmen 
worden vergezeld door een oogver-
blindend licht. Ze vertelt dat de stem-
men afkomstig zijn van engelen en 
heiligen en dat ze spreken uit naam 
van God. Daarom vindt ze dat ze de 
aanwijzingen moet opvolgen. En dat 

doet ze. 
Op haar zeventiende reist ze naar 
het dorpje Chinon om kroonprins 
Karel VII te ontmoeten. Ze ziet het als 
een goddelijke missie om Frankrijk 
te redden van de Engelse bezetting, 
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zo beweert ze. En tot ieders verba-
zing besluit Karel VII haar te geloven 
nadat hij eerst laat onderzoeken of 
zij geen ketter is. Maar toch, hoe kan 
een tienermeisje van 17 jaar in man-
nenkleding zonder enige ervaring de 
leiding krijgen over het Franse leger? 
Maar volgens plan lukt het om in 
1429 de stad Orleans te veroveren. 
De Engelsen worden verjaagd. Dit feit 
is een keerpunt in de honderdjarige 
oorlog. Maar….. 
In 1430 wordt Jeanne, na een misluk-
te poging om Parijs te bevrijden, door 

de Engelsen opgepakt en gevangen 
gezet. Er volgt een oneerlijk proces. 
Ze beschuldigen haar van ketterij en 
hekserij. Wie anders dan een ket-
ter hoort stemmen in haar hoofd en 
gedraagt zich als een man? Ze wordt 
beschuldigd van het weglopen van 
huis, het niet erkennen van kerkelijke 
autoriteit en het dragen van mannen-
kleren. Zo belandt de negentienjarige 
Jeanne d’Arc op 13 mei 1431 op een 
brandstapel in Rouen. 
Later, in 1456, vernietigt de rechtbank 
het vonnis en wordt ze alsnog door 

de kerk vrijgesproken. In 1909 wordt 
ze in ere hersteld en paus Pius X 
verklaart haar zalig. In 1920 wordt ze 
heilig verklaard en wordt ze het sym-
bool van nationale trots in Frankrijk.

Nu in het heilig jaar, levend in een tijd 
van onveiligheid en dreiging, zijn wij 
als Pelgrims van de Hoop op zoek 
naar vrede en veiligheid. Misschien 
kunnen wij de heilige Jeanne d’Arc 
aanroepen die in het verleden in oor-
logstijd zo’n belangrijke beslissende 
rol heeft gespeeld. 

In ons leeft een stilteruimte
Wij moeten bidden in het verborgene en niet alleen zodat iedereen het ziet. Bidden 
wil ook zeggen binnengaan in de kamer van je eigen hart en daar de deuren sluiten 
voor het rumoer van de wereld. Bidden is iets zeer intiems. Binnen in onze ziel ont-
moeten we God die in ons hart woont. In ons bevindt zich een stilteruimte waar de 
wereld geen toegang heeft. Het is de ruimte waar God zelf in ons woont. Daar komen 
onze gedachten tot zwijgen, daar zwijgen onze zelfverwijten, onze boze gevoelens, 
daar zwijgt het mopperen op anderen, daar zwijgt onze ontevredenheid, bitterheid, 
eerzucht, berekening. Daar wordt het helemaal stil in ons. Bidden wil niet alleen zeg-
gen dat we met God over ons leven spreken maar bidden wil volgens Jezus’ woorden 
ook zeggen dat we in de stilteruimte waar we ons verbergen voor het rumoer van de 
wereld, alleen zijn met God, die in deze verborgen ruimte van ons huis woont, waar 
we Hem kunnen ontmoeten om zo in God tot rust te komen.

Anselm Grun

Wat verstaan we onder diaconie?
Ook dit jaar weer mag ik lid zijn van 
de jury van de Ariënsprijs, een drie-
jaarlijkse diaconale prijs van ons bis-
dom. Binnen de jury ontstond naar 
aanleiding van een ingediend project 
de discussie wat we allemaal onder 
diaconie verstaan. Daar zijn meerdere 
definities voor te geven. Welke defi-
nitie van diaconie hou je dan aan? Ik 
neem u mee in de praktijk.

Alfons Ariëns was een priester, die 
opkwam voor eenvoudige arbeiders. 
Met name in de textielindustrie. Hij 
zág de ander en wat die ander nodig 
had, zowel geestelijk als lichamelijk. 
In het gezicht van de andere mens 
mogen wij God zelf zien. Naar hem is 
de prijs vernoemd. Gezien worden, 
ergens bij horen, gekend en erkend 
zijn. Dat is ongelooflijk belangrijk voor 

een mens. En dat zie je terug op aller-
lei plekken. Ik denk aan de eenzame 
mens. Mag die ergens bij horen? Kan 
hij of zij de stap zetten uit het eigen 
isolement te komen? Als dat niet zo 
is, is er dan iemand die hem of haar 
daarbij helpt?

Ik denk ook aan de nieuwe voor-
stelling van de Joseph Wresinski 
Cultuurstichting, die de moeder 
centraal stelt van wie de kinderen uit 
huis geplaatst zijn. We horen vaak 
de kant van allerlei instanties. We 
horen helaas ook vaak hoe mis het 
kan gaan en kinderen verwaarloosd 
worden of erger. Maar er is ondanks 
alles ook een andere kant, die van 
de moeder (of de vader). Kunnen de 
instanties oog en oor hebben voor 
die mens?

Natuurlijk gaat diaconie ook over 
armoede. En het werk van Caritas. 
Daarvoor verwijs ik naar de pagina 
van ons PCI-bestuur. Heel belangrijk. 
Caritas heeft geld ter beschikking om 
in te zetten waar nodig. Maar Caritas 
heeft juist ook mensen in het bestuur, 
die omzien naar de mens die we zien 
achter de financiële problemen.

Diaconie gaat over onze medemens, 
die in een verzorgingshuis woont. 
Wordt hij of zij gezien? Door wie? In 
onze parochie hebben we nog altijd 
vrijwilligers die mensen bezoeken. 
Thuis, in onze geloofsgemeenschap. 
Er zijn ook vrijwilligers, die mensen in 
het verzorgingshuis bezoeken, juist 
om nog even contact te hebben met 
de oude geloofsgemeenschap waar 
hij of zij vandaan komt. Ik mocht een 
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nieuw project leren kennen, dat men-
sen, bewoners uit verzorgingshuizen 
terugbrengt naar die eigen geloofsge-
meenschap. Daar ontmoeten ze oude 
bekenden. Ze horen over de toe-
komst van hun kerk, die in sommige 
gevallen gesloten is en een andere 
bestemming heeft gekregen, of die 
gesloten gaat worden. Ze kunnen 
even naar het kerkhof. Dat alles doet 

veel met hen, zo blijkt. Ze voelen zich 
weer gezien, gekend, ze horen er bij. 
Dat is diaconie en meer. Misschien 
kunt u er, naar aanleiding van deze 
column, uw eigen voorbeelden bij 
bedenken. 

P.s. wie de prijsuitreiking van de 
Ariënsprijs wil meemaken en allerlei 
presentaties zien van de projecten: 

wees welkom op zaterdag 25 okto-
ber in het Titus Brandsmahuis, 
vanaf 10.30 uur! Te zijner tijd meer 
informatie.

Lonneke Gunnink-van den Berg 
pastoraal werker

Om de heelheid van de Schepping
Dit is een terugblik op de bijeen-
komst op 30 januari in het Annahuis. 
Allereerst was het positief verras-
send dat er zoveel mensen op de 
uitnodiging af waren gekomen. Dat 
was denk ik, met name te danken 
aan de uitnodiging via de kerkbla-
den van zowel de katholieke als de 
protestantse kerk; artikelen, waarin 
Lonneke, Richard en ik het onder-
werp open bespraken. Op deze 
avond kreeg de discussie tussen ons 
dus een vervolg.

De avond werd ingeleid door 
Richard en Lonneke las vervolgens 
een gedeelte van het eerste schep-
pingsverhaal voor. Aan de aanwezi-
gen ging dan het verzoek uit om op 
een kaartje te schrijven met welke 
verwachtingen zij naar deze avond 
waren gekomen. Dit om onderweg te 
toetsen of eraan beantwoord werd. 
Op een groot prikbord stonden tref-
woorden die uit de drie gezamenlijke 
publicaties geoogst waren en die nu 
hun waarde konden bewijzen; komt 
het onderwerp voldoende terug in 
die woorden? Dit was wat er onder 
andere te lezen was op het bord: 
armoede, hoop en moed, duurzaam, 

ecologische voetafdruk, toekomst en 
consuminderen.

Vervolgens kozen wij drie manie-
ren waarop je naar het thema kunt 
kijken:
• Lonneke beet het spits af met de 

invalshoek van: “eenvoudig en 
matig leven”

• Richard vervolgde met het oog-
merk op: “zorg voor armen en 
milieu”

• Regien sloot de rij nadenkend 
over: “dankbaarheid voor de 
schepping en alles ons gegeven”

Deze inleidingen zorgden voor heel 
wat betrokken reacties. Ook de 
trefwoorden (op het bord) kwamen 
opnieuw ter sprake. De vraag in hoe-
verre religie ook een rol speelt bij de 
keuzes die je maakt in het dagelijks 
leven werd vanuit allerlei gezichts-
punten toegelicht. Dat gaf weer veel 
stof tot nadenken en er volgde een 
levendig gesprek. 
Tegen het eind van de avond mocht 
iedereen nog wat op het kaartje 
schrijven waar een volgende te 
organiseren avond over kan worden 
doorgepraat. Dat leverde aardig veel 

respons op. Hier een aantal kwesties 
die uitnodigen tot vervolg:
• Wat raakt ons het meest: de 

natuur of de mens?
• De mentaliteit van mensen; het is 

een wereldprobleem.
• De armen, zij kunnen niet uit de 

vicieuze cirkel komen.
• Verantwoordelijkheid van de mens 

voor de aarde. Gods schepping.
• Is de mens (wel) verantwoordelijk 

voor de klimaatverandering.
• De macht van de mammon; vaak 

wordt er gekozen voor korte ter-
mijn oplossingen.

Het verloop van de avond liet 
zien dat iedereen al veel over het 
onderwerp klimaatcrisis heeft nage-
dacht maar dat het bedenken van 
oplossingen niet zo eenvoudig is. 
Misschien dat een volgende avond 
meer aangestuurd moet worden 
door een driepuntenplan: a) thema, 
b) stellingen en c) conclusies?

Met het voorlezen van het Zonnelied 
van de heilige Franciscus werd de 
avond beëindigd. 

Namens de voorbereidingsgroep, 
Regien Grijpma
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Paastriduum
Op donderdag 17 april begint het paastriduum. Het 
paastriduum is het hart en hoogtepunt van het kerkelijk 
jaar. Deze drie dagen zitten vol met belangrijke, grote 
vieringen. Maar hoe kwamen we nu ook alweer aan drie 
dagen? En wat vieren we nu eigenlijk? Een kleine uitleg.

De vieringen van het paastriduum horen bij elkaar. Ze 
zijn een liturgische eenheid en kunnen niet los gezien 
worden. De een kan niet zonder de andere bestaan. 
We vieren het paastriduum in onze parochie dit jaar 
in Raalte en in Heeten. Het Paastriduum begint op de 
avond van Witte Donderdag. In de viering gedenken we 
dat Jezus het sacrament van de Eucharistie en van het 
Priesterschap in heeft gesteld. Jezus heeft dit gedaan tij-
dens het Laatste Avondmaal. Tijdens deze viering horen 
we de passage uit het evangelie waarin Jezus de voeten 
van de leerlingen wast. In sommige kerken is het gebruik 
dat de priester ook de voeten van een aantal mensen 
wast. De paus doet dit elk jaar op een andere plek, 
meestal bij gevangenen. Tijdens de viering van Witte 
Donderdag klinkt voor het eerst sinds Aswoensdag weer 
het Gloria. Tijdens het Gloria wordt er gebeld en worden 
de klokken geluid. Ze vertrekken naar Rome en ze zijn 
niet meer te horen tot aan het Gloria in de Paaswake. 
Aan het einde van de viering wordt het Allerheiligst 
Sacrament in een plechtige processie overgebracht 
naar het rustaltaar. Het Tabernakel blijft leeg achter. De 
priester blijft in aanbidding bij de ciborie met de Heilige 
Communie bidden. Ondertussen wordt in stilte het 
altaar ontbloot. De kruizen, bloemstukken, altaardwalen 
worden er allemaal afgehaald. Witte Donderdag eindigt 
in stilte, zonder zegen. Iedereen wordt de gelegenheid 
gegeven om nog in stilte te blijven bidden bij het Heilig 
Sacrament. 

Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van 
Jezus. De viering is om 15:00, het tijdstip waarvan de 
Bijbel zegt dat Jezus stierf aan het kruis. We beginnen 
op een indrukwekkende manier. De priester en zijn assis-
tenten komen in stilte binnen, er staan geen bloemen, 
alle kandelaren zijn weggehaald, alle altaren zijn ontbloot 
en kaal. Het doet heel kaal en sober aan. De priester 
gaat plat op de grond liggen en bidt enige momenten 
in stilte. We lezen in deze viering het Lijdensverhaal van 
Jezus. Na deze lezing en de voorbeden, die op Goede 
Vrijdag in de hele wereldkerk hetzelfde zijn, wordt het 
kruis getoond en vereerd. Vereren van het kruis waaraan 
Jezus is gestorven kan op verschillende manieren. Een 
van de manieren is door het meebrengen van een bloem 
en deze aan de voet van het kruis te leggen. In onze 
parochie willen we deze manier van kruisverering pro-
moten. U wordt uitgenodigd om op Goede Vrijdag een 
bloem mee te nemen om op die manier een bloemenhul-
de te creëren bij het kruis. Aan het einde van de viering 
ontvangen we de communie, die op Witte Donderdag 

geconsacreerd en geheiligd is, om op die manier nog 
dichter met Jezus verbonden te zijn tijdens zijn sterven. 
We worden ook deze viering in stilte zonder zegen naar 
huis gestuurd.

U wordt uitgenodigd om op Goede Vrijdag een 
bloem mee te nemen om op die manier een 
bloemenhulde te creëren bij het kruis.

Op zaterdag blijft de kerk in stilte bidden bij Jezus die in 
het graf ligt. De hele dag gebeurt er niets, blijft de kerk 
rustig en kaal. Pas nadat de zon ondergegaan is, begint 
de Paaswake. De paaswake gedenkt en herdenkt de 
nacht waarin Jezus uit de doden verrees en de dood 
daarmee overwon. We kennen het precieze moment niet, 
daarom vieren we dit grote mysterie ergens in die nacht. 

De paaswake wordt ook weleens de Moeder van alle 
wakes genoemd. In de vroege kerk begon de wake bij 
zonsondergang en werd ze besloten bij zonsopgang 
met de viering van de eucharistie. In de huidige liturgie 
hebben we deze twee momenten uit elkaar gehaald: de 
paaswake en de Paaszondag. 
De paaswake begint in het donker. De priester zegent 
het nieuwe vuur en ontsteekt daaraan de paaskaars. 
Vanaf de paaskaars, het nieuwe begin, dat kleine vlam-
metje van hoop, geloof, liefde en verwachting, gaat die 
nu nog donkere kerk verlichten. Het licht komt terug, 
Christus Jezus is opgestaan! Die vreugde delen we door 
het licht te verspreiden. Zo wordt het steeds een beetje 
lichter. We hebben het mysterie nu gezien, Jezus is weer 
opgestaan. Maar wat betekent dat dan precies? En waar 
komt dat vandaan?

Om antwoord te krijgen op die vragen, gaan we terug 
naar het begin. Vanaf het begin is de komst van Jezus 
al voorspeld in de Bijbel. Om deze geschiedenis weer 
terug in herinnering te brengen, lezen we een aantal 
belangrijke verhalen uit de Bijbel die hiermee verband 
houden nog een keer. De liturgische boeken stellen 
zeven lezingen uit het Oude Testament voor, een lezing 
uit Romeinen en het Evangelie van de Verrijzenis. In de 
praktijk wordt het aantal lezingen uit het Oude Testament 
tot het minimale beperkt, namelijk drie.  
Nadat we weer herinnerd zijn aan alle belangrijke 
momenten die tot het nieuwe leven in Jezus Christus 
geleid hebben, gaan we dit nieuwe leven vieren. Het is 
precies om deze reden groot feest in de kerk. De paas-
wake is al sinds de vroege kerk hét moment om opgeno-

Verdieping
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Hemelvaart en Pinksteren
Hemelvaart en Pinksteren zijn belangrijke en grote 
christelijke feesten. Toch blijkt dat menig Nederlander, 
waarschijnlijk de meerderheid, niet meer kan vertellen 
wat deze feesten inhouden. De enige link die ze leggen 
is dat ze dan een vrije dag hebben. Toch maar een korte 
toelichting dan.

Met Hemelvaart gedenken we dat Jezus met lichaam 
en ziel volledig naar de hemel is gegaan, terug naar zijn 
Vader in het hemelse huis. Hij beloofde zijn apostelen 
toen om een Helper te sturen, de Paracleet. Deze hel-
per kwam, maar de apostelen moesten er wel even op 
wachten. Negen dagen wachten om precies te zijn. En 
wij in deze tijd maar mopperen op de NS dat ze 10 minu-
ten later zijn!

Op die negende dag, gebeurde 
het. De helper kwam! Maar de 
leerlingen zagen hem niet. Ze 
merken dat de Helper er was 
omdat het opeens binnen begon 
te waaien en ze vervuld werden 
van een groot gevoel. Jezus had 
de heilige Geest gestuurd. Ze konden niet anders dan 
de Blijde Boodschap te gaan verkondigen. Dat gingen 
ze dus ook meteen doen. Het gekke was dat iedereen 
de apostelen in hun eigen taal hoorde praten, terwijl die 
apostelen die talen echt niet allemaal spraken. Het was 
een van de gaven van de Geest.

Met Pinksteren eindigt de Paastijd. We hebben nu 50 
dagen lang Pasen gevierd. Ook de paaskring, die met 
Aswoensdag begon, komt met Pinksteren tot een einde. 
Toch zijn er nog een paar feestjes die er aankomen, je 
zou ze bijna een soort afterparty’s kunnen noemen. De 
zondag na Pinksteren vieren we namelijk altijd het feest 
van de Heilige Drie-Eenheid. En de zondag daarna vieren 
we Sacramentsdag. En dit jaar valt ook het feest van de 
apostelen Petrus en Paulus op een zondag. We mogen 
dus nog een paar feestjes vieren op de zondagen. 
Gelukkig is elke zondag stiekem een feestje voor mij. We 
mogen dan God weer danken voor al die mooie dingen!

Fabian Kappert

Verdieping

men te worden in de kerk door doopsel, vormsel en de 
eerste eucharistie. We zegenen het nieuwe doopwater 
door gebruik te maken van het nieuw ontstoken licht. 
De paaskaars wordt in het aanstaande wijwater gesto-
ken om zo de heilige Geest in het water te laten komen. 
In Raalte wordt Atisha dit jaar in de paaswake in onze 
gemeenschap opgenomen. We heten haar van harte 
welkom en feliciteren met haar opname in de gemeen-
schap van gelovigen en haar geboorte in Christus!

Nadat we het doopsel hebben gevierd, begint de vie-
ring van de eucharistie. We vieren dat we met Christus 
mogen opstaan uit de doden om ooit aan het hemels 
gastmaal te mogen aanschuiven. Aan het einde van de 
viering mogen we de zegen weer ontvangen. De zegen 
wordt besloten met alleluia, alleluia! Het feest is nu wer-
kelijk geopend!

Op Paaszondag vieren we dat het echt werkelijk gebeurd 
is wat we de avond ervoor hebben herinnerd. De viering 
wordt daarom ook zo plechtig als mogelijk gevierd. Het 
is de laatste grote viering van het Paastriduum.

Laatste grote viering zult u denken, zijn er nog meer 
mogelijk dan? Daarvoor moeten we terug naar het ant-
woord dat ik u nog verschuldigd was. Hoe kwamen we 
nu aan die drie dagen? De kerk begint met tellen op de 
donderdagavond. Als je dan op zondagochtend zou 
stoppen met tellen, dan kom je op 2,5 dag. Het paas-
feest en de paaszondag houden niet op zondagochtend 
op, maar pas in de avond. Het is werkelijk een hele dag 
feest! Het paastriduum eindigt daarom met het kerkelijke 
avondgebed, de vespers, van Paaszondag.

U bent van harte uitgenodigd om de vieringen van Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake mee te vie-
ren! Dit kan in Heeten of in Raalte. Voor exacte tijden en 
de vieringen op Paaszondag en Tweede Paasdag, ziet u 
hiervoor het vieringenrooster in deze Korenschoof.

Fabian Kappert
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Werkgroep bezinning en verdieping

Woord van paus Franciscus
Wanneer onze God zich openbaart, begint de vrijheid. 
God openbaart zich als een God die ziet en overal luistert. 
In tegenwoordigheid van God worden wij broeders en zusters en 
worden wij reisgenoten.

Zelf versierde huispaaskaarsen
Op 18 maart kwamen veertien mensen naar de work-
shop ‘Versier je eigen Paaskaars’ in Nijverdal. Op 8 april 
kwam daarvoor een groep bijeen in Raalte. Na een korte 
uitleg over de symbolen op een paaskaars, werd de tekst 
voorgelezen van het lied ‘God heeft een vraag’, van Lisa 
Ostermann. Dit lied is genomineerd voor de Annie M.G. 
Schmidtprijs en gaat over hoop. Hoe mooi is dat, in het 
Heilig Jaar van de hoop! Daarna ging iedereen aan de 
slag met gekleurde bijenwas, om eigen afbeeldingen te 

maken op de kaars. Zie op de foto de resultaten. Het 
was een mooie en inspirerende avond.

Pastoraal werker Maroesjka Sleegers

Carlo Acutis Lezingen
Lezing: Empathie door pastor Victor Bulthuis 
Het thema ‘empathie’ staat volop in de belangstelling. Volgens sommigen kan empathie 
de wereld ten goede keren, maar er zijn ook critici die er weinig van verwachten of er 
zelfs tegen zijn. Wat is empathie en hoe werkt zij precies? Hebben wij tegenwoordig te 
weinig of juist te veel empathie? En is empathie altijd heilzaam of zitten er ook kwalijke 
kanten aan?

De lezing wordt gehouden op woensdag 21 mei in het parochiecentrum tegenover de 
basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang 
is gratis. In verband met de koffie en de thee is het prettig als u zich even aanmeldt via 
het mailadres verdieping@parochieheiligkruis.nl. U bent van harte welkom!

Tentoonstelling ‘Zoeken naar zingeving’
Op zaterdag 10 mei willen we graag 
een bezoek brengen aan de tentoon-
stelling ‘Zoeken naar zingeving’ in 
Museum Kröller-Müller in Otterlo. De 
stichteres van het museum, Helene 
Kröller-Müller, verkende haar leven 
lang diverse vormen van zinge-
ving en spiritualiteit. Kunst vormde 
daarbij de belangrijkste wegwijzer. 
Haar beroemde kunstcollectie is de 
weerspiegeling daarvan. Het naar 
haar genoemde museum zou je kun-
nen beschouwen als een centrum 
voor geestelijk leven, omgeven door 
de rust van de natuur van de Hoge 
Veluwe. Kunst- én natuurliefhebbers 
worden uitgenodigd om al dwalend 

door de tentoonstelling te mijmeren 
over zin, leven en schoonheid.

Voor meer informatie en opgave 
kunt u een mailtje sturen naar 
verdieping@parochieheiligkruis.nl. 
Bij voldoende aanmeldingen volgt 
nadere informatie. De entreeprijs 
voor het museum bedraagt € 13,50 
(jeugd van 13-18 jaar en studen-
ten/CJP-houders betalen de helft, 
houders van Museumkaart en kaart 
Vriendenloterij hebben gratis toe-
gang). We reizen met auto’s. 



21Korenschoof – nr. 2 2025

Pelgrimages

5-daagse voorjaars bedevaart naar Banneux
Gaat u ook met ons mee op 5-daagse voorjaars bede-
vaart naar Banneux? Wij gaan van 30 mei tot en met 3 
juni 2025. 
Dit voorjaar organiseert het bisdom Utrecht een reis 
naar Banneux, samen met gasten en vrijwilligers uit Den 
Bosch. Het thema is Pelgrims van hoop. Banneux, gele-
gen in de Belgische Ardennen, is een bedevaartplaats 
waar Maria in 1933 verscheen aan Mariëtte Beco. Om het 
u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundi-
gen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw 
met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien 
nodig wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij het 
eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We 
hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als 
u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te 
steken of voor het kopen van een souvenirtje. 

In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrims-
programma. Elke dag is er een Eucharistieviering, we 
bidden een kruisweg, we hebben een viering met hand-
oplegging, bidden samen bij de bron en brengen een 

kaarsje en/of bloemhulde aan Maria. Er is meestal een 
bisschop aanwezig en we gaan met eigen priesters, dus 
alle vieringen zijn in het Nederlands. Wordt het u even te 
veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor 
ontspanning. En dit alles voor een prijs van € 450,00 
alles inbegrepen. Voor een 1 persoons kamer is er een 
toeslag van € 50,00.

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij de 
volgende propagandisten: 
Marietta Hegeman  06-42735109 
Hennie Temmink  0572-351727 
Jan Arink   06-25176856 
Marianne van den Berg  06-51927986 
Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.

3-daagse bedevaart naar Echternach

Foto: Ramon Mangold (Nederlandse deelnemers aan de 

Springprocessie in 2023)

Dit jaar organiseert het Aartsbisdom Utrecht opnieuw 
een driedaagse busbedevaart naar Echternach. In 
Echternach wordt bij het graf van Sint Willibrord, de 
eerste aartsbisschop van Utrecht en de apostel van 
Nederland, op 10 juni de ‘Springprocessie’ gehouden. 
Het vertrek is op 9 juni (Tweede Pinksterdag) en op de 
heenweg viert de groep de Eucharistie in Susteren. 
Na het diner in het hotel gaan de pelgrims naar 
Echternach voor het plechtig Lof in de basiliek. De 
volgende dag start met het bijwonen van de plech-
tige Eucharistieviering in de basiliek, gevolgd door 

deelname aan de Springprocessie. ‘s Middags staat 
Luxemburg-stad op het programma met een bezoek aan 
de kathedraal en de stad zelf. Op de derde dag wordt 
de Eucharistie gevierd in Trier. Daar is ook gelegenheid 
de binnenstad te bekijken. De pelgrims reizen via Thorn 
(voor het diner) terug naar Nederland. 

De reisleiding is in handen van vicaris Cornelissen en de 
heer B. Lokate. Vicaris Cornelissen verzorgt samen met 
mgr. Hoogenboom de pastorale begeleiding.  
Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen aan deze 
reis. De aanmelding is geopend. U kunt u aanmelden 
via de website https://www.aartsbisdom.nl/, bedevaar-
ten en onder bedevaarten buiten het aartsbisdom 
op Echternach klikken en in de 3e alinea staat (alleen 
online:klik hier). Vanwege het zeer beperkte aantal een-
persoonskamers kan er alleen geboekt worden voor een 
tweepersoonskamer (€ 355,00 per persoon). Wie zelf 
geen reisgenoot heeft, krijgt door de organisatie een 
kamergenoot toegewezen. Pelgrims die perse een een-
persoonskamer willen, kunnen contact opnemen met de 
heer Lokate (e-mail: glmlokate@home.nl) om de moge-
lijkheden te bespreken en op de wachtlijst geplaatst te 
worden. Vanwege het beperkte aantal kamers krijgen 
pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht voorrang bij het 
aanmelden.

Bedevaart naar Kevelaer
Om alvast te noteren: op zaterdag 23 augustus 2025 zal de jaarlijkse Bedevaart naar Kevelaer worden gehouden. 
Nadere informatie volgt in de volgende Korenschoof.
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Oecumene

Vanuit alle geloofsgemeenschappen

Als teken van verbondenheid is er in de vieringen tijdens de 
voorbeden een kaars aangestoken voor de volgende 
overledenen van de Parochie Heilig Kruis.

Tonnie Brinkhof 
Broekland 

* 10-11-1953 
† 29-01-2025

Hilde Lichtenberg-Swartjes 
Broekland 

* 21-03-1963 
† 06-02-2025

Dinie Derksen-Woltman 
Raalte 

* 26-06-1935 
† 14-02-2025

Hein Nijenhuis 
Raalte 

* 22-10-1932 
† 21-02-2025

Jans Wolfkamp 
Broekland 

* 24-06-1925 
† 25-02-2025

Bennie Broeks 
Raalte 

* 01-02-1949 
† 27-02-2025

Annie Verhoef-Wolterink 
Haarle 

* 26-09-1931 
† 28-02-2025

Anton Solen 
Raalte 

* 01-10-1949 
† 04-03-2025

Nel Kruiper-van Wegen 
Raalte 

* 16-03-1937 
† 04-03-2025

Gerrit Hulstein 
Luttenberg 

* 13-05-1942 
† 04-03-2025

Anton Duteweert 
Raalte 

* 14-04-1942 
† 05-03-2025

Harrie Horenberg 
Raalte 

* 29-03-1957 
† 07-03-2025

Harrie Reimert 
Luttenberg 
01-04-1949 

† 07-03-2025

Minie Elders-Groote Stroek 
Raalte 

* 19-08-1934 
† 08-03-2025

Antoon Wijnberg 
Raalte 

* 03-12-1931 
† 09-03-2025

Jos Pronk 
Mariënheem 
* 15-08-1951 
† 11-03-2025

Mies van Dartel-Schotman 
Raalte 

* 07-01-1941 
† 12-03-2025

Mariet Hagen-Oosterlaar 
Heeten 

* 16-01-1936 
† 15-03-2025

Henk Wippert 
Raalte 

* 23-05-1927 
† 18-03-2025

Jo Kortstee 
Luttenberg 
16-03-1935 
20-03-2025

Theo Harink 
Holten 

* 13-05-1951 
† 21-03-2025

Johan Op de Woerd 
Raalte 

* 09-02-1945 
† 26-03-2025

Lenie Knobben-Gerfen 
Luttenberg 

* 31-07-1945 
† 28-03-2025

Herman Vegterlo 
Raalte 

* 31-08-1938 
† 29-03-2025

Anton Krisman 
Haarle 

* 12-06-1936 
† 01-04-2025

Annie Rothengatter-Kemper 
Raalte 

* 02-04-1933 
† 02-04-2025

In Memoriam

Terugblik op: 12 maart Biddag voor gewas en arbeid
Deze gebedsdienst met als thema 
‘Groeikracht’ is tot stand gekomen 
door een samenwerking met de 
Raad van Kerken e.o. Deze dienst 
werd gehouden in het landbouw-
museum De Laarman in Luttenberg. 
De doelstelling van Museum 
De Laarman is mensen verbinden 
met de wereld van het voedsel en 
landschap en daarom is het een 
bijzondere locatie om deze viering 
op die plek te houden. Vanuit de RK 
kerk was diaken Marc Brinkhuis de 
voorganger. De dominee was helaas 
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verhinderd. Het koor Vespertied 
verzorgde de zang en de lector en 
lectrices waren van de verschillende 
geloofsgemeenschappen.

Het thema groeikracht was de rode 
draad in de viering. Wat is groei-
kracht, wat doet het met je, hoe kan 
je er aan werken dat groeikracht een 
deel van je leven wordt. Groeikracht 
en de natuur zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Dit geeft stof tot 
nadenken en zelfinzicht. En hoe 
verhoudt zich dit tot de natuur, 
wij mensen kunnen veel tot stand 
brengen. Maar uiteindelijk blijft er 
het raadsel en mysterie van, wat is 
het nu  eigenlijk waardoor er een 
goed gewas tot stand komt. Zijn wij 

mensen de bepalende factor, of de 
natuur, of is het God die alles tot 
stand brengt. Of is het misschien 
een samenwerking tussen God, 
de mens en de natuur. 

Door de 75 aanwezige mensen werd 
er actief meegebeden en gezongen 
en werd er na de viering druk nage-
praat onder het genot van koffie/
thee met een plak cake of krenten-
brood verzorgd door vrijwilligers 
van De Laarman. Bij het naar huis 
gaan kreeg je een zakje bloem-
zaadjes mee om die thuis in de 
volle grond of in een bloempot te 
zaaien. Een mengsel van zaadjes die 
geschikt zijn voor de bijen, die een 
onmisbaar onderdeel zijn voor de 

bestuiving van bloemen, groenten en 
fruit. Ook stond er een mandje voor 
een vrije gift waar gezien de inhoud 
duidelijk de waardering voor deze 
avond werd uitgedrukt.

Oecumene

Vanuit de geloofsgemeenschap Broekland

Marcellinus
Adres kerk: Van Dongenstraat 10,  
 8107 AG Broekland
Email: marcellinus@parochieheiligkruis.nl
Openingstijden Secretariaat: 1ste maandag van de maand  
 tussen 10.00 en 11.00 uur
Tel.nr.: 0570-531566 of 06-52186355
Kerkbalans: NL26RABO 0120 20 4703

Ontmoetingsvieringen
Elke tweede dinsdag van de 
maand is er in onze geloofs-
gemeenschap een ontmoetings-
viering. Het moment van samen-
komen is om 10.15 uur met 
thee/koffie, om 11.00 uur begint 
de H. Mis of Communieviering. 
Na de viering gaan we verder 
onder het genot van een kop soep 
en een broodje.

De volgende ontmoetingsvieringen 
zijn op: 11 april, 23 mei, 10 juni en 
8 juli.

Vieringen
Di. 8 april  11.00 uur  Ontmoetingsviering (koffie 10.15 uur)
   Voorganger pastoor R Cornelissen 
Di.  13 mei  11.00 uur  Ontmoetingsviering (koffie 10.15 uur)
   Voorganger pastor V. Bulthuis
Zo.  25 mei  09.00 uur  Mariaviering met zang In Between
   Voorganger Diaken Brinkhuis
Di.  10 juni  11.00 uur  Ontmoetingsviering (koffie 10.15 uur)
   Voorganger is pastor L. Grunnink
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80 jaar bevrijding
Broekland 11 april 1945 vrij!  
Op 11 april 1945 kwam voor 
Broeklanders de bevrijding! Op die 
dag kwamen de Canadezen 
’s middags rond half 6 in het dorp. 
Na een korte stop reden ze richting 
Boerhaar. Feest, Broekland was vrij! 

Expositie ‘80 jaar vrij’ in de 
Marcellinuskerk  
De Stichting Historie Broekland 
staat met een grote expositie stil bij 
de donkere jaren van bezetting en 
de herwonnen vrijheid. De expo-
sitie over de jaren voor - tijdens 
- en na de Tweede Wereldoorlog 
bestaat uit tekst en veel fotomate-
riaal en zal te bezichtigen zijn in de 
Marcellinuskerk. 

Programma en openingstijden van de Expositie 
Op vrijdag 11 april om 19.00 uur trompetmuziek, de feestklokken 
luiden en de vlaggen worden gehesen. Bart de Haan houdt een 
voordracht over een bijzondere oorlogsgebeurtenis.  
Vrijdag 11 april: 19.00 uur  
Zaterdag 12 april: 11.00 tot 16.00 uur  
Zondag 13 april: 11.00 tot 16.00 uur. 
Zondag 27 april: 11.00 tot 16.00 uur.  
Zondag 4 mei: 11.00 tot 16.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom in Broekland! Ook tijdens de kunst-
manifestatie IK TOON op 24 en 25 mei is de expositie geopend.

Boekje ‘Broekland 80 jaar vrijheid’  
Er zijn in ons land steden en dor-
pen waar de oorlog diepere sporen 
heeft achtergelaten dan in het kleine 
Broekland van toen. Toch is deze 
periode zeker niet ongemerkt aan 
het dorp voorbij gegaan. Heel veel 
onderduikers vonden hier een veilig 
heenkomen. Ook tal van kinderen 
uit vooral het westen van ons land 
kregen in Broekland een veilig en 
warm thuis om aan te sterken. 
Onderduikers, de kinderen en ook 
dorpsgenoten hebben recent of al 
veel eerder hun herinneringen op 
papier gezet of zijn geïnterviewd. 

En nog heel veel 
meer in dit unieke 
boekwerkje uit-
gegeven door de 
Stichting Historie 
Broekland.

Vanuit de geloofsgemeenschap Broekland

Misintenties
Zondag 13 april (Kruisverheffing) 
1e Jaargedachtenis Hein Korterik, 
Antoon Kloosterman en overleden familie, 
Jans Wolfkamp.
Zondag 20 april Pasen (Kruisverheffing) 
Jaargedachtenis Gradus Kloosterman, 
Antoon Kloosterman en overleden familie, 
Antoon en Minie Logtenberg-Haarman, 
Hein Booijink en overleden familie, Gait en 
Herman van Dartel, Jans Wolfkamp.
Zondag 27 april (Kruisverheffing) 
Antoon Kloosterman en overleden familie, 
Jans Wolfkamp.
Zondag 4 mei (Kruisverheffing) 
Antoon Kloosterman en overleden familie, 
Jans Wolfkamp.
Zondag 11 mei (Kruisverheffing) 
Antoon Kloosterman en overleden 
familie, Gerrit Hollegien, overleden 
ouders Bongertman-Kievitsbosch, 
Jans Wolfkamp.

Dinsdag 13 mei ontmoetingsviering 
Voor de ouderen en zieken in onze 
geloofsgemeenschap, jaar gedachtenis 
Tonnie Temmink-van der Vechte, Gait 
en Herman van Dartel, overleden 
ouders Temmink-Spekschate, overle-
den ouders van der Vechte- Kampman 
en Alfons, Jans Wolfkamp.
Zondag 18 mei (Kruisverheffing) 
Minie Kloosterman en overleden familie, 
Antoon en Minie Logtenberg-Haarman, 
Hein Booijink en overleden familie.
Zondag 25 mei (Kruisverheffing) 
Antoon Kloosterman en overleden familie.
Zondag 1 juni (Kruisverheffing) 
1e Jaargedachtenis Hein Kleine Schaars, 
Gradus Kloosterman en overleden familie
Zondag 8 juni Pinksteren 
(Kruisverheffing)1e Jaargedachtenis 
Theo Booijink, jaarge dachtenis 
Gerdina Johanna Kloosterman-Klein 

Swormink, Antoon Kloosterman en overle-
den familie, Gerrit Hollegien.
Dinsdag 10 juni ontmoetingsviering 
Voor de ouderen en zieken in 
onze geloofsgemeenschap, jaar-
gedachtenis Marie van de Vondervoort, 
Gait en Herman van Dartel, overle-
den ouders Temmink-Spekschate, 
Tonnie Temmink-van der Vechte, over-
leden ouders van der Vechte-Kampman 
en Alfons.
Zondag 15 juni (Kruisverheffing) 
Antoon Kloosterman en overleden 
familie, Antoon en Minie Logtenberg-
Haarman, Hein Booijink en overleden 
familie,  overleden ouders Koopman-
Marsman, overleden ouders Bongertman-
Kievitsbosch.
Zondag 22 juni (Kruisverheffing) 
Antoon Kloosterman en overleden familie.
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Heilige Sebastianus
Adres kerk: Kerkweg 1, 7448 AC Haarle (ook adres secretariaat)
Email: secretariaathaarle@outlook.com
Openingstijden: maandag tussen 09.00 en 12.00 uur
Tel.nr.: 0548-595206
Rekening.nr. : NL 04RABO 01182 91 580

Vanuit de geloofsgemeenschap Haarle

Tweede Paasdag 
Op maandag 21 april, 
Tweede Paasdag, is er om 9.00 uur 
een  viering in de kerk.

Vieringen in het Laarmanhuis 
In de komende maanden wordt er op de onderstaande woensdagen 
om 9.30 uur een viering gehouden in het Laarmanhuis:

Woensdag 16 april Voorganger em. past. Jan Verweij 
Woensdag 23 apri Voorganger pastoraal werker Lonneke Gunnink 
Woensdag 7 mei Voorganger em. past. Jan Verweij 
Woensdag 14 mei Voorganger em. past. Jan Verweij 
Woensdag 21 mei Voorganger em. past. Jan Verweij 
Woensdag 4 juni  Voorganger diaken Marc Brinkhuis  
Woensdag 11 juni Voorganger em. Past. Jan Verweij 
Woensdag 18 juni Voorganger em. Past. Jan Verweij

Kerkmis t.g.v. het Haarles Feest 
Op zondag 1 juni om 10.00 uur wordt er weer een “Kerkmis” gehouden in 
de feesttent t.g.v. het Haarles Feest. Voorganger in deze viering is diaken 
Marc Brinkhuis.

Tweede Pinksterdag 
Op maandag 9 juni, Tweede 
Pinksterdag, is om 9.00 uur een 
 viering in de kerk.

De drie luidklokken
De geloofsgemeenschap Haarle en 
het parochiebestuur hebben vorig 
jaar afgesproken dat we ons zul-
len inspannen om de drie luidklok-
ken op de St. Sebastianuskerk 
(de H. Antonius, de H. Maria en de 
H. Jozef) voor Haarle te behouden. 
In verband daarmee is een werk-
groep samengesteld die bestaat 
uit Wim Kinds, Hennie Bouwhuis, 
Bernadet Albers, Geert Hannink en 
Ton Strien. Thea ten Have staat ons 
met raad en daad bij. 

We zijn inmiddels enkele keren bijeen 
geweest en hebben diverse mogelijk-
heden op een rij gezet. De klokken-
maker Daelmans heeft ons uitvoerig 
bijgepraat over alle aspecten die er 
bij komen kijken, zoals de akoestiek 
en de enorme krachten die tijdens 
het luiden van de klokken vrijkomen. 
Er ging een nieuwe wereld voor ons 
open. We denken ook na over de 
precieze plek en de architectonische 
vormgeving van de klokkentoren. 
Ook het uurwerk heeft onze aandacht. 
We proberen dat in samenhang met 
de klokken te behouden. Tenslotte 
moet er een afspraak over het toe-
komstig beheer worden gemaakt. 

Er is daarom nog meer overleg nodig. 
Als we concrete plannen hebben, 
zullen we die uiteraard met de omwo-
nenden en de inwoners van Haarle 
communiceren. Weet voor nu in ieder 
geval dat we er volop mee bezig zijn. 
Wordt vervolgd … 

Werkgroep Klokken Haarle

Vieringen in de kerk
Goede Vrijdag  
Op vrijdag 18 april, Goede Vrijdag 
om 15.00 uur, wordt de Kruisweg 
 gebeden in de kerk.
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Vanuit de geloofsgemeenschap Haarle

Carnavalsviering
Deze zondag, in het carnavalsweekend, begon traditie-
getrouw met een speciale carnavalsviering in de kerk. 
Pastoraal werker Lonneke Gunnink ging voor in de 
 feestelijke viering waaraan werd meegewerkt door 
het orkest de Melodies en de koren Fitis en Eigenwiese.  
 
Het thema van de viering was: “Waar het hart vol van is, 
daar loopt de mond van over”. Prins Marcel en jeugd-

prinses Stevie waren met hun  complete gevolg aanwezig. 
Geen carnaval zonder  polonaise en ook deze viering eindigde met een vrolijke 
sliert mensen die zich door de kerk slingerde.

13 april Palm Pasen optocht Haarle
Zondag 13 april is er weer een 
Palm Pasen optocht voor alle kin-
deren van Haarle. Tussen 10.00 
en 11.00 uur kunnen de Palm 
Paasstokken worden versierd in 
de kerk. Alle materialen en lekkers 
zijn aanwezig, ook het broodhaan-

tje.Dus je kunt een hele mooie 
stok maken. 

We vragen € 3,00 per kind als eigen 
bijdrage. 
Papa’s, mama’s, broers en zussen 
mogen mee om te helpen en er is 

ook koffie. Ook zijn er nog andere 
paas knutsels om te maken en een 
paasfilm om te kijken. 
Als je nog een stok hebt liggen neem 
die dan mee. 
Wij zorgen dat er ook voldoende 
extra stokken zijn voor de kinderen 
die voor de eerste keer mee doen. 
Kort na 11.00 uur gaan we met zijn 
allen, samen met een mooie ( houten) 
ezel, gemaakt door de Hokkies, 
in optocht.  
We gaan van de kerk door het 
Laarmanhuis en naar Te Passe en 
we eindigen weer bij de kerk. 
We hopen op veel kinderen en 
 familieleden in de kerk en met 
de optocht!



27Korenschoof – nr. 2 2025

Producteninzameling voor de voedselbank
Wij willen als kerk graag helpen 
om mensen die het financieel erg 
 moeilijk hebben te ondersteunen. 

Daarom hebben wij besloten dat 
er vanaf heden  iedere dag pro-
ducten kunnen worden ingeleverd 

voor de Voedselbank. U kunt de producten kwijt in 
het  zwarte krat op de tafel achterin de kerk.

Te denken valt aan de volgende langer houdbare 
producten: rijst, groenten in blik of pot, olijfolie/zonne-
bloemolie, vruchten in blik of pot, suiker, zout, brinta, 
ontbijtgranen,  macaroni, tomatenpuree, beschuit, 
vruchtensap, siroop, jam, soep (droog of blik), thee, 
koffie, biscuits, maar ook maandverband, tampons 
en  shampoo.

Alvast hartelijk dank voor uw donatie.

Vanuit de geloofsgemeenschap Haarle

Misintenties
Woensdag 16 april (Laarmanhuis) 
Jaargedachtenis Ans Schoot 
Uiterkamp, Gerrit van ’t Erve, 
Mina Zennipman en overleden familie 
Zennipman, Riek Schoot Uiterkamp, 
An Schoot Uiterkamp en overleden 
 familie, Tonny en Gerrit en over-
leden  familie Verhoef-Langkamp, 
 familie Bloeme.
Maandag 21 april  
Tweede Paasdag in de kerk 
Jaargedachtenis overleden fami-
lie Wichink-Wolfkamp, Frans 
en Marietje Schutte, Antoon en 
Betsie Kemper-Assink en overleden 
familie, overleden familie Veldkamp-
Boksebeld, Gerrit en Dora Cents-
Holtmaat, overleden ouders G. Kemper-
Fikken en overleden familie, overleden 
ouders Smeenk-Haarman en familie, 
Gerrit van ’t Erve, Mina Zennipman en 
overleden familie Zennipman, Riek Schoot 
Uiterkamp, An Schoot Uiterkamp en 
overleden familie, overleden familie 
Langkamp-Bruggeman, overleden fami-
lie Reimert-Tibben, Hendrikus Marinus 
Voorhorst en Maria Josephina Voorhorst-
Stroek, Gé Knobben (namens de paro-
chie), Miny Wichink-Kemper (namens 
de parochie), Theo Campmans (namens 
de parochie), Herman te Wierik (namens 
de parochie), Herman Schoot Uiterkamp 
(namens de parochie), Annie Verhoef-
Wolterink (namens de parochie).
Woensdag 7 mei (Laarmanhuis) 
Gerrit van ’t Erve, Mina Zennipman en 
overleden familie Zennipman, Riek Schoot 
Uiterkamp, An Schoot Uiterkamp en 
overleden familie, Gerrit Hoonhorst en 
Mies Hoonhorst-Smeenk.

Woensdag 14 mei (Laarmanhuis)  
Tonny Verhoef- Langkamp, Gerrit en 
overleden familie Verhoef-Langkamp, 
Gerrit van ’t Erve, Mina Zennipman en 
overleden familie Zennipman, Riek Schoot 
Uiterkamp, An Schoot Uiterkamp en 
overleden familie, Hein en Marie Schoot 
Uiterkamp, Ans en Noah, Frans en 
Marietje Schutte.
Woensdag 21 mei (Laarmanhuis) 
Overleden familie Langkamp-Bruggeman, 
overleden familie Reimert-Tibben, 
Gerrit van ’t Erve, Mina Zennipman en 
overleden familie Zennipman, Riek Schoot 
Uiterkamp, An Schoot Uiterkamp en over-
leden familie, Hendrikus Marinus Voorhorst 
en Maria Josephina Voorhorst-Stroek. 
Zondag 1 juni 
(viering t.g.v. Haarles Feest in de tent) 
Ma Stegeman, Gerrit van ’t Erve, 
Mina Zennipman en overleden familie 
Zennipman, Riek Schoot Uiterkamp, An 
Schoot Uiterkamp en overleden familie, 
Gerrit Hoonhorst en Mies Hoonhorst-
Smeenk, ouders en Theo Wagenmans, 
Gerrit van ’t Erve, Mina Zennipman 
en overleden familie Zennipman, Riek 
Schoot Uiterkamp, An Schoot Uiterkamp 
en overleden familie, Tonny en Gerrit en 
overleden familie Verhoef-Langkamp, 
Hein en Marie Schoot Uiterkamp, Ans 
en Noah, Theo Campmans (namens de 
parochie), Herman te Wierik (namens 
de parochie)’Herman Schoot Uiterkamp 
(namens de parochie), Annie Verhoef-
Wolterink (namens de parochie).
Maandag 9 juni 
Tweede Pinksterdag in de kerk 
Antoon en Betsie Kemper-Assink en 

overleden familie, overleden ouders 
G. Kemper-Fikken en overleden familie, 
Gerrit van ’t Erve, Mina Zennipman en 
overleden familie Zennipman, Riek Schoot 
Uiterkamp, An Schoot Uiterkamp en over-
leden familie, Tonny en Gerrit en overle-
den familie Verhoef-Langkamp, Hein en 
Marie Schoot Uiterkamp, Ans en Noah.
Woensdag 11 juni (Laarmanhuis) 
Gerrit van ’t Erve, Mina Zennipman en 
overleden familie Zennipman, Riek Schoot 
Uiterkamp, An Schoot Uiterkamp en over-
leden familie.
Woensdag 18 juni (Laarmanhuis) 
Jaargedachtenis Pa Stegeman, jaarge-
dachtenis overleden ouders G. Kemper-
Fikken en overleden familie, jaarge-
dachtenis Mina Zennipman, Frans en 
Marietje Schutte, overleden familie 
Langkamp-Bruggeman, overleden fami-
lie Reimert-Tibben, Gerrit van ’t Erve, 
Mina Zennipman en overleden familie 
Zennipman, Riek Schoot Uiterkamp, 
An Schoot Uiterkamp en overleden 
familie, Hendrikus Marinus Voorhorst en 
Maria Josephina Voorhorst-Stroek, Tonny 
en Gerrit en overleden familie Verhoef-
Langkamp.
Woensdag 25 juni  
(Ontmoetingsviering in de kerk) 
Jaargedachtenis Anne Wagenmans-
Hoonhorst, Gerrit van ’t Erve, 
Mina Zennipman en overleden familie 
Zennipman, Riek Schoot Uiterkamp, 
An Schoot Uiterkamp en overleden fami-
lie, Hein en Marie Schoot Uiterkamp, 
Ans en Noah, Herman Schoot Uiterkamp 
(namens de parochie), Annie Verhoef-
Wolterink (namens de parochie).

Deze Palmpaasezel is gemaakt door creatieve ouderen 
die samen de Hokkies vormen (Haarlese ouderen klus-
sen innovatief enthousiast samen). De heren hebben het 
zagen en timmeren op zich genomen, terwijl de dames 
zorgen voor het schilderen en verdere afwerking.  
De gebreide zadeltassen worden gebruikt voor de palm-
pasentakjes en natuurlijk voor de paaseitjes. De ezel zal 
nog worden getooid met een door de Hokkies gevloch-
ten halster. 
Met de Palmpasen 
optocht wordt deze 
ezel door de kinderen 
(en ouders) meege-
nomen. Vanaf de kerk 
lopen we door het 
Laarmanhuis en naar  
Te Passe en we eindi-
gen weer bij de kerk.
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Vanuit de geloofsgemeenschap Heeten

Maria Onbevlekt Ontvangen
Adres kerk: Koopmansstraat 6, 8111 AP Heeten
Email: secretariaat@parochieheeten.nl
Secretariaat: Koopmansstraat 4, 8111AP, Heeten
Openingstijden: maandag & woensdag 9:30 - 11:00 uur
Tel.nr.: 0572-381233
Rekening.nr. : Algemeen: NL15RABO 01202 02 573, Kerkbalans: NL26RABO 0120 20 4703
Kerkradio: via secretariaat

Palmzondag

In het weekend voorafgaand aan 
de Goede Week wordt Palmzondag 
gevierd. Helaas is er dit weekend 
geen viering in Heeten. We zullen 
zorgen dat de Palmtakjes tijdens 
de viering op 13 april om 10.30 uur 
in de Eucharistieviering in Raalte 
gezegend worden. Die kunt u na 
12.00 uur ophalen in de kerk in 
Heeten. We nodigen iedereen van 
harte uit om mee naar de viering in 
Raalte te gaan.

Oproep:  
Help mee met het wieden van onkruid rond de kerk

Om het terrein rondom de kerk mooi 
en verzorgd te houden, hebben we 
extra handen nodig! Daarom wil-
len wij graag op een avond in mei 
met een aantal vrijwilligers onkruid 
wieden om het kerkplein netjes te 
maken. Iedereen is welkom! Of je 
nu een uurtje meehelpt of de hele 
avond, alle hulp is waardevol. 
Wij zorgen voor koffie, thee en iets 
lekkers. Neem, als je die hebt, graag 
wat tuingereedschap mee. 

We laten de precieze datum in mei 
nog weten via de Dorps-App van 
Heeten. Samen maken we de kerk 
en haar omgeving weer stralend!  
Alvast bedankt en hopelijk tot dan!

Bijzondere vieringen
Naast de vieringen zoals vermeld in het rooster op de website en 
de Korenschoof, zijn er de komende periode nog de volgende bijzondere 
 vieringen:

donderdag 17 april 19.00 uur Eucharistieviering van Witte Donderdag 
vrijdag 18 april 15.00 uur Kruiswegviering 
zaterdag 19 april 21.00 uur Paaswake 
woensdag 21 mei 19.00 uur Maria Lof

Meimaand Mariamaand

Rozenkrans bidden 
De mei maand komt er aan en we 
gaan op de woensdagen weer 
samen rozenkrans bidden vooraf-
gaand aan de viering van 19.00 uur 
in de kerk in Heeten. Op 7, 14 en 
28 mei begint het rozenkransgebed 
om 18.45 uur. Bidt u met ons mee? 
In de kerk of thuis via de kerkradio? 
Waarom er 21 mei geen rozenkrans 
bidden is, leest u hier onder.

Marialof  
Deze keer zal het Marialof niet meer 
op zondagavond maar op woens-
dagavond 21 mei om 19.00 uur 
gehouden worden. Het is altijd een 
mooie en bijzondere viering met veel 
Maria liedjes voor de liefhebbers. 
Het lof begint om 19:00 uur en er 
zal geen rozenkrans vooraf gebeden 
worden.
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Vanuit de geloofsgemeenschap Heeten

Eerste Heilige Communie in Heeten 
Een Feest om Samen te Vieren!
Op zondag 15 juni om 11.00 uur is het een feestelijke 
dag in onze  parochie! Zeven kinderen uit Heeten doen 
dan hun Eerste Heilige Communie: Nikki Grolleman, 
Vera Wagemans, Felien Kemper, Anne Bosman, 
Jesse Simons, Sophie Hol en Isabel Wiggers. Een bij-
zonder moment, waar ze samen met familie en vrienden 
naar uitkijken.

De voorbereidingen voor deze bijzondere dag zijn al 
in volle gang. Op school werken de communicanten 
met hun klasgenoten aan het project “Kom maar in 
de kring”, waarbij ze meer leren over het geloof en 
de betekenis van de communie. Ook thuis worden 
er samen met ouders opdrachten gedaan, zoals het 
terugkijken op het heilig doopsel.

Naast deze leerzame momenten staan er ook een 
aantal leuke activiteiten op het programma. Zo krij-
gen de kinderen een rondleiding door de kerk, bak-
ken ze brood bij bakkerij Bosgoed en delen ze samen 
een broodmaaltijd – net zoals Jezus deed tijdens het 
Laatste Avondmaal.

Op zaterdag 17 mei om 19.00 uur is er een speciale 
presentatieviering in de kerk van Heeten. Tijdens deze 
viering stellen de communicanten zich voor en hebben 
ze een actieve rol. We nodigen u van harte uit om hier-
bij aanwezig te zijn.

Laten we er samen een mooie en feestelijke gebeurte-
nis van maken! 

Vrijwilligersdag 1 juni in Heeten
Op zondag 1 juni zetten we tijdens de jaarlijkse vrijwil-
ligersdag alle vrijwilligers van de kerk en hun partners in 
het zonnetje. De dag begint met een viering in de kerk. 
Na de viering gaan we naar het naastgelegen Kulturhus 
‘t Trefpunt voor koffie, dikke koeken, hapjes en drankjes.

Om rekening te houden met de inkopen, vragen we of 
u zich aan wilt melden. Dit kan via een mailtje, briefje of 
telefoontje naar het secretariaat 
(secretariaat@parochieheeten.nl of 0572-381233). 
 
We verheugen ons op een gezellige ochtend. 
Namens het Locatie Overleg Heeten.
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Misintenties
Weekend 12 en 13 april 
Dit weekend is er geen viering, de mis-
intenties worden doorgeschoven naar 
woensdag 16 april.
Woensdag 16 april 
Jaargetijde Johannes Kortenhorst, ouders 
van Dooremolen-Roozeman, Geert en 
overleden familie, Rie Berghuis-Hutten, 
Bernard Grondhuis en overleden ouders, 
ouders Kakkenberg-Hannink en overleden 
familie, Hein Hunneman en overleden 
familie, Johanna en Antoon Kerkvliet 
en overleden familie, overleden ouders 
Gerrit Oldeboer en Annie Eekmate, over-
leden ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, 
Bernard en Teun, Gerda Wigink-Assink en 
Wim Wigink, Mariet Hagen-Oosterlaar.
Weekend 19, 20 en 21 april Pasen 
Jan en Mies Alferink-Kleine Schaars, Wim 
en Riek Nijenkamp, Miny Klein Overmeen-
Voorhorst, ouders van Dooremolen-
Roozeman, Geert en overleden familie, 
Rie Berghuis-Hutten, Bernard Grondhuis 
en overleden ouders, Anton en Dinie 
Oostewechel-Venneman, Gerard, Gerda 
en Theo Otten en Wim Boxebeld, Hein en 
Grada Wagemans en overleden familie, 
Jan en Tonnie Groote Wolthaar-Overmars, 
Gerrit en Manna Wichers Schreur-Evers, 
Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver, 
overleden familie Alferink-Buis, Johan en 
Herman Lubbers, Antoon Schoorlemmer, 
Hein Hunneman en overleden  familie, 
Johanna en Antoon Kerkvliet en 
overleden familie, overleden ouders 
Boksebeld-Tutert, Dorien van den Berg, 
Johan Huis in ’t Veld, Gerard Ruiter, 
Tonny en Leon Schoorlemmer, Hein en 
Annie Reimert-Nijenhuis, Bart, Annie 
en Martie ten Have, Antoon en Marietje 
Schoorlemmer, Johan Timmer en Riek 
Timmer-Hoogewind, Hein en Henriet 
Campmans, Jan en Frans Vloedgraven en 
familie, Jan Hondeveld en familie, Mariet 
Hagen-Oosterlaar, familie Hoogeslag-
Willems, Bart Aarnink. uit dankbaarheid, 
Herman en Agnes Oosterhuis en familie, 
Johan en Annie Meijerink-Overkempe en 
Peter Meijerink, Harry ten Have en over-
leden familie
Woensdag 23 april 
Martie, Bart en Annie ten Have, 
Harry ten Have en overleden familie.
Weekend 26 en 27 april 
Jaargetijde Helena Adriana Kerkvliet-
van den Berg, Rie Berghuis-Hutten, 
Bernard Grondhuis en overleden ouders, 
ouders Kakkenberg-Hannink en overleden 
familie, Hein Hunneman en overleden 
familie, Johanna en Antoon Kerkvliet en 
overleden familie, Jan Hondeveld en fami-
lie, Mariet Hagen-Oosterlaar.

Vrijdag 2 mei (eerste vrijdag van 
de maand) 
Voor alle levende en overleden leden 
van de KBO.
Weekend 3 en 4 mei 
Rie Berghuis-Hutten, Annie en Doortje 
Mensink, Bernard Grondhuis en overle-
den ouders, Hein en Grada Wagemans 
en overleden familie, Jan en Tonny 
Groote Wolthaar-Overmars, Gerrit en 
Manna Wichers Schreur-Evers, Antoon 
Schoorlemmer, Hein Hunneman en overle-
den familie, Johanna en Antoon Kerkvliet 
en overleden familie, Mariet Hagen-
Oosterlaar. 
Woensdag 7 mei 
Jaargetijde Antoon Kerkvliet, 
Wilhelmus Logtenberg en echtgenote.
Weekend 10 en 11 mei 
Jaargetijde Evert Harleman, Miny Klein 
Overmeen-Voorhorst, Rie Berghuis-
Hutten, Bernard Grondhuis en 
overleden ouders, Jan en Mies 
Alferink- Kleine Schaars, ouders 
Kakkenberg-Hannink en overleden fami-
lie, Hein Hunneman en overleden familie, 
Johanna en Antoon Kerkvliet en overleden 
familie, Dorien van den Berg, ouders van 
Dooremolen-Roozeman, Geert en overle-
den familie, Bart Aarnink.
Woensdag 14 mei 
overleden ouders Groote Stroek-Schoot, 
Jan, Bernard en Teun.
Weekend 17 en 18 mei 
Jaargetijde Riek Nijenkamp-Tutert, 
Rie Berghuis-Hutten, Bernard Grondhuis 
en overleden ouders, Jan en 
Tonny Groote Wolthaar-Overmars, Johan 
en Herman Lubbers, Hein Hunneman 
en overleden familie, Johanna en 
Antoon Kerkvliet en overleden fami-
lie, overleden ouders Gerrit Oldeboer 
en Annie Eekmate, Johan Timmer en 
Riek Timmer-Hoogewind.
Woensdag 21 mei 
Jaargetijde Antoon Schoorlemmer, 
Antoon en Mariet Schoorlemmer, ouders 
Kakkenberg-Hannink en overleden familie.
Weekend 24 en 25 mei 
Dit weekend is er geen viering, de mis-
intenties worden doorgeschoven naar 
woensdag 28 mei.
Woensdag 28 mei Hemelvaart 
Jaargetijde Albertha Kortenhorst, 
Rie Berghuis-Hutten, Bernard Grondhuis 
en overleden ouders, ouders Kakkenberg-
Hannink en overleden familie, 
Hein Hunneman en overleden familie, 
Johanna en Antoon Kerkvliet en over-
leden familie.

Weekend 31 mei-1 juni 
Rie Berghuis-Hutten, Annie en 
DoortjeMensink, Bernard Grondhuis 
en overleden ouders, Jan en Tonny 
Groote Wolthaar-Overmars, Gerrit en 
Manna  Wichers Schreur-Evers, Antoon 
Schoorlemmer, Hein Hunneman en overle-
den familie, Johanna en Antoon Kerkvliet 
en overleden familie.
Woensdag 4 juni 
Jaargetijde Frans Vloedgraven.
Vrijdag 6 juni (eerste vrijdag 
van de maand) 
Voor alle levende en overleden leden 
van de KBO.
Weekend 7 en 8 juni Pinksteren 
Antoon en Mariet Schoorlemmer, Miny 
Klein Overmeen-Voorhorst, Rie Berghuis-
Hutten, Bernard Grondhuis en overleden 
ouders, Hein en Grada Wagemans en 
overleden familie, ouders Kakkenberg-
Hannink en overleden familie, Gerrit en 
Manna Wichers Schreur-Evers, Antoon 
Schoorlemmer, Hein Hunneman en overle-
den familie, Johanna en Antoon Kerkvliet 
en overleden familie, Miene Boksebeld-
Tutert, Hermanus Wippert en echtgenote, 
Albertha Kortenhorst en familie, Johannes 
van Schooten, Wilhelmus Logtenberg en 
echtgenote, Dorien van den Berg, Johan 
in ’t Veld, Bart, Annie en Martie ten Have, 
Gerda Wigink-Assink, overleden ouders 
en familie Veldkamp-Bloemenkamp.
Woensdag 11 juni 
Jan en Doortje Voorhorst.
Weekend 14 en 15 juni 
Rie Berghuis-Hutten, Bernard Grondhuis 
en overleden ouders, Jan en Tonny 
Groote Wolthaar-Overmars, Johan en 
Herman Lubbers, Hein Hunneman 
en overleden familie, Johanna en 
Antoon Kerkvliet en overleden familie, 
overleden ouders Groote Stroek-Schoot, 
Jan, Bernard en Teun, overleden ouders 
Gerrit Oldeboer en Annie Eekmate, 
Rinus Kemper, ouders van Dooremolen-
Roozeman, Geert en overleden familie, 
Tonnie Arink, Herman Schoot UIterkamp.
Weekend 21 en 22 juni 
Jaargetijde Dinie Oostewechel-
Venneman, Rie Berghuis-Hutten, Bernard 
Grondhuis en overleden ouders, ouders 
Kakkenberg-Hannink en overleden  familie, 
Hein Hunneman en overleden familie, 
Johanna en Antoon Kerkvliet en overleden 
familie, Bart, Annie en Martie ten Have.

Vanuit de geloofsgemeenschap Heeten
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Vanuit de geloofsgemeenschap Luttenberg 

H. Cornelius 
Adres kerk: Butzelaarstraat 24, 8105 AR Luttenberg
Email: rkkerkluttenberg@outlook.com
Openingstijden secretariaat: maandag 18:00 – 20:00 uur
Tel.nr.: 0572-301201
Rekening.nr. : algemeen: NL12RABO 013 0493 163,  
 kerkbalans: NL47RABO 0130 493 406

Palmpasen 

Knutselen jullie dit jaar thuis weer 
een palmpasenstok? 

Dit mag op zondag 13 april mee 
naar de kerk. We beginnen om 
10.30 uur in de kerk met enkele 
liedjes en het (palm)paasverhaal. 
Daarna lopen we met de versierde 
stokken een rondje waarbij er 
onderweg leuke  opdrachten zijn 
die met (palm)pasen en de lente 
te maken hebben. 
Komen jullie ook?

Vanuit de geloofsgemeenschap Mariënheem

O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Adres kerk: Nijverdalseweg 34, 8106 AD Mariënheem
Email: secretariaatmarienheem@gmail.com
Openingstijden maandag 09.30 – 11.30 en
secretariaat: donderdag 09.30 – 10.30 uur  (1x 2 weken, uitkomen MIK)
Tel.nr.: 0572-361486
Rekening.nr. : NL07 RABO 0142 9 046 94 ten name van Parochie Heilig Kruis,  
 locatie Mariënheem

Iedere donderdagmorgen is er om 9.00 uur een viering in de Schalm.

Viering in de Corneliuskerk 
in Luttenberg
Op zondag 4 mei wordt er 
een oecumenische viering gehou-
den, voorbereid door onder 
ander leden Comité 4 en 5 mei 
Luttenberg.

Het thema zal zijn: ‘Herinneren, 
herdenken en vooruitkijken’. 
Tachtig jaar vrede in Europa heeft 
ineens alle zekerheid en vertrou-
wen verloren door recente ont-
wikkelingen op het wereldtoneel. 
Naïviteit? Helaas is herbe wapening 
weer helemaal actueel en zijn er 
brandhaarden die zomaar kunnen 
uitmonden in nieuwe oorlogen. 
Naastenliefde? Gij zult niet doden? 
Hoe gaan we hier mee om?

Een viering voor iedereen die 
twijfelt, onzeker is en niet wil 
meehuilen met de wolven 
in het bos. Aanvang is om 
9.30 uur, met medewerking van 
het Herenkoor.

Goede Vrijdag 18 april Kruisweg
In de goede week wordt er op 18 april, Goede vrijdag, om 15.00 uur een 
kruisweg viering in de Corneliuskerk in Luttenberg gehouden. In deze 
gebedsviering wordt er aan de hand van 15 staties van de kruisweg het 
lijdens verhaal van Jezus gelezen. Dit wordt vertaald naar de tijd van nu met 
gebeden en gezangen. Tevens kunt u meedoen met de kruishulde. 
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en deze kruisweg mee 
te bidden en een moment van stilte en bezinning te zoeken. Zeker nu er in 
onze huidige wereld zoveel leed, geweld en verdriet heerst.
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Vanuit de geloofsgemeenschap Mariënheem

Verhaal in Beeld en Geluid – Beleef, Creëer en Deel!
Ben jij klaar om geschiedenis tot leven te brengen? Op 12 april om 14.30 uur 

gaan we samen een verhaal uit de oorlogstijd vertalen 
naar beeld en geluid. Dit doen we door te luisteren, 
te bespreken en kunstzinnig aan de slag te gaan. Een 
unieke kans om samen een stukje verleden zichtbaar en 
hoorbaar te maken voor jong en oud.

Wat gaan we doen? 
We brengen drie groepen samen om een oorlogsverhaal uit het boek 
“Ze waren erbij”, of een ander persoonlijk oorlogsverhaal, op een bijzondere 
manier te verbeelden:

1.  Luisteren & in gesprek – Een groep mensen luistert naar het verhaal en 
gaat hier spontaan over in gesprek. Wat raakt ons? Wat blijft hangen? 
Hoe verbinden we dit verleden met het heden?

2.  Kunstenaars aan het werk – Beeldend kunstenaars laten zich inspire-
ren door het verhaal en het gesprek. Dit kan uitmonden in schilderijen, 
 tekeningen of andere kunstvormen.

3.  Muziek als vertaling – Muzikanten creëren ter plekke of nadien muziek 
die past bij de sfeer, emoties en inzichten uit het verhaal en de 
gesprekken.

Samen maken we het tastbaar 
Door woord, beeld en muziek zorgen we ervoor dat dit verhaal blijft leven. 
Misschien ontstaat er een expositie of een voorstelling die we later delen 
met anderen. Hoe het eindresultaat eruitziet, bepalen we samen!

Waar en hoe? 
De locatie in Mariënheem wordt bepaald op basis van de 
groepsgrootte. Wil je erbij zijn? Meld je aan en doe mee! 
Aanmelden: projectenmarienheem@gmail.com 
of bel: August (06-40355006) of Marion (06-18291938). 
We kijken ernaar uit om samen met jou een stukje geschiedenis te verbeel-
den en te beleven!

Palmpasenstokken maken 
Net als vorig jaar gaan we weer 
Palmpasenstokken maken. Dit 
keer op woensdagmiddag 9 april 
om 14.30 uur achter in de kerk. Er 
zal iets lekkers te eten en te drin-
ken zijn en we kijken filmpjes over 
de Palmpasenstok. Dit duurt onge-
veer vijf kwartier. De  zondag van 
Palmpasen (13 april) spreken we 
om 9.30 uur bij de Schalm af om 
met onze stokken buiten een echte 
Palmpasentocht te lopen en te 
eindigen in de kerk bij de pastoor. 
Kom je ook?

Geef je op bij Anne Nijland per 
whatsapp (06-18113251) of 
via annebaljeu@gmail.com.

Ook als je woensdag wel kunt 
maar zondag niet, of andersom, 
kun je je opgeven, dan regelen we 
materiaal en kun je toch een mooie 
stok maken/krijgen. Leeftijd maakt 
niet uit, liefst wel met begeleiding.

Programma 80 jaar bevrijding Mariënheem
9 april: 80 jaar Vrijheid Mariënheem 
 Planten vredesboom 
12 april: verhaal 
2 mei: 14.00 uur Lezing Thema “Hoop en Vrede” door Marinus van de Berg 
4 mei: Expositie in de kerk (gedurende de hele dag) 
 9.00 uur  Viering met aandacht voor 4 en 5 mei 
 19.00 uur  start programma rondom dodenherdenking 
 vanaf de kerk wandelend naar het monument met als hoogtepunt 2 minuten stilte om 20.00 uur 
5 mei: Expositie in de kerk (gedurende de hele dag) 
 10.30 uur  Vredesbrunch (iedereen kan aanschuiven) 
 12.00 uur  route voert langs diverse gedenkplaatsen (via routeboekje te volgen) 
 vanaf 15.00 uur  feestelijke afterparty middag/avond 

• met livemuziek 
• m.m.v. D.J. nostalgische muziek jaren 60-70-80 
• pubquiz 
• ontvangst deelnemers fietstocht
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Vanuit de geloofsgemeenschap Nieuw Heeten/Holten

St. Joseph
Adres kerk: Scholtensstraat 1, 8112 AA Nieuw Heeten
Email: st.josephpar@hetnet.nl
Openingstijden: Secretariaat elke 1e donderdag van de maand van 10 tot 12 uur
Tel.nr.: Tel. 0572 321213 en bij geen gehoor 0572 321226
Rekening.nr. : Algemeen: NL41RABO 0136 40 0620
Misintenties:  NL59RABO 0136 49 0700
Beheerder begraafplaats: Theo Vree Egberts (06-10241113)

9 april 1945, een gedenkwaardige dag

9 april de dag waarop ons dorp 
80 jaar geleden werd bevrijd. Reden 
genoeg om de Nederlandse vlag in 
top te hijsen en de klokken te laten 
luiden. In deze roerige en onzekere 
tijd past het om stil te staan om ons 
bewust te maken van wat betekend 
vrijheid. 
Mensen die de oorlog hebben mee-
gemaakt zijn inmiddels allemaal al 
tachtig jarigen of ouder. Mijn broer 
Johan Bessembinder (1938-2020) 
heeft zijn herinneringen opgeschre-
ven en deze zijn later opgenomen 
in het boek “Herinneringen aan de 
oorlog – Heeten 1940-1945”. Hier 
volgen enkele passages uit dit boek.

Op maandag 9 april kwamen de 
Canadezen vanuit Holten en Espelo 
naderbij. De vluchtende Duitse sol-
daten probeerden een rookgordijn te 
creëren en staken diverse huizen in 
brand. Mijn vader zag het onheil en 
begon die morgen met het graven 
van een schuilkelder. Wij hielpen 
onze vader met het aansjouwen bal-
ken en planken om de sleuf van 1,5 
bij 5 meter toe te dekken. Om 12 uur 
was de schuilplek afgedekt met 
een laag zand. Er werd ondertus-
sen al flink geschoten en de kogels 
knalden regelmatig op ons huis. De 
moffen verstopten zich in de sloot 
tussen ons huis en Grolleman. Toen 
ze te veel in het nauw gedreven 
voelden vluchten ze met het hele 
spul. Ze reden met de tank dwars 
door de afrastering en met alle voer-
tuigen door het veld met rogge naar 
ome Dorus aan de Koldeweesweg. 
Het kanon werd onder de hooiberg 
gezet en er werden bossen stro 
rondom de boerderij gezet. Kort 
daarop staken zij het stro in brand 
en verzorgde de brandende boerderij 
voor een rookgordijn en konden ze 

onzichtbaar voor de Canadezen met 
al hun voertuigen vluchten. 
Zittend in de schuilkelder zij mijn 
moeder opeens, god, ik geloof dat 
het regent. Toen ze naar buiten 
kroop zag ze dat wat ze hoorde 
geen regen was maar knetterend 
vuur van het dak van de boerderij. 
Ze gooide nog snel het staldeurtje 
van het varkenskot open en kon 
nog gauw een paar dekens van de 
bedden aftrekken. En de gevolgen 
waren dramatisch, de boerderij weg, 
al het huisraad en vee verbrand. 
Alles kwijt. En dan te bedenken dat 
onze ouders een maand eerder ook 
al twee kinderen waren verloren. 
Mijn tweelingzusje van 6 jaar en 
mijn broertje van 4 zijn begin maart 
1945 aan difterie overleden. Wie kan 
zich, na zoveel leed nog staande 
houden? Ik denk dat een diep geloof 
en heel veel godsvertrouwen hen 
op de been heeft gehouden. Hoe 
anders is het denkbaar dat ze niet 
‘in de put’ zijn geraakt en vol goede 
moed de schouders er weer onder 
hebben gezet.

Bijzondere vieringen
Goede Vrijdag viering in de kerk in Holten 
Oecumenische viering op vrijdag 18 april in De Kandelaar aan de 
Stationsstraat om 19.30 uur. Lonneke Gunnink-van den Berg is de 
voorganger.

Vieringen in St. Josephkerk 
Zaterdag 10 mei 19.00 uur Maria viering

Boerderijviering 
Zondag 18 mei 10.00 uur bij de fam. Hunneman, 
Cellenweg 3, Nieuw Heeten. Meer informatie op pagina 9.

Wandel voor een ander
De laatste Wandel voor een 
ander vindt plaats op woens-
dag 16 april om 9.00 uur van-
uit Nieuw Heeten. 

Ouderensoos
De ouderensoos is op woensdag 16 april in 
de Belte. Vooraf wordt er om 13.30 uur een 
Eucharistieviering gehouden. Iedereen is 
welkom.
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Kerkklok(ken)
De Sint Josephkerk beschikte aanvankelijk over 1 klok. 
Deze luidde bij vreugd en verdriet. In de oorlog werd 
de klok door de Duitsers gevorderd en omgesmolten. 
Pas in 1948, zo vermelden de notulen uit die tijd, bij 
het zilveren jubileum van de parochie, werd een nieuwe 
klok gemonteerd. Door de gebeurtenissen daarvoor 
kreeg de vervangende klok een passende  inscriptie:  
Post Aliam Bellacem Na een andere krijgshaftige 
Tametsi Contumacem Hoewel weerbarstige (klok) 
Ut mundum deo placem Weerglam ik eeuwig de vrede 
Perenne sono pacem Opdat ik de wereld met God 
 verzoen 
A.D. 1948 A.D. 1948

Later bij het 75 jarig bestaan werd een tweede klok 
gemonteerd, het Angelus klokje. Het slaan en luiden van 
de kleine klok gaat op dezelfde manier als bij de grote 
klok. De klok wordt heen en weer bewogen en raakt zo 
de klepel (Luiden). Een slaghamer die op de rok van de 
klok slaat zorgt voor de slag. Het Angelus gebed (dage-
lijks om 7.30, 12.00 en 18.00 uur) wordt aangekondigd 
door het luiden van de kleine klok. Hierbij worden 3 sla-
gen op de klok gegeven waarna een aanroep tot het 
bidden (De engel des Heren) met Weesgegroet Maria 
wordt gebeden. Nog 2x volgen drie slagen op de klok 
met oproep tot herhaling. Tenslotte volgt 2 minuten lui-
den van de klok met afsluitend gebed.

Vanuit de geloofsgemeenschap Nieuw Heeten/Holten

Tijdens de gevechten was de 
boerderij van Hoogeslag aan de 
Holterweg in de vuurlinie komen 
te liggen. Het hele gezin was uit 
hun huis gevlucht en bij de familie 
Grolleman ingetrokken. ’s-Avonds 
kregen ook wij met ons zevenen en 
ome Dorus met zijn beide kinderen, 
Wim en Jan, onderdak bij Grolleman. 
We sliepen die nacht ‘op ’n besten-
heerd’ (in de mooiste kamer). Met 
z’n allen zo op het stro dat over de 
vloer was uitgespreid.

De dag daarna zijn we samen met 
die van ome Dorus naar onze tante 
Na Lobbert gegaan. Daar zijn we 
een paar dagen gebleven. Omdat we 
bevrijd waren en het gevaar gewe-
ken was wilden we graag terug naar 

onze eigen plek. Van oom Antoon 
Lobbert mochten wij een oud kip-
penhok meenemen. Daar waren we 
maar wat blij mee. Het hok werd 
voorzichtig afgebroken, meegeno-
men en op ons eigen erf weer neer-
gezet. Het was een soort woonkeet, 
zonder vloer. De graszode was onze 
vloerbedekking. Als het regende 
moesten we buitenom de keet 
een geul graven om het water niet 
naar binnen te laten stromen. Het 
dak was met zinken platen bedekt. 
Het lekte bij regen aan alle kanten 
door de oude spijkergaten. Later 
werden deze gaatjes met houten 
pinnetjes gedicht. Het wonen was 
wel bekrompen en behelpen maar 
er was genoeg te doen zoals puin-
ruimen. Alles moest met de hand 

gebeuren. In de loop van ’45 werd 
op de bestaande fundering van het 
afgebrande huis een noodwoning 
gebouwd. In 1951 is de noodwoning 
vervangen door een ‘normaal’ huis. 
Op 8 november, mijn verjaardag, zijn 
we erin getrokken.

Naschrift 
Dit was het verhaal van een familie. 
Heel veel verhalen zijn er opgete-
kend of doorverteld. De verhalen 
moeten levendig blijven, moeten ons 
dankbaar tonen voor al die jaren van 
vrede maar moeten ons ook waak-
zaam houden en zo nodig bereid zijn 
offers te brengen. 

Ton Bessembinder, jongste broer 
van Johan

Vastenactie
De bus voor uw gift voor de vastenactie staat tot Pasen 
achter in de kerk. 

Misintenties
Deze misintenties worden in de vieringen in 
H. Kruisverheffing in Raalte voorgelezen.

Weekend 12/13 april 
Marietje Vree Egberts, jaargedachtenis Riek Hullegie–Bosman.
Weekend 3/4 mei 
Marietje Vree Egberts, jaargedachtenis Jan Hullegie.
Zaterdag 10 mei 
Overleden ouders Vree Egberts-Assink.
Weekend 28/29 juni 
Marietje Vree Egberts.
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Geeft u voor de kerk van morgen?
In januari van dit jaar vroegen we u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans om een bijdrage, want kerk-zijn 
kost geld. En kerk-zijn doen we samen. Een gift aan de kerk is wederkerig. De kerk geeft namelijk een 
geschenk terug. Dat thema stond centraal tijdens Actie Kerkbalans 2025. Helaas hebben we niet van 
iedereen een toezegging ontvangen voor een bijdrage. Maar geven kan nog steeds!  
We hopen van harte dat u dit, mocht u het nog niet hebben gedaan, alsnog wilt doen!

Voor vragen kunt u bellen/mailen naar Agnes Besten. Tel. 0572-357980 of mail 
actiekerkbalans@parochieheiligkruis.nl. Bankrekeningnummer is: NL38RABO 01429 36 340

In het jaar waarin we onze 80 jarige 
bevrijding vieren brengen we het dag-
boek van de Joodse Etty Hillesum 
(1914-1943) onder de aandacht. Etty 
is geboren in 1914 in Middelburg 
in een Nederlands- Joodse familie. 
Ze groeit op in Deventer waarna 
ze haar rechtenstudie volgt in 

Amsterdam. Etty beschrijft in haar 
dagboek haar persoonlijke, innerlijke 
ontwikkeling in tijden van oorlog. 
Ze zoekt naar liefde, verbinding met 
zichzelf en met God. Etty werd in 
1943 op 29 jarige leeftijd in Auschwitz 
vermoord. Haar dagboek is niet 
alleen een sterk persoonlijk docu-

ment, maar geeft ook enig inzicht in 
de wijze waarop anti Joodse maatre-
gelen en deportaties in die jaren op 
de Joden zelf zijn overgekomen.  
Een indrukwekkende voorstelling 
door vocalgroep Choral, onder leiding 
van Henk Ruiter. De groep kenmerkt 
zich door de lichtvoetige toonzetting, 
de haarzuivere zangprestaties en de 
theatrale presentatie.  
Deze voorstelling wordt gehouden 
op zaterdag 10 mei in de Dorpskerk, 
Kerkplein 1 te Holten. De aanvangs-
tijd is om 19.00 uur en na de voor-
stelling is er koffie/thee. Er wordt 
geen entree gevraagd maar een vrije 
gift bij de uitgang voor de onkosten.

Vanuit de geloofsgemeenschap Nieuw Heeten/Holten

Vanuit de geloofsgemeenschap Raalte

H. Kruisverheffing 
Adres kerk: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte
Email: kruisverheffing@parochieheiligkruis.nl
Openingstijden secretariaat: maandag en woensdag van 9.30–11.30 uur
Tel.nr.: 0572-351366
Rekeningnummer algemeen: NL35RABO 01429 04 384 
Koster: Carin Herms 06-23406460 
Reservering parochiecentrum: koster@parochieheiligkruis.nl
Kerktelefoon: Marien Overmars 0572-356845  NL49RABO 01429 63 690
Verspreiding Korenschoof: Gerard Hofstede 06-29825082, Herman Besten 06-13682917 
Doorgeven mededelingen:  mededelingenraalte@parochieheiligkruis.nl

Wijziging openingstijden secretariaat
Met ingang van 1 maart 2025 zijn de openings-
tijden van het secretariaat gewijzigd. Zoals u in 
deze Korenschoof kunt lezen is Jolande Profijt 
als vaste medewerker op het secretariaat 
gestopt. Ze gaat genieten van haar prepensi-
oen. Het secretariaat wordt voorlopig bemenst 
door vrijwilligers. 
Het secretariaat is nu geopend op maandag en 
woensdag van 9.30-11.30 uur.

Vaste wekelijkse vieringen in de H. Kruisverheffing
Voor de overige vieringen zie blz. 7/8
dinsdag:  08.30 uur rozenkransgebed

09.00 uur Eucharistieviering
woensdag:  08.40 uur morgengebed  
 09.00 uur Eucharistieviering 
vrijdag:  09.00 uur Eucharistieviering en aansluitend aan de  
  Eucharistieviering is er vanaf 10.00 tot 13.00 uur  
 Uitstelling van het Allerheiligste met aanbidding in  
 de serre van de pastorie

Het dagboek van Etty Hillesum in muziek en taal
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Activiteiten rond Raalte viert 80 jaar vrijheid. 
Vrijdag 11 april  
09.00 uur Eucharistieviering in het Parochiecentrum  
15.00 uur Bidden van de Kruisweg in de Kerk, opening 
pand woningbouwvereniging tegenover de Kerk en acti-
viteiten op het kerkplein. 
16.00 uur Opening door pastoor en voorzitter Stichting 
Expositie Kerk en Tuin 
19.30 uur Vrijheidsconcert in de Plaskerk.  
Zaterdag 12 april  
09.30 uur Eucharistieviering in het Parochiecentrum  
Expositie geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur 
19.00 uur Gebedsviering in de Kerk 
Zondag 13 april  
10.30 uur Eucharistieviering in de Kerk 
Expositie geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur 
Dinsdag 15 april 
09.00 uur – 14.00 uur Bezoek scholen naar Expositie 
Kerk en buiten de Kerk. Tevens per groep lezing in de 
pastoriezaal 
Woensdag 16 april  
09.00 uur – 12.00 uur Bezoek scholen naar Expositie 
Kerk en buiten de Kerk. Tevens per groep lezing in de 
pastoriezaal 
09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffiedrin-
ken in het parochiecentrum. 
Witte Donderdag 17 april 
Geen Expositie  
19.00 uur Eucharistieviering – Aanbidding  
22.00 uur afsluitende viering  
Goede Vrijdag  18 april  
Geen Expositie 
09.00 uur Kruisweg bidden 
15.00 uur Goede Vrijdag plechtigheden

 

Paaszaterdag 19 april 
Geen Expositie 
21.00 uur Paaswake  
1e Paasdag 20 april 
10.30 uur Eucharistieviering 
Expositie geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur 
2e Paasdag 21 april  
10.30 uur Eucharistieviering  
Expositie geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur  
Vrijdag 25 april 
09.00 uur Eucharistieviering in de Kerk 
19.30 uur tot 20.30 uur concert Beiaardier met thema: 
Raalte viert de Vrijheid 
Zaterdag 26 april  
Expositie geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur 
Zondag 27 april 
10.30 uur Eucharistieviering 
13.30 tot 16.30 uur Raalte Viert de Vrijheid. Matinee in 
de Basiliek met Muziekvereniging St. Cecilia, Gemengd 
Koor, In Between en Kinderkoor van de Basiliek, met een 
verhalenverteller. 
Expositie geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur 
Vrijdag 02 mei 
09.00 uur Eucharistieviering in de Kerk  
Expositie geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur 
19.30 uur tot 20.30 uur concert Beiaardier met thema: 
Raalte viert de Vrijheid 
Presentatie van Keep Them Rolling met ca. 50 oude 
legervoertuigen op het kerkplein en rondom de kerk.  
Zaterdag 03 mei 
Expositie geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur 
Zondag 04 mei 
Expositie geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur 
Maandag 05 mei 
Expositie geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur 
11.00 uur Vrijheidslunch in de Plaskerk

Vanuit de geloofsgemeenschap Raalte

Gebedsgroep
Elke maandagmiddag is er van 
13.30 tot 15.30 uur een bijeen-
komst van de gebedsgroep in de 
pastorie, Kerkstraat 8 te Raalte. 
Info: Rie Besten (0572-351613).

Communie aan huis
Parochianen die de behoefte hebben om één keer per maand de com-
munie aan huis te ontvangen, kunnen dit kenbaar maken bij het secre-
tariaat van de H. Kruisverheffing, tel. 0572-351366 of via de mail: 
kruisverheffing@parochieheiligkruis.nl.  
In principe kan het op elke 1e vrijdag van de maand. 
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Bezoek basisschool Rietkraag aan H. Kruisverheffing
Kinderen van groep 5 en 6 van 
basisschool De Rietkraag uit Raalte 
zijn op bezoek geweest in de 
H. Kruisverheffing. Op school heb-
ben de kinderen geleerd over de 
neogotische bouwstijl. Hoe mooi is 
het dan om dit dan ook in het echt 
te bekijken. De kinderen hadden zelf 
allerlei onderzoeksvragen bedacht. 

Zo was er een vraag over de archi-
tect van de basiliek en wanneer de 
kerk gebouwd is. De kinderen heb-
ben ook de verschillende kenmerken 
van de neogotische bouwstijl in het 
echt kunnen zien. Zo ontdekten ze: 
de spitsbogen, het roosvenster, de 
gewelven, de glas-in-loodramen met 
mooie Bijbelse taferelen erop en de 
prachtige hoge toren. Ook de sta-
ties werden bekeken en er werden 
prachtige vragen gesteld. Waarom 
is de Kruisverheffing een basiliek 
en waarom heet de kerk eigenlijk 
Kruisverheffing? 

Al deze antwoorden werden geno-
teerd en op school hebben ze de 
resultaten met elkaar gedeeld. De 
basiliek werd in het goede tijdvak 
van de geschiedenis geplaatst. 
Vervolgens fantaseerden ze samen 
over hoe de kerk er over 100 jaar uit 
zou zien. Het was een middag vol 
verwondering.  
Bedankt voor deze geweldige les!

Kringviering
De kringvieringen (iedere 2e zaterdag van de maand) 
vinden plaats op 12 april en 11 mei en  
14 juni om 19.00 uur in de H. Kruisverheffing.

Bouwen in vertrouwen
Dit is het motto van het nieuw vorm 
te geven locatieoverleg van de 
geloofsgemeenschap Raalte. We 
doen het samen en hanteren een 
open vorm van communiceren. 
We praten met elkaar en niet over 
elkaar. Dit credo willen we uitdra-
gen naar alle vrijwilligers die binnen 
onze geloofsgemeenschap actief 
zijn. Dit credo sluit ook aan bij wat 
er tijdens de focusgroepgesprek-
ken over de evaluatie van het beleid 
20-25 door meerdere parochianen 
van onze geloofsgemeenschap is 
benoemd. Naast een structuurver-
andering is er ook een cultuurver-
andering nodig. We streven ernaar 
om het locatieoverleg te bemensen 
met 7 personen met daarin een 
aantal aanspreekpunten voor de 
verschillende terreinen. Omdat de 
H. Kruisverheffing ook de parochie-
kerk is, zullen pastoor Cornelissen 

en Bernadet Albers als leden van 
het pastoraal team voorlopig aanzit-
ten bij de vergaderingen en één van 
hen zal de rol van voorzitter op zich 
nemen.

Het locatieoverleg is het centrale 
punt binnen de geloofsgemeen-
schap Raalte om afstemming te 
hebben tussen de verschillende 
vrijwilligersgroepen. Bijvoorbeeld is 
er koffie (dus de koffiegroep) nodig 
bij een bepaalde activiteit of viering 
die een andere vrijwilligersgroep 
organiseert. Het locatieoverleg wil 
de afstemming binnen en tussen de 
verschillende groepen stroomlijnen 
of vergemakkelijken.

We hopen met deze opzet naar de 
vrijwilligersgroepen meer duidelijk-
heid te kunnen verschaffen wie hun 
aanspreekpunt is als ze vragen heb-

ben. De precieze verdeling wie van 
het locatieoverleg aanpreekpunt is 
voor welke groep vrijwilligers, zal 
nog nader worden uitgewerkt. Maar 
de start is er! De volgende perso-
nen hebben toegezegd te willen 
plaatsnemen in het nieuw te vormen 
locatieoverleg van de geloofsge-
meenschap Raalte: Lonneke Broeks, 
Hans Hogeman, Henry Hoogewind, 
Maaike Klein Overmeen, Ben Lokate 
en John Vaessen.

Samen willen we bouwen aan de 
verdere opbouw van de geloofsge-
meenschap Raalte met vertrouwen 
naar de toekomst en uitstralen dat 
we een gastvrije geloofsgemeen-
schap zijn waar iedereen welkom is.

Namens het locatieoverleg van de 
geloofsgemeenschap Raalte 
John Vaessen
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Afscheid Jolande Profijt
Op woensdag 26 maart hebben we 
na afloop van de viering als geloofs-
gemeenschap Raalte, onder het 
genot van koffie met wat lekkers, 
afscheid genomen van Jolande. 
Parochianen kregen daarbij de gele-
genheid om haar de hand te schud-
den. 18 jaar lang heeft Jolande met 
grote inzet voor het secretariaat 
van de kerk gewerkt. Begonnen 
bij de Pauluskerk, daarna voor de 
Kruisverheffing en na het samen-

gaan voor de geloofsgemeenschap 
Raalte. 
Als vertegenwoordiger van de 
geloofsgemeenschap Raalte heb ik 
Jolande kort toegesproken en haar 
een cadeau aangeboden waarmee 
zij zeer verguld was. 

John Vaessen 
lid van het locatieoverleg van de 
geloofsgemeenschap Raalte

Terugblik Carnavalsviering
Bidden met een feestneus, dat was 
de titel van de Carnavalsviering 
van 2025 in de basiliek van de H. 
Kruisverheffing. Dit jaar een speci-
ale viering, vanwege het 77 jarige 
jubileum van Carnavalsvereniging 
de Stöppelkaters. Prins Bjørn, 
prins Ryan en prins Jarne waren de 
hoogheden in de viering. Het koor 
In Between en de Droadnagels uit 
Haarle verzorgden de muzikale kant 
van de viering. En niet te vergeten 
onze versiercommissie. Wat hebben 
zij weer een prachtige sfeer gecre-
eerd in de kerk. Pastoor Ronald 
Cornelissen was de voorganger deze 
ochtend. Hij had een verrassingsact 
voor ons in petto, waarbij een rode 
feestneus niet kon ontbreken. Ja, 
onze pastoor heeft vele talenten. 

Naast deze verkleedact zong hij ook 
nog eens een solo. Nie kniezen, nie 
zeuren, da’s hartstikke fout, vergeet 
niet te leven, want straks ben je oud! 
Zo is het maar net. Eén ding is zeker, 
met onze pastoor kunnen we zeker 
een feestje bouwen! 

Ook de talenten van vele leden van 
de Carnavalsvereniging kwamen 
naar voren in de viering. Van de dans 
van de Krielen tot het uitbeelden van 
het Stöppelkaterlied. Na de viering 
liepen we de kuierloop richting de 
Prinsengracht, waar we een ode 
brachten aan vrouwe Jacoba! We kij-
ken terug naar een prachtige viering, 
waarin we samen God hebben kun-
nen danken met een feestneus op! 

Historische vereniging Raalte welkom in ons parochiecentrum
We zijn blij dat we kunnen zeg-
gen dat de historische vereniging 
welkom is in ons Parochiecentrum. 
In goed overleg tussen het locatie-
overleg van de geloofsgemeenschap 
Raalte en de Historische Vereniging 
Raalte, die al geruime tijd op zoek 
was naar een geschikte ruimte om 
bijeenkomsten te houden en om de 
nodige materialen op te slaan, is dit 
besluit genomen. Het overleg voelde 
goed en de bijeenkomsten zoals de 
Historische Vereniging die wil gaan 
houden passen prima in het hui-
dige gebruik van het parochiecen-
trum. En uiteraard is besproken dat 

Parochiële activiteiten, in overleg, 
voorrang hebben. We hebben de 
afspraak gemaakt om het komende 
jaar met open vizier deze samenwer-
king aan te gaan, en daarna te kijken 
hoe we de toekomst in gaan.

Namens het locatieoverleg Raalte 
Ben Lokate
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Misintenties
Zaterdag 12 april 
Mina van der Vegt-Ruiter en echtge-
noot, Heintje Nijboer-Groteboer, Theo en 
Hedwig Jorink.
Zondag 13 april 
Marinus en Mine de Haan - Oldeboer, 
Gerrit en Trees Joxhorst-Overmars, 
Antoon Jansen en overleden ouders 
Jansen-Mars, Marietje Horenberg-
Molenbroek, voor de overledenen van 
de Familie Koerhuis, Antoon en Marieke 
Holterman, Antoon Tijs, Nasz en Ynte 
van der Meer, Gait en Dine Oldeboer-
Huisman, Bennie en Herman Koggel, 
Annie Koggel-Elsman, Toon Westenenk, 
overleden Familie Westenenk-Reimink, 
Jans Wolfkamp, Anton Solen, Antoon 
Wijnberg, Mies van Dartel-Schotman, 
Voor herstel van mevrouw Schrijver, Hein 
en Miene Wiefferink-Reins en Riekie en 
Frank, Johan Op de Woerd, Marietje Vree 
Egberts, jaargedachtenis Riek Hullegie–
Bosman.
Dinsdag 15 april 
Herman en Marie König-Haarman, Bertus 
de Haan.
Woensdag 16 april 
Ter nagedachtenis aan Ben Blankhorst, 
Familie Blauen en Vlaskamp, Grada 
Marsman-Dute.
Vrijdag 18 april 
Gerarda Kievitsbosch-Overhein.
Zaterdag 19 april 
Jan en Toos Pronk-Hegteler, José Jansen-
Marsman, Jan en René Pronk en overle-
den familie, Jan Schiphorst, Theo Grote 
Ganseij.
Zondag 20 april Eerste Paasdag 
Harry en Riet Heethaar-ten Bloemendal, 
Anton en Trees Kemper-Jansman, 
Herman en Marie König-Haarman, Cecilia 
Tielbeek, Lida Tielbeek, Miep Lenferink, 
Marinus en Mine de Haan - Oldeboer, 
Gerrit en Trees Joxhorst-Overmars, 
Pastoor Wolters en overleden familie, Jan 
en Toos Pronk-Hegteler, Annie Overmars-
ten Hove, overleden ouders van Dartel-
van Riel, Herman en Antoon Bloo, Antoon 
Jansen en overleden ouders Jansen-Mars, 
Marietje Horenberg-Molenbroek, voor de 
overledenen van de Familie Koerhuis, 
Theo en Dora Klein Overmeen, overleden 
ouders Reimert-Heijmerikx, Gait Tielbeke, 
Jan en Annie Marsman-Schiphorst en 
Henri, Gait en Dine Oldeboer-Huisman, 
Geert Jansen, Bertus de Haan, overleden 
familie de Haan-Kelderman, overleden 
familie Hulzebosch-Meijer, Jan en Zus 
Koerhuis-Reinders, Naomi Koerhuis, Gait 
en Marietje Kruiper-Kleine Koerkamp, 
overleden familie en Gerard Kruiper, Jan 
en Dieni Roesink-van Vilsteren en over-
leden familie, Toon Overmars, overleden 

Ouders Overmars-Olde Bijvank, Bennie 
en Herman Koggel, Annie Koggel-Elsman, 
Antoon en Anny van Dartel-Wieferink, 
Antoon en Grada Marsman-Dute, Ben 
Knobben, Jans Wolfkamp, Wim & Mien 
Paalman- de Haan, Voor Gait Overmars, 
Herman Koerhuis, Henk Koerhuis, Gerard 
Broeks, Anton Solen, Overleden ouders 
Koenjer-Joxhorst, Antoon Wijnberg, Annie 
Hondeveld-Schotman, Gerrit Hondeveld, 
Mies van Dartel-Schotman, Henk van 
Vilsteren, overleden ouders Nijkamp-
Olthof, Joop Kreileman, Ben Mekenkamp, 
Bernhard en Mien Jansen-Rodijk, Hein 
en Miene Wiefferink-Reins en Riekie en 
Frank, overleden ouders Westenenk-
Willems, Toon Marsman, Overleden 
ouders Binnenpoorte-Overmars en Wim, 
Frans Oosterlaar, Johan Op de Woerd.
Maandag 21 april Tweede Paasdag 
Antoon Tijs, Fons en Elly Tutert-Paalman, 
Overledenen fam. Wiefferink-Reins.
Dinsdag 22 april 
Jaargedachtenis Mina Joxhorst-
Oosterlaar, Herman en Marie König-
Haarman, overleden ouders Kelderman-
de Weerd.
Woensdag 23 april 
Familie Blauen en Vlaskamp.
Donderdag 24 april 
Familie Jansen-Littelink, Tot zekere inten-
tie.
Zaterdag 26 april 
Mina van der Vegt-Ruiter en echtgenoot, 
Heintje Nijboer-Groteboer.
Zondag 27 april 
Jaargedachtenis Annie Disselhorst-
Veltien, Marinus en Mine de Haan - 
Oldeboer, Antoon Jansen en overleden 
ouders Jansen-Mars, Marietje Horenberg-
Molenbroek, voor de overledenen van de 
Familie Koerhuis, Marinus Lammertink, 
overleden Familie Lammertink-ter Haar, 
Bennie en Herman Koggel, Annie 
Koggel-Elsman, Jans Wolfkamp, Anton 
Solen, Antoon Wijnberg, Mies van Dartel-
Schotman, Hein en Miene Wiefferink-Reins 
en Riekie en Frank, Johan Op de Woerd.
Dinsdag 29 april 
Herman en Marie König-Haarman, Johan 
Kelderman.
Woensdag 30 april 
Familie Blauen en Vlaskamp.
Donderdag 1 mei 
Fons en Elly Tutert-Paalman.
Zaterdag 3 mei 
Antoon Tijs, Jan Schiphorst.
Zondag 4 mei 
Anton en Trees Kemper-Jansman, Antoon 
Jansen en overleden ouders Jansen-
Mars, Marietje Horenberg-Molenbroek, 

voor de overledenen van de Familie 
Koerhuis, Gait Tielbeke, Geert Jansen, 
overleden familie Hulzebosch-Meijer, 
Riky Bruggeman-Kloosterman, Bennie en 
Herman Koggel, Annie Koggel-Elsman, 
Jans Wolfkamp, Anton Solen, Antoon 
Wijnberg, Mies van Dartel-Schotman, Hein 
en Miene Wiefferink-Reins en Riekie en 
Frank, Johan Op de Woerd, Marietje Vree 
Egberts, jaargedachtenis Jan Hullegie.
Dinsdag 6 mei 
Herman en Marie König-Haarman, 
Marietje van Straaten-Hauptmeijer.
Woensdag 7 mei 
Overleden ouders Nijkamp-
Marissink, Bernard Wichink Kruit, Riet 
Kleinlangevelsloo, Familie Blauen en 
Vlaskamp.
Donderdag 8 mei 
Lida Tielbeek.
Zaterdag 10 mei 
Mina van der Vegt-Ruiter en echtgenoot, 
Heintje Nijboer-Groteboer, Wilhelmina 
Reins-Schotman en echtgenoot, overle-
den ouders Vree Egberts-Assink.
Zondag 11 mei 
Riet Heethaar-ten Bloemendal, Marinus 
en Mine de Haan - Oldeboer, Gerrit en 
Trees Joxhorst-Overmars, Jan en Toos 
Pronk-Hegteler, Ma van Dartel, overleden 
ouders Bongertman-Kievitsbosch, Antoon 
Jansen en overleden ouders Jansen-
Mars, Marietje Horenberg-Molenbroek, 
voor de overledenen van de Familie 
Koerhuis, Antoon en Marieke Holterman, 
Nasz en Ynte van der Meer, Gait en Dine 
Oldeboer-Huisman, Jan en René Pronk 
en overleden familie, Bennie en Herman 
Koggel, Annie Koggel-Elsman, Dinie 
Marsman-Hoonhorst, Jans Wolfkamp, 
Anton Solen, Antoon Wijnberg, Mies 
van Dartel-Schotman, Hein en Miene 
Wiefferink-Reins en Riekie en Frank, 
Johan Op de Woerd.
Maandag 12 mei 
Jaargedachtenis Elly Tutert-Paalman.
Dinsdag 13 mei 
Herman en Marie König-Haarman.
Woensdag 14 mei 
Ter nagedachtenis aan Ben Blankhorst, 
Familie Blauen en Vlaskamp.
Vrijdag 16 mei 
Jaargedachtenis voor Theo Veenhuis.
Zaterdag 17 mei 
Antoon Tijs, Bernard en Mien van de 
Vondervoort-Kelderman, Theo en Hedwig 
Jorink, Gerard Woker.
Zondag 18 mei 
Miep Lenferink, Herman en Antoon 
Bloo, Antoon Jansen en overle-
den ouders Jansen-Mars, Marietje 
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Horenberg-Molenbroek, voor de overle-
denen van de Familie Koerhuis, Theo en 
Dora Klein Overmeen, Gait Tielbeke, over-
leden familie Hulzebosch-Meijer, Bennie 
en Herman Koggel, Annie Koggel-Elsman, 
voor Anton Solen, Voor Antoon Wijnberg, 
Mies van Dartel-Schotman, Hein en Miene 
Wiefferink-Reins en Riekie en Frank, 
Johan Op de Woerd.
Dinsdag 20 mei 
Herman en Marie König-Haarman, Henny 
de Haan.
Woensdag 21 mei 
Familie Blauen en Vlaskamp.
Vrijdag 23 mei 
Gerrit en Trees Joxhorst-Overmars, Hein 
Wiefferink.
Zaterdag 24 mei 
Mina van der Vegt-Ruiter en echtge-
noot, Heintje Nijboer-Groteboer, Toon 
Westenenk.
Zondag 25 mei 
Jaargedachtenis Lida Tielbeek, Marinus 
de Haan, Marinus en Mine de Haan - 
Oldeboer, Jan en Toos Pronk-Hegteler, 
Antoon Jansen en overleden ouders 
Jansen-Mars, Marietje Horenberg-
Molenbroek, voor de overledenen van de 
Familie Koerhuis, Jan Roesink, Bennie en 
Herman Koggel, Annie Koggel-Elsman, 
Gerard Broeks, Anton Solen, Antoon 
Wijnberg, Mies van Dartel-Schotman, Hein 
en Miene Wiefferink-Reins en Riekie en 
Frank, Johan Op de Woerd.
Maandag 26 mei 
Jan Marsman, Gé en Trees Kelderman-
Siero, Jan en Betsie Harink-Assink.

Dinsdag 27 mei 
Jaargedachtenis Bennie Zwakenberg, 
Herman en Marie König-Haarman, André 
Derksen.
Woensdag 28 mei 
Gerharda Jansen-Klein Koerkamp, Familie 
Blauen en Vlaskamp.
Donderdag 29 mei Hemelvaart 
Antoon Tijs, Gait en Dine Oldeboer-
Huisman.
Zondag 1 juni 
Anton en Trees Kemper-Jansman, Antoon 
Jansen en overleden ouders Jansen-Mars, 
Marietje Horenberg-Molenbroek, voor de 
overledenen van de Familie Koerhuis, Gait 
Tielbeke, overleden familie Hulzebosch-
Meijer, Riky Bruggeman-Kloosterman, 
Bennie en Herman Koggel, Annie Koggel-
Elsman, Anton Solen, Antoon Wijnberg, 
Mies van Dartel-Schotman, Wim Nijkamp 
en overleden familie Nijkamp-Booyink, 
Hein en Miene Wiefferink-Reins en Riekie 
en Frank, Johan Op de Woerd.
Maandag 2 juni 
Familie Bloo-Jansen, Theo en Trees Blom-
de Haan.
Dinsdag 3 juni 
Herman en Marie König-Haarman, over-
leden ouders Herm en Mina Joxhorst-
Oosterlaar.
Woensdag 4 juni 
Familie Blauen en Vlaskamp.
Zaterdag 7 juni 
Mina van der Vegt-Ruiter en echtgenoot, 
Maria Jansen en echtgenoot.
Zondag 8 juni Eerste Pinksterdag 
Anton en Trees Kemper-Jansman, 
Herman en Marie König-Haarman, 
Cecilia Tielbeek, Marinus en Mine de 
Haan - Oldeboer, Marinus en Mine 
de Haan - Oldeboer, Gerrit en Trees 
Joxhorst-Overmars, Herman en Antoon 
Bloo, Antoon Jansen en overleden 
ouders Jansen-Mars, Marietje Horenberg-
Molenbroek, voor de overledenen van 
de Familie Koerhuis, Antoon en Marieke 
Holterman, Theo en Dora Klein Overmeen, 
Nasz en Ynte van der Meer, Gait Tielbeke, 
Gait en Dine Oldeboer-Huisman, Jan en 
René Pronk en overleden familie, Geert 
Jansen, Bertus de Haan, overleden familie 
Hulzebosch-Meijer, Jan en Dieni Roesink-
van Vilsteren en overleden familie, Bennie 
en Herman Koggel, Annie Koggel-Elsman, 
Antoon en Grada Marsman-Dute, Jan 
Schiphorst, Ben Knobben, Voor Johanna 
Koenjer-Joxhorst, Mies van Dartel-
Schotman, Hein en Miene Wiefferink-Reins 
en Riekie en Frank, Johan Op de Woerd.
Maandag 9 juni Tweede Pinksterdag 
Antoon Tijs, Bend en Annie te Wierik-
Temmink, Fien Ruiter-Herbrink.

Dinsdag 10 juni 
Herman en Marie König-Haarman, Miene 
Wiefferink-Reins.
Woensdag 11 juni 
Ter nagedachtenis aan Ben Blankhorst, 
Familie Blauen en Vlaskamp.
Donderdag 12 juni 
Frank Wiefferink.
Zaterdag 14 juni 
Heintje Nijboer-Groteboer, Theo en 
Hedwig Jorink.
Zondag 15 juni 
Jaargedachtenis Jan Marsman, Miep 
Lenferink, Pa van Dartel, overleden 
ouders Bongertman-Kievitsbosch, Antoon 
Jansen en overleden ouders Jansen-
Mars, Marietje Horenberg-Molenbroek, 
voor de overledenen van de Familie 
Koerhuis, Theo en Dora Klein Overmeen, 
overleden ouders Reimert-Heijmerikx, 
Gait Tielbeke, Gait en Dine Oldeboer-
Huisman, Bertus de Haan, Wim Aben, 
Bennie en Herman Koggel, Annie Koggel-
Elsman, Willem Marsman, Hein en Miene 
Wiefferink-Reins en Riekie en Frank, 
Johan Op de Woerd.
Maandag 16 juni 
Harry en Riet Heethaar-ten Bloemendal.
Dinsdag 17 juni 
Herman en Marie König-Haarman.
Woensdag 18 juni 
Familie Blauen en Vlaskamp.
Zaterdag 21 juni 
Mina van der Vegt-Ruiter en echtgenoot.
Zondag 22 juni 
Marinus en Mine de Haan - Oldeboer, 
Antoon Jansen en overleden ouders 
Jansen-Mars, Marietje Horenberg-
Molenbroek, voor de overledenen van de 
Familie Koerhuis, Herman en Corry Siero-
Kelderman, overleden familie Hulzebosch-
Meijer, Bennie en Herman Koggel, Annie 
Koggel-Elsman, Hein en Miene Wiefferink-
Reins en Riekie en Frank.
Maandag 23 juni 
Naomi Koerhuis.
Dinsdag 24 juni 
Herman en Marie König-Haarman, Pastoor 
Wolters en overleden familie.
Woensdag 25 juni 
Familie Blauen en Vlaskamp.
Donderdag 26 juni 
Jan Harink.
Vrijdag 27 juni 
Bertus Assen , Wim Aben.

Vanuit de geloofsgemeenschap Raalte
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Pelgrims van Hoop
Leo Fijen heeft in samenwer-
king met de Nederlandse bis-
schoppen en de jezuïeten van 
de Krijtberg in Amsterdam een 
gebedenboek samengesteld, 
met als titel: ‘Pelgrims van hoop’. 
Nikolaas Sintobin, Ben Frie, Peter 
van Dael, Ward Biemans, Marc 
Lindeijer en Jan Stuyt schreven 
achttien portretten van heiligen 
en voorbeelden in ons geloof en 
leven. Kleine biografieën van acht 
inspirerende vrouwen en mannen. En ze staan in het 
gebedenboek tussen de meditaties van de Nederlandse 
bisschoppen. Iedere bisschop nam een maand voor zijn 
rekening, ieder bisdom presenteert een waaier aan acti-
viteiten. En op twee speciale pagina’s staat een overzicht 

van alle aspecten van het jubeljaar en een toelichting op 
het kerkelijk jaar, samengebracht in video’s en podcasts. 
En natuurlijk staan er de mooiste gebeden in, geschre-
ven door vrouwen en mannen, zusters en broeders in het 
geloof. Het gebedenboek van 200 pagina’s opent met de 
Nederlandse tekst van de pauselijke bul voor en over het 
jubeljaar. Deze woorden van paus Franciscus zijn zeer de 
moeite waard en nodigen iedere christen en elke kerk of 
parochie uit daarover in gesprek te gaan en daaruit prio-
riteiten te kiezen voor de toekomst van geloof ter plekke. 
Dit gebedenboek is er voor iedereen, van laag tot hoog, 
van locaties en parochies tot bisdommen, van kloosters 
en abdijen tot pelgrimsoorden. 

Het gebedenboek ‘Pelgrims van Hoop’ is te verkrijgen bij 
Adveniat, onderdeel van Jongbloed Media via deze link: 
https://www.jongbloedmedia.nl/product/pelgrims-van-hoop. 

Lees, luister, doe of kijk

Verlaten
In alle seizoenen is de prach-
tige beukenlaan, richting museum 
Verhildersum, een heel mooi stukje 
natuur maar vandaag bood ze een 
mistroostige aanblik en lag er ver-
laten bij. Het druilerige weer ver-
oorzaakte een lichte mist waardoor 
het er wat spookachtig uitzag en 
blijkbaar niemand het in z’n hoofd 
haalde om daar vandaag te gaan 
wandelen. Ik bleek de uitzondering. 
Het woord verlaten liet mij even 
helemaal niet meer los bij het zien 
vallen van de laatste mooi gekleurde 
herfstbladeren. Het bladerdek dat 
er nu nog lag zal een langzaam pro-
ces ondergaan waarbij het restant 
weer voedingsbodem wordt voor 
plantjes in het voorjaar. Een voorjaar 
waarbij je met het noemen van dit 
woord lentekriebels kunt krijgen. 
Zo’n nieuw jaar zou er echter niet 
meer komen voor een stel dat ik 
goed kende. Zij hadden recentelijk 
te kennen gegeven elkaar te willen 
verlaten. Waar ze jaren geleden het 
ouderlijk huis (huis en haard verla-
ten) waren uitgevlogen gingen ze nu 
ieder hun eigen weg. Verder wande-
lend de laan in moest ik denken aan 
al die vluchtelingen en asielzoekers 
die hun vaderland nood gedwon-
gen moesten verlaten. Ze vertrek-
ken vaak zonder te weten hoe hun 

verdere leven zal verlopen in een 
ander/nieuw vaderland, al is dit voor 
iedereen ongewis.

Maar uiteindelijk komt er voor ons 
allemaal een moment dat we deze 
wereld gaan verlaten. Met het 
ouder worden komen gedachten 
over sterven steeds vaker zo maar 
even opborrelen. Als dan ook nog 
het gezegde “ouderdom komt met 
gebreken” zich van tijd tot tijd aan-
dient bij jou en fysieke klachten 
zich opstapelen is dat niet waar je 
op gehoopt had. Misschien had je 
gedacht om nog wat te werken of 
te zorgen en tussendoor jezelf wel 
een beetje te sparen en mogelijk wat 
geld opzijzetten voor later. 

De goede raad van iedereen bij 
pensionering hadden we zo dikwijls 
aangehoord en graag willen opvol-
gen. Een mooie oude dag en het 
zorgeloos genieten raakt echter bij 
een afnemende gezondheid steeds 
verder uit beeld. Zijn we er dan toch 
te laat aan begonnen en hebben we 
ons een beetje verlaat? 

Joost

Als het blauw blauwer wordt 
hoog aan de hemel, 
de narcissen geler in het groe-
nere gras. 
Als eierschalen breken, 
vogels op en aan vliegen 
om aas te voeren 
en fris getjilp de ochendnevel 
doorklieft.

Dan herleeft de natuur 
na zijn winterdood.

En de mens? 
Wat heeft de mens nodig 
om op te staan 
zijn oude ik achter te laten 
in zijn versleten winterjas?

Paasgeloof. 
Geloof dat 
elke grafsteen kantelen kan, 
elk goddelijk licht duisternis 
doorbreekt. 
Geloof in 
de kracht van het leven 
sterker dan de leegte van de 
dood. 
Geloof dat verrijzenis gebeurt.
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Lees, luister, doe of kijk

Zomertijd
Het was zondag 29 maart en de 
wintertijd was dit weekend weer 
verschoven naar de zomertijd. Dit 
verloren uurtje, dat in één seconde 
wordt doorgetikt, krijg je er eind 
oktober als de zomer en de zomer-
tijd voorbij is, altijd weer bij. Het 
begrip zomertijd dat door een aantal 
mensen wordt verfoeid werd in 1977 
ingevoerd om energie te besparen 
en productiever van het daglicht te 
genieten. Ik heb het mijn leerlingen 
wel eens uitgelegd met het zinnetje 
“je hebt elke dag energie voor 24 uur 
en daar slaap je er ook een aantal 
van. Bij het omzetten van de winter-
tijd heb je dan voor één uur energie 
over, dit is om energiek de zomer in 
te gaan”. Dus doe je best voor het 
komende trimester.

Ik liep het station van Geldermalsen 
op en keek op het perronbord naar 
de vertrektijd van “mijn trein”. Tot 
mijn stomme verbazing las ik dat 
de sprinter richting Culemborg, met 

vertrektijd 14.63 uur, een vertraging 
had van 8 minuten en zou vertrekken 
om 15.11 uur van spoor 2. Bij het 
zien van deze aankondiging dacht ik 
onmiddellijk aan die twee- jaarlijkse 
wisselingen met de klok. Ik conclu-
deerde dat de dame of heer die hier 
verantwoordelijk voor was, kennelijk 
even had zitten slapen door die kor-
tere nacht, maar bij het invoeren van 
de tweede regel op het perronbord 
toch alweer bij de tijd was. Hij of zij 
was waarschijnlijk even misleid.

Met nog een minuutje vertraging 
stapte ik even later de trein in. In het 
gangpad liep ik achter een dame 
van naar mijn schatting 35 jaar. Ze 
droeg een lichtbeige trenchcoat die 
tot op haar kuit reikte en over deze 
jas hing lang golvend blond haar. 
Mijn aandacht werd getrokken door 
een soort sticker op haar jas. Op de 
rug zag ik op haar linkerschouder 
een memo zitten van ongeveer drie 
bij drie centimeter met de tekst “ik 

ben (nog) vrijgezel(lig). De creativi-
teit in dit zinnetje vond ik geweldig. 
Mogelijk had ze al heel veel dating 
apps geprobeerd en was ze in 
andere afspraakjes en contactmo-
gelijkheden teleurgesteld. Maar op 
deze manier was ik het nog nooit 
tegengekomen. Ze gaf hiermee 
mijns inziens nogal wat van haar 
persoonlijkheid weg al moet je dan 
wel net achter haar lopen. Ik zocht 
een plaats in de coupé en overdacht 
tijdens mijn reis nog eens wat ik 
zojuist gelezen had. Bij haar had de 
tijd blijkbaar niet stilgestaan en was 
ze voor mij, met deze nieuwe manier 
van contact zoeken, haar tijd vooruit. 
Alle vormen van contact kunnen in 
iets moois eindigen en misschien 
geeft dit haar wel hoop.

Joost

Zangdag voor jongeren, tieners en kinderen 
Zondag 28 september 2025 is het 
eindelijk zover. Dan zullen de zusters 
Franciscanessen van Denekamp 
voor de 2e keer de deuren van het 
klooster opendoen voor zingende 
jeugd. Simon de Jong (“JKA” en 
“Sing to God” Ede) en Karel Tijhuis 
(“Zing en Swing” Ootmarsum) heb-
ben een geweldig leuke dag voorbe-
reid voor jongeren, tieners, kinderen, 
en verder iedereen die van zingen 
houdt, met als thema “Zingen is 
dubbel bidden”.  
Namens de kerkelijke instelling 
Sint Caecilia van het Aartsbisdom 
Utrecht geven zij deze studie- en 
ontmoetingsdag voor kinder-, tie-
ner-, jongeren- en gezinskoren. Je 
bent dan ook meer dan welkom als 
je van zingen houdt, maar nog niet 
bij een koor zingt. Zingen is goed 

voor het brein. Zingende jeugd is 
echt slimmer! 

De zusters zijn de gastvrouwen. In 
het klooster gaan we samen zingen, 
spelen, en een Indonesisch lied 
leren! Simon en Karel zullen samen 
met enkele andere dirigenten jullie 
veel nieuws en moois bijbrengen. 
De dag is ook bedoeld om nieuwe 
mensen te ontmoeten. We leren 
mooie nieuwe liederen die speciaal 
geschreven zijn voor stemmen van 
kinderen, tieners en jongeren. Deze 
stemmen zijn van groot belang voor 
onze liturgievieringen want wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst. 

Er zijn workshops waarin gewerkt 
wordt aan houding, ademhaling, 
stemgymnastiek en articulatie. Na 

het middageten is er ruimte voor 
ontspanning en spel. Daarna zijn er 
nogmaals workshops. De repertoi-
rekeuze is specifiek geschikt voor 
deze stem- en leeftijdsgroepen. 
De dag wordt afgesloten met een 
prachtige ontmoetingsbijeenkomst, 
geleid door de zusters, waarin we 
luisteren naar elkaar door o.a. de 
ingestudeerde liederen te zingen. 

De dag wordt geleid door Simon 
de Jong en Karel Tijhuis en vindt 
plaats in het klooster van de Zusters 
Franciscanessen van Denekamp, 
Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp. 
Om 10.30 uur beginnen we, met 
inloop vanaf 10.00 uur. De sluiting is 
rond 15.30 uur. We hopen dat een 
ieder geïnspireerd met nieuwe liede-
ren naar huis gaat. 

Meedoen? Dat kan. Je kunt je 
aanmelden bij cursuscoördinator 
Marcus de Haard: 06-49957318 of 
sintcaecilia@aartsbisdom.nl.
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Colofon

Informatie en contactblad van de parochie Heilig Kruis

Schema uitgave Korenschoof
uitgiftedatum inleveren kopij
Nr. 3.  27 juni 13 juni 
Nr. 4.  5 september 22 augustus 
Nr. 5.  17 oktober 3 oktober 
Nr. 6.  12 december 28 november

Adres: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte.  
E-mailadres: secretariaat@parochieheiligkruis.nl. 
Aanwezig op maandag en woensdag tussen 9.30–11.30 uur.

Pastoraal team
R.G.W. (Ronald) Cornelissen 
Pastoor, 06-30162625 
cornelissen@aartsbisdom.nl
M.J. (Marc) Brinkhuis, 
Diaken, 06-33756089 
mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
V.J.W. Bulthuis (Victor) 
Pastor, 06-38760601 (maandag afwezig)
vbulthuis@heiligelebuinus.nl

A.M.A.L. (Lonneke)  
Gunnink- van den Berg 
Pastoraal werker,038-4527475 
lonneke.gunnink@parochieheiligkruis.nl
Bernadet Albers 
Opbouwwerker, 06-54685666 
bernadet@bamca.nl

Parochie van de geloofsgemeenschappen van 
Broekland, Haarle, Heeten, Holten, Luttenberg, 
Mariënheem, Nieuw Heeten en Raalte  
www.parochieheiligkruis.nl

Parochiebestuur
Voorzitter: Ronald Cornelissen 
Vicevoorzitter: Ton Strien  
t.strien@hotmail.com 
Secretaris: Betsie Wanders 
bestuurssecretaris@parochieheiligkruis.nl

Penningmeester: Geert Hannink 
penningmeester@parochieheiligkruis.nl 
Communicatie en parochie-opbouw: 
Mariëlle van der Vegt
marielle.van.der.vegt@parochieheiligkruis.nl 
Vanuit pastorale team: Marc Brinkhuis

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit 
Betsie Engberink-Herder, 06-39123497, E-mail:vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving: 06-53964140

Inleveren kopij en intenties: 
De volgende Korenschoof verschijnt 
op 27 juni. Uw bijdrage voor de 
periode van 27 juni tot en met 
5 september kunt u inleveren uiterlijk 
vrijdag 13 juni om 12.00 uur bij 
korenschoof@parochieheiligkruis.nl.

Redactie Korenschoof
Pastor Victor Bulthuis, Regien Grijpma, Fabian Kappert, Leo Kerkvliet, Bart Salden,  
Mariëlle van der Vegt, Dini Veldman, Carla en Hendrik Jan Bonte.  
Technische verzorging en lay-out: Veldhuis Media 

Graag contact opnemen met het  
secretariaat van uw geloofsgemeen-
schap indien u een misintentie wil aan-
vragen en wanneer u Korenschoof niet 
meer wenst te ontvangen.

Hoop
vurig verlangen 
naar verbetering 
vooruitgang 
hopen dat het goed gaat 
dat je zal slagen 
… beter worden 
dat het morgen anders is 
dat, wat je niet wilt 
overgaat 
dat het leven positief wordt 
“hoop” is een kracht 
het houdt je sterk 
hoop sturen 
kaartjes 
met wensen 
dat de tijding beter wordt 
denk aan de ander 
schrijf 
stuurt een bericht 
klop aan 
spreek je uit 
steun de ander 
geef hem hoop 
je mag om hoop vragen… 
hoop doet leven 
bidden om hoop 
hoop geeft ruimte  
voor een toekomst 
hoop geeft kracht 
om door te zetten 
de moed er in te houden  
stuur in gedachten 
hoop naar iemand  
die het kan gebruiken 
een kaarsje 
voor wie licht zoekt

Annette
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Kinderpagina

                         De meimaand is Mariamaand
                        Maria is de moeder van Jezus. Maria zorgt heel goed voor Jezus. 
                    God de Vader heeft Maria gevraagd om moeder van Jezus te worden. Wat fijn
voor Jezus dat Hij zo’n lieve moeder heeft. Maria is nu bij God in de hemel. Zij houdt niet
alleen van Jezus, ze houdt ook van ons. Maria is onze moeder in de hemel. Zij praat met God
over ons en zij bidt voor ons. In de maand mei gaan we extra vaak naar Maria en brengen wij
haar ook bloemetjes!

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl
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Maria en de herders van Bethlehem

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 21, 16-21

Jezus is net geboren. De herders haasten zich naar Betlehem, en vinden er Maria en
Jozef en het pasgeboren Kind, dat in de kribbe ligt. Nu ze het Kind gezien hebben,
vertellen ze iedereen wat de engelen over het kind hebben gezegd. Dat dit Kind in de
kribbe de Redder is die God heeft beloofd. Alle mensen die het horen staan verwonderd
over wat de herders hen vertellen. Maria hoort het ook. Ze onthoudt alles wat ze hoort
en meemaakt. Maria bewaart het in haar hart en denkt er diep over na.

Of luister de voorleespodcast!

Via deze link vind je allerlei materiaal rondom
Maria! Speciale info- en doeboekjes, kleurplaten
en knutselwerkjes, podcasts en nog veel meer

Wees gegroet, Maria, vol van
genade, de Heer is met U,

gij zijt de gezegende onder de
vrouwen, en gezegend is Jezus,

de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Amen

RK Kids.nl is afhankelijk
van donaties.

U kunt RK Kids.nl steunen
door een donatie over te

maken op NL04 INGB
0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v.
RK Kids.nl

Maria bewaart het in haar hart

Maria heeft veel met Jezus meegemaakt. Als Jezus net
geboren is vertellen de herders dat Jezus de Redder is
die God heeft beloofd. Maria bewaart deze woorden in
haar hart. 33 jaar later staat Maria bij het kruis en ze ziet
haar zoon Jezus sterven. De mooie woorden dat Jezus de
Redder is, lijken dan allemaal valse hoop! Maar zo denkt
Maria niet. Ze geeft de hoop niet op. Ze is geduldig en vol
vertrouwen. En wat gebeurt er na het kruis? Na drie
dagen staat Jezus op uit de dood! Donker wordt licht.
Verdriet wordt vreugde. Haar zoon Jezus leeft! 

Maria moeder van hoop

Als wij minder hoopvol zijn of ongeduldig worden of het
vertrouwen verliezen, kunnen we ook naar Maria gaan. 
Zij snapt ons en zij kan ons leren vol te houden in hoop,
in geduld en in vertrouwen.
Heel speciaal kunnen we ook Maria Sterre der Zee
aanroepen voor hoop in stormachtige tijden van ons
leven.
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Moeder
van hoop,
bid voor

ons!


